Dreiging, Misleiding en Toevlucht

In het licht van Openbaring 16**


1. De wereld onder dreiging

Wie Openbaring 16 leest, ziet dat God niet machteloos toekijkt. Hij spreekt — en het gebeurt. De schalen tonen dat God afrekent met een wereld die Hem verwerpt, zoals Hij dat eerder deed met Sodom en Gomorra.

De mens wil echter vaak een andere God dan de God van de Schrift: een God van liefde zonder heiligheid, zonder wet, zonder profetie. Maar de Bijbel laat zien: God is liefde én een verterend vuur.


2. De misleiding van een liefde zonder waarheid
De cultuur verheft een gevoelige, vrijblijvende “love” — maar dat is niet de liefde van God. Menselijke liefde kan zichzelf zoeken; Gods liefde reinigt, roept, verandert.

Wanneer liefde losraakt van waarheid, ontstaat ruimte voor:
• begeerte die zichzelf rechtvaardigt
• leiders die macht misbruiken
• systemen die het leven onderdrukken
• geestelijke duisternis die zich voordoet als licht

De Schrift noemt dat: Moloch‑geest, leugen, moord vanaf het begin.


3. De geestelijke strijd achter de schermen

De Bijbel is realistisch: er zijn machten die mensen beïnvloeden en regeringen misleiden. Wetgeving kan dan tegen het leven ingaan. Openbaring noemt dit “de hoer op het beest”: religie en politiek die zich verbinden tegen God.

Zonder vreze des HEREN — zonder Zijn autoriteit te erkennen — neemt de mens Zijn oordelen niet serieus en zoekt hij redding in politieke oplossingen met een christelijk sausje.


4. De ernst van Gods toorn

Gods toorn is niet willekeurig. Hij komt wanneer de mens het kwaad omhelst en God afwijst. Openbaring 16 laat zien:
• God wist van het begin af de afloop
• profetie gaat vóór geschiedenis
• Zijn oordelen zijn rechtvaardig
• Zijn Koninkrijk komt

Wie Zijn Woord niet serieus neemt, wordt — zegt Paulus — overgegeven aan zijn ongeloof.


5. De enige vluchtweg: Christus

Ten diepste zijn we allen besmet met het kwaad. We verdienen de dood. Maar God heeft een vluchtweg geopend: Christus.

Satan wil dat mensen:
• de Schrift niet lezen
• profetie negeren
• een Jezus aannemen buiten de Bijbel om

Maar de ware Jezus deed de wil van de Vader en gaf het boek Openbaring aan Johannes.

Voor velen komt Hij als een dief in de nacht. Maar wie tot Hem vlucht, wordt bewaard wanneer de toorn komt.


6. De oproep

Volg Mij, zegt Jezus. Dat is niet passief, maar actief.
• Vrees God.
• Onderhoud Zijn geboden.
• Bestudeer de profetieën.
• Laat je niet misleiden door religie zonder waarheid.
• Zoek geen redding in politiek, maar in Christus.
• Sta op — laten we van hier gaan.
