De Bijbelse feesten, de rol van Jezus in de Schrift, en de tegenstelling tussen Bijbelse openbaring en kerkelijke traditie. 


1. De Bijbelse feesten als profetische kalender

Het klopt helemaal dat de feesten in Leviticus 23 “feesten van de HEERE” worden genoemd, niet “feesten van Israël”. We zien deze Bijbelse feesten als profetische schaduwen die vooruitwijzen naar de Messias.


Voorjaarsfeesten (vervuld in Jezus’ eerste komst)

Feest Betekenis Messiaanse vervulling

Pesach Bevrijding door bloed Jezus als Lam

Ongezuurde broden Wegdoen van zonde Zijn zondeloze leven

Eerstelingen Eerste oogst Zijn opstanding

Wekenfeest (Shavuot) Wet op stenen → Geest op harten Pinksteren


Najaarsfeesten (toekomst)

Feest Thema Mogelijke profetische betekenis

Bazuinfeest Aankondiging, wakker worden Terugkeer van de Messias

Grote Verzoendag Oordeel, verzoening Nationale bekering van Israël

Loofhutten God woont bij mensen Messiaans vrederijk


2. De vraag naar de geboortedag van Jezus

Jezus is op 1 Nisan geboren. 
• 1 Nisan het begin van Gods kalender is
• Koningen in Israël vaak vanaf Nisan werden gerekend
• De Messias “het begin van een nieuwe schepping” is


Wat wél klopt: Kerst zoals wij het kennen is geen Bijbels feest. Dat is historisch gezien een kerkelijke traditie die later is ontstaan en elementen van midwinterfeesten heeft overgenomen.


Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen die kerst viert “verloren” is — maar het betekent wel dat het punt over het Bijbels fundament niet vrijblijvend is, maar ook ik moest me in de Bijbelse Feesten verdiepen om Hem beter te leren kennen en dat we niet een valse messias nalopen en afgodendienst bedrijven. 


De afval is groot in deze tijd. En dat is ook profetisch voorzegd. Jezus waarschuwt ons dat we ons niet moeten laten verleiden. Vriend van de wereld zijn we zo, maar het volgen van Christus kost strijd en heeft met geloof van doen en niet met religie en traditie. 

3. Religie versus relatie

4. Israël, verdrukking en de eindtijd

5. De kern van deze boodschap
• Ga terug naar de Schrift, niet naar traditie
• Zie Jezus in heel de Bijbel
• Begrijp de profetische betekenis van Gods feesten
• Wees waakzaam voor misleiding door religie en wereldmachten
• Keer je hart tot Jezus, nu het nog genadetijd is


1. De Bijbel zelf is ondubbelzinnig: leugen en waarheid gaan niet samen. In de Schrift is waarheid een van Gods kernkenmerken. Leugen staat daar lijnrecht tegenover.


Enkele kernpunten uit de Bijbel:
• God wordt genoemd: “de God van waarheid”
• Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”
• De Heilige Geest wordt genoemd: “de Geest van de waarheid.”


Daartegenover:
• De duivel wordt genoemd: “een leugenaar en de vader van de leugen.”


Met andere woorden: Waarheid hoort bij God. Leugen hoort bij de satan. Ze kunnen niet samen optrekken.


2. Maar… mensen kunnen wél leugen met de Bijbel vermengen

En dat is precies wat we in de kerken zien. Het is vermening (syncretisme). En de HERE noemt dat tovernarij. 
• Keer je hart tot Jezus, nu het nog genadetijd is
• Verwacht Zijn Koninkrijk dat komt


De Bijbel legt in de eindtijd sterk de nadruk op oordeel, verdrukking en misleiding — allemaal Bijbels. Maar de Schrift spreekt óók over:
• hoop
• herstel
• vernieuwing
• de vreugde van Gods Koninkrijk
• de troost van de Heilige Geest


Waarheid en genade gaan samen.

1. De Bijbel zelf is ondubbelzinnig: leugen en waarheid gaan niet samen. In de Schrift is waarheid een van Gods kernkenmerken. Leugen staat daar lijnrecht tegenover.


Enkele kernpunten uit de Bijbel:
• God wordt genoemd: “de God van waarheid”
• Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”
• De Heilige Geest wordt genoemd: “de Geest van de waarheid.”


Daartegenover:
• De duivel wordt genoemd: “een leugenaar en de vader van de leugen.” Met andere woorden: Waarheid hoort bij God. Leugen hoort bij satan. Ze kunnen niet samen optrekken.


2. Maar… mensen kunnen wél leugen met de Bijbel vermengen

En dat is precies wat we in de kerken zien. Het is vermening (syncretisme). En de HERE noemt dat tovernarij. 


Door de hele geschiedenis heen zie je dat:
• tradities
• religieuze systemen
• politieke machten
• menselijke interpretaties

…soms dingen aan de Bijbel toevoegen of ervan afhalen. Dat is niet nieuw — de profeten klaagden het aan, Jezus klaagde het aan, Paulus klaagde het aan.


Jezus zei tegen de religieuze leiders:
“Gij maakt Gods Woord krachteloos door uw overlevering.”

Waar menselijke traditie de plaats inneemt van Gods Woord, ontstaat misleiding.


3. De Bijbel zelf waarschuwt dat dit zal gebeuren

De Schrift zegt dat in de laatste dagen:
• waarheid zal worden ingeruild voor leugen
• mensen zullen luisteren naar wat hun oren streelt
• religie en wereldmacht zullen samenwerken
• misleiding zal toenemen


Religie en politiek zullen samen optrekken tegen Gods plan. De Bijbel spreekt van de hoer op het beest. 


4. Dus: gaat leugen samen met de Bijbel?

Nee — niet in de Bijbel zelf.

Gods Woord is waarheid.


Maar ja — mensen kunnen de Bijbel misbruiken, verdraaien of vermengen met leugen. Dat is precies waarom Jezus, de profeten en de apostelen steeds opnieuw zeggen:
• Onderzoek de Schriften
• Toets alles
• Laat je niet misleiden
• Houd vast aan het Woord
• Wandel in de waarheid

5. Bekering betekent — terug naar de Schrift gaan — is precies wat de Bijbel zelf vraagt


Gods Woord legt de nadruk op:
• de Bijbelse feesten
• de profetische betekenis
• het onderscheid tussen traditie en openbaring
• de noodzaak van bekering
• de verwachting van Jezus’ komst

Dat zijn thema’s die diep in de Schrift geworteld zijn.

Waarheid is niet alleen iets dat we kennen, maar iets dat we doen. Jezus zegt: “Wie in Mijn woord blijft, is werkelijk Mijn discipel. En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”


De vraag is dus niet alleen: gaat leugen samen met de Bijbel? Maar ook: Laat ik de Bijbel spreken, of laat ik traditie, cultuur of religie erdoorheen kleuren?
