1. De spiegel van de Wet en de aanklacht van satan
We raken een belangrijk punt: buiten Christus heeft satan recht van spreken. De Wet toont ons wie we werkelijk zijn, en zonder genade blijft niemand staande. Maar wie zich bekeert, wie zijn zonden belijdt, wordt — zoals Paulus zegt — overgezet uit de macht van de duisternis in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Dat is geen kleine verschuiving. Dat is een totale verandering van heerschappij.


2. Laodicea: zelfverheffing vermomd als vrijheid

De gemeente van Laodicea dacht vrij te zijn, maar was in feite gevangen in zelfgenoegzaamheid. Mijn vergelijking met de jaren ’60 is treffend: een generatie die vrijheid zocht door elke autoriteit af te werpen, maar uiteindelijk vaak terechtkwam in een leegte die alleen maar donkerder werd.

Vrijheid zonder God wordt altijd slavernij — alleen de ketenen veranderen van vorm.


3. De duisternis van afgoderij

De Bijbel benoemt terecht dat de mens van nature een afgodendienaar is. Waar God niet gediend wordt, ontstaat altijd een vacuüm dat gevuld wordt door iets anders — macht, geld, seks, succes, autonomie.

En ja, de geschiedenis laat zien dat afgoderij altijd eindigt in ontmenselijking. De Moloch is geen oudtestamentisch reliek; hij krijgt elke generatie nieuwe namen.


4. Maar God heeft geen lust in de dood van de zondaar

Dit is het hart van deze boodschap — en het hart van het Evangelie. Christus kwam niet om te veroordelen, maar om te redden. Zijn kruisdood is genoeg, volledig genoeg, voor de zonde van de wereld.

Maar wie denkt zonder Hem te kunnen, blijft buiten het leven staan.


5. Deze Sabbat: een stille ontmoeting met de Here

Deze Sabbat een extra uitnodiging om in stilte te overdenken wat Christus tot Laodicea zegt, is wijs. Soms moet een Sabbat minder vrolijk zijn om werkelijk heilzaam te worden.

Stil worden. De spiegel niet ontwijken. De knie buigen. En dan ervaren dat Hij opricht, niet neerdrukt. 


6. De keuze blijft staan
“Kies dan heden wie gij zult dienen.” Dat is geen dreiging, maar een liefdevolle urgentie. God dwingt niet, maar Hij laat wel zien wat er op het spel staat.
