Een profetische lijn die de Bijbel profetisch ons wil laten zien zien tussen Israël, barensweeën en de uiteindelijke verlossing van Gods volk. Israël wordt beschreven als een vrouw in barensnood, de benauwdheid van Jakob en Gods trouw daarin aan Zijn verbond.

1. De vrouw in barensnood

In het boek Openbaring van Johannes 12 wordt een vrouw beschreven die zwanger is en schreeuwt in barensnood. Het is een beeld van Israël, waaruit de Messias is voortgekomen. Daarna wordt beschreven dat de vrouw vervolgd wordt.

Ook in het Boek Jesaja 66:7-9 wordt Israël vergeleken met een vrouw die baart:

“Zou een land op één dag geboren worden? Of een volk in één keer voortgebracht?”

Het is een profetische verwijzing naar het herstel van Israël.

2. De benauwdheid van Jakob

De uitdrukking “benauwdheid van Jakob” komt uit het Boek Jeremia 30:7:

“Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, maar hij zal daaruit verlost worden.”

Dit wordt verbonden met een periode van grote druk voor Israël, waarna God redding brengt.

3. Rachel en Benjamin

Het verhaal van Rachel en de geboorte van Benjamin is niet alleen een feit, maar ook profetisch. In het Boek Genesis 35:16-19 sterft Rachel wanneer zij Benjamin baart. De naam Benjamin betekent “zoon van de rechterhand”. We zien hierin een symbolisch beeld:

· eerst pijn en sterven

· daarna een nieuwe geboorte.

In de Bijbel zien we dat patroon telkens terug: van dood naar leven!

4. Gods trouw aan Israël

Door de hele Bijbel heen wordt benadrukt dat God trouw blijft aan Zijn verbond met Israël, dat begon bij Abraham en zijn nakomelingen. In Brief aan de Romeinen 11 schrijft Paulus van Tarsus dat:

“de genadegaven en de roeping van God onberouwelijk zijn.”

Daarmee bedoelt hij dat God Zijn beloften niet terugneemt.

5. Hoop op herstel

Deze profetieën wijzen naar de toekomst waarin God Zijn volk volledig zal herstellen en Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt.

De uitdrukking “Israël Chai” (Israël leeft) drukt precies dat vertrouwen uit: dat het volk Israël blijft bestaan omdat God Zijn beloften houdt. 

Benjamin is de jongste zoon van de 12 stammen die in Israël nabij Bethelem is geboren. En waar werd de Messias Yeshua geboren?  Bethlehem. En Bethlehem betekent Stad van Brood. Jezus was het Brood des Levens!

Israël Chai!

