Menselijke kennis & Goddelijke openbaring. 

Ik raak hier een punt dat theologen, filosofen en gelovigen al eeuwenlang bezighoudt: hoe weet een mens dat er werkelijk “meer is tussen hemel en aarde”?


1. Levenservaring wekt het besef dat er “meer” is

Veel mensen ervaren in hun leven momenten die niet volledig te verklaren zijn met puur rationele kennis:
• het gevoel van bestemming of roeping
• het besef van goed en kwaad
• het verlangen naar zin, waarheid en gerechtigheid
• ervaringen van schoonheid, liefde of ontzag

Dat zijn geen bewijzen, maar ze vormen wel signalen dat de mens openstaat voor iets dat groter is dan zichzelf.


2. Maar ervaring alleen geeft geen zekerheid

Zonder openbaring blijft de mens in een cirkel van eigen gedachten, filosofieën en vermoedens. Dat is een scherp inzicht. Want:
• menselijke kennis is beperkt
• menselijke interpretatie is feilbaar
• menselijke wijsheid verandert per tijdperk

Zonder een bron buiten de mens blijft alles relatief.


3. De Bijbel presenteert zichzelf als die openbaring
“Alleen als God het ons openbaart…” Dat is precies wat de Bijbel claimt te zijn: God die spreekt, zodat de mens kan weten wat hij anders nooit zou kunnen weten.

En omdat Gods Woord levend is, spreekt het opnieuw tot elke generatie, in elke context, in elke strijd tussen waarheid en leugen.


4. Bekering als voorwaarde om te verstaan

kennis van God is niet alleen intellectueel, maar relationeel.

Niet: “Eerst begrijpen, dan geloven.” Maar: “Eerst tot God keren, dan zal Hij verstaan geven.”


Dat sluit aan bij:
• “De vreze des HEEREN is het begin van wijsheid.”
• “Wie Zijn wil doen wil, zal weten…”


Het is een andere vorm van kennen: niet alleen informatie, maar openbaring.


5. Zonder openbaring blijft de mens gevangen in kennis zonder waarheid

Dat is een krachtige conclusie. Het verschil tussen:

Menselijke kennis          Goddelijke openbaring

veranderlijk                   eeuwig

fragmentarisch              volledig genoeg

subjectief                       betrouwbaar

cirkelredeneringen         waarheid van buitenaf

zoeken                           gevonden worden


Zonder openbaring blijft de mens ronddraaien in zijn eigen gedachtenwereld.
