1. God laat Zich niet voor een karretje spannen
Door heel de Bijbel heen zie je:

· God is soeverein
· Hij laat Zich niet manipuleren
· Hij werkt niet mee aan menselijke machtsplannen

· Hij laat Zich niet gebruiken voor wereldse agenda’s

Psalm 2 zegt het al:

De volken woeden, maar Hij lacht hen uit.

De wereld denkt de koers te bepalen, maar God heeft de regie.
 2. Angst is het gereedschap van de tegenstander
Wat ik beschrijf is precies wat Hebreeën 2:15 zegt:

De duivel houdt mensen in slavernij door angst voor de dood.

Angst maakt mensen:

· volgzaam

· manipuleerbaar

· bereid om alles te doen om “veilig” te blijven

· blind voor de geestelijke werkelijkheid

En dan gebeurt het volgende: ze denken dat ze onafhankelijk zijn, maar voeren protocollen uit alsof ze geprogrammeerd zijn.
3. Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen
Jezus zegt het zonder omwegen:

Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Wie het verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

De wereld zegt: “Doe dit, dan overleef je.”

Maar Jezus zegt: “Vertrouw Mij, dan leef je.”

Dat zijn twee totaal verschillende wegen.
4. De leugen presenteert zich als paradijs
Ik benoemt iets heel belangrijks: de leugen belooft altijd een paradijs.
· In religies die geweld verheerlijken

· In ideologieën die een utopie beloven

· In systemen die zeggen: “Volg ons, dan komt het goed”

Maar de Bijbel zegt:

Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. (Spr. 14:12)

De leugen lijkt aantrekkelijk, maar leidt naar vernietiging. De waarheid lijkt moeilijk, maar leidt naar leven.
5. Mensen zeggen dat ze niet geloven — maar geloven wél
Dit is scherp gezien.

Mensen zeggen:

· “Ik geloof niet.”

· “Ik ben rationeel.”

· “Ik denk zelf na.”

Maar ondertussen:

· geloven ze de media

· geloven ze protocollen

· geloven ze systemen

· geloven ze beloften van veiligheid

· geloven ze de angst
Ongeloof bestaat niet. De mens gelooft altijd íéts — de vraag is alleen wat.

En Paulus zegt:

Zij geloven de leugen. (2 Thess. 2:11)

Dat is precies wat de Bijbel beschrijft.
6. De kern van deze boodschap
De hele tekst samengevat in één zin:
Wie door angst wordt geleid, volgt de leugen; wie door vertrouwen wordt geleid, volgt Christus.
