“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
(naar Mattheüs 16:13–17, Marcus 8:27–30, Lukas 9:18–20)

Wanneer Jezus met Zijn leerlingen onderweg is, stelt Hij een indringende vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
De discipelen antwoorden dat de meningen uiteenlopen:

· sommigen denken dat Hij Johannes de Doper is,

· anderen zeggen Elia,

· weer anderen een van de profeten die is opgestaan.

Dan stelt Jezus de beslissende vraag: “Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?”
Petrus antwoordt zonder aarzelen: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God.”
Jezus bevestigt dat dit inzicht niet uit menselijke redenering komt, maar door openbaring van de Vader.
Kernpunten in één oogopslag
· De mensen hebben allerlei meningen over Jezus.

· De discipelen moeten persoonlijk antwoord geven.

· Petrus belijdt Jezus als Messias en Zoon van God.

· Dit inzicht komt niet uit studie of traditie, maar door openbaring van God.


Door alle eeuwen heen hebben gelovigen geworsteld met de vraag wie Jezus werkelijk is. De Farizeeën en Schriftgeleerden kwamen er niet uit, en ook moderne theologen blijven discussiëren: is Jezus nu de Zoon van God of de Zoon des mensen?

De Bijbel maakt duidelijk dat een mens die niet door de Geest vernieuwd is, de dingen van God niet kan begrijpen (1 Kor. 2:14). Kennis, studie en theologische titels maken iemand nog niet geestelijk; alleen wedergeboorte doet dat (Joh. 3:6). Wie door de Geest geboren is, kent Jezus persoonlijk — en voor zulke mensen is die kennis genoeg. Zij hoeven Hem niet in een theologisch vakje te plaatsen.

Er is echter nog een andere groep die Jezus scherp herkent: mensen die door demonische invloed gebonden zijn. In de evangeliën zien we dat juist zij Jezus onmiddellijk herkennen als de Heilige van God. Ook vandaag is dat niet anders. Ongeestelijke mensen kunnen religieus van alles aannemen, maar demonisch gebonden mensen voelen feilloos het verschil tussen religie en de levende werkelijkheid van Christus.

Waar Jezus werkelijk aanwezig is — zoals Hij beloofd heeft in Mattheüs 18:20 — daar jubelen de Zijnen. Maar wie in duisternis leeft, houdt het daar niet uit: zij vluchten weg of worden door Hem bevrijd.
Korte kern in één alinea
De vraag wie Jezus is, blijft voor ongeestelijke of louter religieuze mensen een onoplosbaar raadsel. Maar wie door de Geest geboren is, kent Hem van binnenuit. Zelfs demonische machten herkennen Hem onmiddellijk. Waar Jezus werkelijk aanwezig is, ontstaat vreugde bij de Zijnen en onrust bij de duisternis — precies zoals in de evangeliën.

