Parasha Nitsaviem - overzicht

Tora

Deuteronomium 29:10-29 — Vernieuwing van het Verbond

Mozes roept het hele volk bijeen: van leiders tot kinderen, inclusief vreemdelingen.
Iedereen staat voor het aangezicht van God.

Doel: het verbond met de HEERE wordt vernieuwd vlak voor de intocht in het Beloofde
Land.

Niet alleen voor hen toen: Mozes benadrukt dat dit verbond ook geldt voor toekomstige
generaties.

Waarschuwing tegen afgodendienst: wie zich afkeert van God en denkt dat het hem toch
goed zal gaan, zal de gevolgen dragen.

Gevolgen van ongehoorzaamheid: vloek, ballingschap, en vernietiging worden genoemd
als gevolg van het verlaten van God.

Gods gerechtigheid: Hij zal niet vergeven wie bewust zijn eigen weg kiest en het verbond
veracht.

Deuteronomium 30:1-20 — Keuze tussen Leven en Dood

Terugkeer is mogelijk: als het volk zich bekeert, zal God hen herstellen en zegenen.

Gods geboden zijn nabij: “niet in de hemel” of “aan de overkant van de zee” — ze zijn
toegankelijk en uitvoerbaar.

Mozes stelt een keuze voor: leven en zegen 6f dood en vloek.

Oproep tot liefde en gehoorzaamheid: “Kies dan het leven, zodat u leeft, u en uw
nageslacht.”

Leven is verbonden aan God: Hem liefhebben, Zijn stem gehoorzamen, en Hem
aanhangen is de weg naar leven en zegen.

Deze passage is als een geestelijke kruispunt: een plechtige herbevestiging van het verbond,
gevolgd door een indringende oproep tot keuze. Het is alsof Mozes het volk — en ons — aankijkt en
zegt: “Jullie staan op het punt om het land in te gaan, maar het echte land is het hart dat kiest voor

God.”

Nitsaviem Haftara

Jesaja 61:10—62:12 — Vreugde, herstel en roeping

61:10-11 — De spreker jubelt over Gods redding: als een bruid die zich tooit, zo wordt Israél
bekleed met gerechtigheid. Gods heil is als een zaad dat opkomt in alle volken.

62:1-5 — Sion zal niet langer “verlaten” heten, maar “Mijn welbehagen is in haar.” God
noemt haar zijn bruid, en Israél wordt opnieuw begeerd en geliefd.



e 62:6-9 — Wachters worden aangesteld op de muren van Jeruzalem om dag en nacht te
herinneren aan Gods beloften. Er komt een tijd van overvloed en vrede.

e 62:10-12 — Een oproep om de weg te bereiden voor het volk: “Zeg tegen Sion: Zie, uw heil
komt!” Gods volk wordt genoemd: “Heilig volk, verlosten van de HEERE.”

Jesaja 63:1-9 — De dag van wraak en Gods medelijden

e 63:1-6 — Een indrukwekkend visioen van de Messias die uit Edom komt, zijn kleed rood
van het oordeel. Hij heeft de wijnpers alleen getreden: een beeld van Gods rechtvaardige
toorn over de volken.

e 63:7-9 — Maar dan keert de toon: Gods goedertierenheid wordt bezongen. Hij was hun
Redder in alle benauwdheid. “In zijn liefde en medelijden heeft Hij hen verlost.”

Theologische en profetische lijnen

De tekst beweegt van jubel en herstel naar gerechtigheid en oordeel, en eindigt in liefdevolle
verlossing.

Jesaja 61 wordt door Jezus aangehaald in Lukas 4 als vervuld in Hemzelf—de Gezalfde die
geneest, bevrijdt en het jaar van Gods welbehagen uitroept.

Jesaja 63 toont de andere kant van de Messias: niet alleen de genezer, maar ook de
rechtvaardige Rechter.

Toch is het Gods hart dat overheerst: “In al hun benauwdheid was Hij benauwd... en Hij heeft
hen verlost.”

Nitsaviem NT (B’rit Chadasja)

De Wijnstok en de Rank — Verbondenheid als Levensbron
Vers 1-5:

“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer... zonder Mij kun je niets
doen.”

e Beeldspraak: Jezus gebruikt het beeld van een wijnstok en ranken om de relatie tussen Hem
en Zijn volgelingen te beschrijven. Het is geen hiérarchie, maar een levensverbondenheid.

¢ Vrucht dragen: Niet als prestatie, maar als gevolg van verbonden blijven. Het gaat om
innerlijke transformatie, niet uiterlijke religie.

¢ Snoeiing: Pijnlijke processen kunnen juist leiden tot meer vrucht. Gods liefde snoeit om te
laten bloeien.

Ernst en Belofte — De Gevolgen van Verbondenheid
Vers 6-8:

“Wie niet in Mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort...”



e Waarschuwing: Niet als dreiging, maar als realiteit. Zonder verbinding met Christus
verdort het geestelijk leven.

¢ Belofte: “Vraag wat je wilt...” — niet als magische formule, maar als vrucht van een hart dat
in Christus blijft.

¢ Doel: Vrucht dragen tot eer van de Vader. Het gaat om Zijn glorie, niet onze status.
Liefde en Vreugde — De Kern van Discipelschap
Vers 9-11:

“Blijf in mijn liefde... Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven...”

Geboden en liefde: Jezus verbindt gehoorzaamheid aan liefde. Niet als wet, maar als
levensstijl.

Vreugde: Niet oppervlakkig geluk, maar diepe, blijvende vreugde die voortkomt uit
gemeenschap met Hem.

Volkomen vreugde: Een echo van Psalm 16:11 — “In Uw nabijheid is overvloed van vreugde.”



