De rol van Israël nu – volgens de Schrift

1. Israël blijft Gods uitverkoren volk (Romeinen 11)
Paulus is glashelder:
· “God heeft Zijn volk niet verstoten.” (Rom. 11:1)

· De verkiezing van Israël staat onherroepelijk vast (Rom. 11:29).

Dat betekent:

· Israël blijft een teken van Gods trouw in de wereld.

· De geschiedenis van Israël is geen bijzaak, maar onderdeel van Gods heilsweg.
2. Een deel is verhard — maar niet voor altijd (Rom. 11:7, 25)
Paulus spreekt over een gedeeltelijke verharding over Israël. Niet totaal. Niet definitief. Maar tijdelijk — “totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.”
Dit verklaart waarom:

· velen in Israël de Messias nog niet erkennen,

· maar er tegelijk altijd een rest is die gelooft (Rom. 11:5).
3. De Messias is gekomen — en Israël blijft geroepen Hem te erkennen
1 Johannes 5  legt de nadruk op geloof in Jezus als de Christus. Dat geldt voor heidenen én Joden.

De rol van Israël nu is dus ook:

· drager blijven van de Schriften,

· getuige zijn van Gods trouw,

· geroepen worden tot geloof in de Messias.
4. Israël is een spiegel voor de volken
De profeten laten zien dat God Israël gebruikt om de volken te laten zien:

· Zijn heiligheid,

· Zijn oordeel,

· Zijn genade,

· Zijn trouw aan Zijn verbond.

Wat met Israël gebeurt, is nooit los te zien van Gods handelen met de wereld.
5. De gemeente (ekklesia) is geen vervanging, maar een enting (Rom. 11:17–24)
Paulus gebruikt het beeld van de olijfboom:

· Israël = de wortel en de boom
· gelovigen uit de heidenen = geënte takken
Dus:

· de gemeente leeft uit Israëls wortel,

· maar vervangt Israël niet,

· en moet niet hoogmoedig worden.
6. De profetische verwachting: herstel en erkenning van de Messias
De Schrift wijst naar een toekomst waarin:

· Israël terugkeert naar het land (Ezech. 36–37),

· God Zijn Geest uitstort (Zach. 12:10),

· zij Hem zullen zien Die zij doorstoken hebben,

· en er een geest van genade en gebeden komt.

Dit is geen politieke voorspelling, maar een geestelijke belofte.
7. De rol van Israël voor de gemeente vandaag
Voor gelovigen uit de volken is Israël een:
· herinnering aan Gods trouw,
· waarschuwing tegen ongeloof,
· bemoediging dat God Zijn beloften vervult,
· verbinding met de wortel van het heil.

En:

· onze houding hoort die van liefde, gebed en nederigheid te zijn (Rom. 10:1; 11:18).
Kernsamenvatting
Israël is nu nog steeds Gods volk, tijdelijk deels verhard, maar blijvend geroepen en bestemd voor herstel. De gemeente leeft uit Israëls wortel en ziet uit naar de dag dat Israël zijn Messias zal erkennen. In alles blijft Israël een zichtbaar teken van Gods trouw en heilsplan.

Israël is de eerste onder de volkeren!

1. Het heil komt via de weg die God met Israël ging
Jezus zegt niet: “Het heil is voor de Joden” (al is dat waar), maar: “uit de Joden”.

Dat betekent:

· God heeft Israël gekozen als kanaal waardoor Zijn redding de wereld binnenkomt.

· Niet omdat Israël beter was, maar omdat God Zijn verbondstrouw wilde tonen.

2. De Schriften komen uit Israël
Paulus zegt in Romeinen 3:2 dat aan Israël de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat betekent:

· de Thora,

· de Profeten,

· de Psalmen,

· de beloften,

· de profetieën over de Messias.

Alles wat wij geloven, is geworteld in Israëls openbaring.

3. De Messias Zelf komt uit Israël
Jezus is:

· de Zoon van David,

· de Zoon van Abraham,

· de Lijfsvervulling van alle beloften aan Israël.

Het heil komt niet uit een filosofie, religie of cultuur, maar uit een Persoon — en die Persoon is Jood.


 4. De eerste verkondigers waren Joden
De apostelen, de eerste gemeente, de eerste getuigen — allemaal Joden. De wereld werd bereikt door:

· Joodse predikers,

· Joodse Schriften,

· een Joodse Messias.

De olijfboom (Rom. 11) heeft Joodse wortels.

5. De volken ontvangen het heil — maar blijven schuldenaars aan Israël
Paulus zegt in Romeinen 15:27 dat de volken geestelijke schuldenaars zijn aan Israël. Waarom? Omdat zij delen in Israëls Messias, Israëls beloften, Israëls verbond.

De gemeente leeft uit de wortel van Israël, niet andersom.


6. De toekomst bevestigt dit woord
De profeten spreken over:

· herstel van Israël,

· een geest van genade (Zach. 12:10),

· het zien van de Doorstokenen,

· een volk dat terugkeert tot zijn Messias.

Het heil kwam uit de Joden, het heil gaat naar de Joden, en het heil keert terug naar de Joden.

Kernsamenvatting
“Het heil is uit de Joden” betekent dat God Zijn redding aan de wereld geeft via Israël: via hun Schriften, hun beloften, hun Messias en hun getuigen. De gemeente leeft uit Israëls wortel en ziet uit naar Israëls herstel.

