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Samenvatting – Exodus 6:2–9:35 

1. God bevestigt Zijn Naam en belofte (6:2–13) 

• God openbaart Zich opnieuw aan Mozes en benadrukt Zijn Naam JHWH. 

• Hij herinnert aan Zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob. 

• God belooft: 

• Israël uit Egypte te bevrijden, 

• hen aan te nemen als Zijn volk, 

• hen naar het beloofde land te brengen. 

• Mozes vertelt dit aan het volk, maar zij luisteren niet vanwege moedeloosheid en zware 

slavernij. 

• God geeft Mozes en Aäron opnieuw de opdracht om naar de farao te gaan. 

2. Geslachtsregister van Mozes en Aäron (6:14–27) 

• Een korte genealogie van Ruben, Simeon en vooral Levi. 

• Mozes en Aäron worden duidelijk geïdentificeerd als Gods gekozen leiders. 

3. Mozes en Aäron voor de farao (6:28–7:7) 

• Mozes twijfelt opnieuw aan zijn spreken, maar God verzekert hem dat Hij met hen zal zijn. 

• Aäron zal als woordvoerder optreden. 

• God kondigt aan dat Hij Zijn tekenen zal vermenigvuldigen en dat de farao zijn hart zal 

verharden. 

4. Het eerste teken: staf wordt slang (7:8–13) 

• Aäron werpt zijn staf neer; deze wordt een slang. 

• De Egyptische magiërs doen hetzelfde, maar Aärons staf verslindt hun staven. 

• Toch blijft de farao onverzettelijk. 

De eerste zeven plagen (7:14–9:35) 

  ⃣  Water verandert in bloed (7:14–25) 

• De Nijl en al het water worden bloed. 

• De vissen sterven, het water stinkt. 

• De magiërs bootsen het na. 



• De farao blijft hard. 

  ⃣  Kikkers (8:1–15) 

• Het land wordt overspoeld met kikkers. 

• De magiërs kunnen dit ook nadoen. 

• De farao belooft het volk te laten gaan, maar verhardt zijn hart zodra de kikkers 

verdwijnen. 

  ⃣  Muggen (8:16–19) 

• Aäron slaat met zijn staf op het stof; het wordt tot muggen. 

• De magiërs kunnen dit niet nadoen en zeggen: “Dit is Gods vinger.” 

• Toch blijft de farao koppig. 

  ⃣  Steekvliegen (8:20–32) 

• Zwermen steekvliegen teisteren Egypte. 

• Gósen, waar Israël woont, blijft gespaard. 

• De farao wil Israël laten offeren, maar verandert opnieuw van gedachten. 

  ⃣  Veepest (9:1–7) 

• Een zware ziekte doodt het vee van de Egyptenaren. 

• Het vee van Israël blijft ongedeerd. 

• De farao blijft weigeren. 

  ⃣  Zweren (9:8–12) 

• Mozes en Aäron werpen roet omhoog; het veroorzaakt pijnlijke zweren bij mens en dier. 

• De magiërs kunnen niet eens voor Mozes verschijnen. 

• God verhardt de farao’s hart. 

  ⃣  Hagel (9:13–35) 

• Een ongekende storm van hagel, vuur en donder treft Egypte. 

• Alleen in Gósen blijft het rustig. 

• De farao erkent: “Ik heb gezondigd; de HEERE is rechtvaardig.” 

• Maar zodra de storm stopt, verhardt hij opnieuw zijn hart. 

Kernpunten 
• God openbaart Zijn macht stap voor stap. 

• Israël wordt beschermd terwijl Egypte wordt geoordeeld. 



• De farao’s hart wordt steeds harder, ondanks duidelijke tekenen. 

• Mozes en Aäron groeien in hun rol als leiders. 
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� Samenvatting – Ezechiël 28:25–29:21 

1. Herstel van Israël (28:25–26) 

• God belooft dat Hij Israël weer zal verzamelen uit de volken waarheen zij verstrooid zijn. 

• Wanneer Hij Zijn heiligheid aan hen toont, zullen zij veilig wonen in hun land. 

• Zij zullen huizen bouwen, wijngaarden planten en in vrede leven. 

• De volken die hen verachtten, zullen zien dat God Zijn volk heeft hersteld. 2. Oordeel over 

Egypte (29:1–21) 

 2.1 De hoogmoed van de farao (29:1–6) 

• God richt zich tegen de farao, koning van Egypte, die zegt: 

“De Nijl is van mij; ik heb hem zelf gemaakt.” 

• God vergelijkt hem met een grote zeemonster (krokodil) in de Nijl. 

• De farao zal uit de rivier worden gesleurd, samen met de vissen die aan hem kleven. 

• Egypte zal weten dat God de HEERE is. 

2.2 Verwoesting van Egypte (29:7–12) 

• Egypte was een onbetrouwbare steun voor Israël; als een rietstaf die breekt en verwondt. 

• Daarom zal Egypte: 

• tot een woestenij worden, 

• 40 jaar verlaten en verwoest zijn, 

• zijn inwoners verstrooid onder de volken. 

• Het land zal meer verwoest zijn dan andere landen. 

2.3 Herstel, maar niet tot vroegere glorie (29:13–16) 

• Na 40 jaar zal God Egypte weer bijeenbrengen. 

• Het volk zal terugkeren naar Patros (Zuid-Egypte). 

• Egypte zal een klein koninkrijk worden, nooit meer machtig zoals vroeger. 

• Israël zal niet langer op Egypte vertrouwen; dit voorkomt nieuwe afgoderij. 

2.4 Nebukadnezar beloond (29:17–21) 

• Nebukadnezar heeft zwaar gevochten tegen Tyrus, maar kreeg weinig buit. 



• Daarom geeft God hem Egypte als loon voor zijn inspanning. 

• Hij zal de rijkdommen van Egypte meenemen. 

• Voor Israël breekt een tijd aan waarin hun hoorn zal uitspruiten (beeld van kracht en 

herstel). 

• Ezechiël zal opnieuw profeteren, en Israël zal weten dat God spreekt. 

Kernboodschappen 
• God herstelt Israël, ondanks hun ballingschap. 

• Egypte wordt geoordeeld vanwege hoogmoed en onbetrouwbaarheid. 

• God bestuurt de geschiedenis: zelfs wereldmachten als Nebukadnezar dienen Zijn plannen. 

• Israël leert opnieuw op God alleen te vertrouwen. 
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Samenvatting – Openbaring 16:1–21 

Inleiding 

Een stem uit de tempel in de hemel geeft het bevel aan de zeven engelen om de schalen van Gods 

toorn over de aarde uit te gieten. Deze oordelen zijn zwaar, wereldwijd en definitief. 

De zeven schalen 

  ⃣  Eerste schaal – Zweren (16:2) 

• Pijnlijke, kwaadaardige zweren treffen allen die het merkteken van het beest dragen en 

het beeld aanbidden. 

  ⃣  Tweede schaal – Zee wordt bloed (16:3) 

• De zee verandert in bloed als van een dode. 

• Alles wat in de zee leeft sterft. 

  ⃣  Derde schaal – Rivieren worden bloed (16:4–7) 

• Ook de rivieren en waterbronnen worden bloed. 

• Een engel verklaart dat dit oordeel rechtvaardig is, omdat de mensen het bloed van heiligen 

en profeten vergoten hebben. 

  ⃣  Vierde schaal – Hitte van de zon (16:8–9) 

• De zon brandt de mensen met intense hitte. 

• In plaats van zich te bekeren, lasteren zij God. 



  ⃣  Vijfde schaal – Duisternis over het rijk van het beest 

(16:10–11) 

• Het koninkrijk van het beest wordt gehuld in diepe duisternis. 

• Mensen bijten op hun tong van pijn, maar bekeren zich nog steeds niet. 

  ⃣  Zesde schaal – De Eufraat droogt op (16:12–16) 

• De rivier de Eufraat droogt op om de weg te bereiden voor de koningen uit het oosten. 

• Drie onreine geesten (als kikvorsen) komen uit de mond van: 

• de draak, 

• het beest, 

• de valse profeet. 

• Zij verzamelen de koningen van de wereld voor de grote eindstrijd op de plaats die in het 

Hebreeuws Armageddon heet. 

  ⃣  Zevende schaal – Aardbeving en hagel (16:17–21) 

• Een stem uit de tempel zegt: “Het is geschied!” 

• Een ongekende aardbeving treft de aarde: 

• steden storten in, 

• eilanden verdwijnen, 

• bergen verdwijnen. 

• Een enorme hagelstorm volgt, met hagelstenen van ongeveer een talent (ongeveer 30–40 

kg). 

• De mensen lasteren God vanwege deze zware plaag. 

Kernboodschappen 
• De oordelen zijn rechtvaardig en gericht tegen hen die God afwijzen. 

• Ondanks de plagen bekeren de mensen zich niet, maar verharden zich. 

• De wereld wordt voorbereid op de laatste confrontatie tussen God en de machten van het 

kwaad. 

• God heeft de volledige controle over het verloop van de geschiedenis. 

 

 


