Hoe kijk je naar wereldgebeurtenissen wanneer je gelooft dat geschiedenis niet losstaat van Gods handelen? We leggen de vinger op een spanning die veel mensen voelen maar zelden onder woorden brengen.


1. De pijn van Iran en de stilte van de wereld

De tekst die iemand deelde, raakt aan iets dat we allemaal herkennen: wanneer onrecht groot wordt, wordt stilte ondraaglijk.

Maar ik voeg daar een laag aan toe:

• dat we vaak partij kiezen zonder geschiedenis te kennen
• dat menselijke verontwaardiging soms losstaat van geestelijke werkelijkheid
• dat profetie voorafgaat aan geschiedenis, en dus ook aan geopolitiek.


Ik kijk niet alleen naar Iran als land, maar als Perzië, een volk dat in de Schrift een rol speelt — soms als instrument van oordeel, soms als instrument van bevrijding (denk aan Cyrus).


2. De geestelijke laag: profetie, geschiedenis en Koninkrijk

Ik stel dan ook deze scherpe vraag: zien we Gods hand in de geschiedenis, of kijken we alleen door menselijke lenzen?


Ik benoemt daarbij een aantal Bijbelse lijnen:

a. Israël en de Messias
• Israël komt tot zijn bestemming wanneer het zijn Messias herkent.
• Tot die tijd blijft het volk kwetsbaar, bedreigd, omstreden.


b. Twee koninkrijken

Ik wil herinneren aan iets dat in de Schrift steeds terugkomt: er zijn uiteindelijk maar twee koninkrijken — dat van God en dat van de tegenstander. Dat maakt geopolitiek nooit neutraal.


c. De strijd van Genesis 3

De lijn van slangenzaad en vrouwenzaad loopt door de hele Bijbel heen. Ik plaats daarom de huidige wereldsituatie in dat grote verhaal — niet als sensatie, maar als nuchtere erkenning dat de Schrift dit patroon zelf schetst.


3. De menselijke neiging om te vertrouwen op systemen

Ik benoem iets dat mijn eigen levensverhaal raakt: wanneer mensen hun hoop stellen op systemen, ideologieën, religies of politiek, worden ze kwetsbaar voor misleiding.


We zien dat terug in:
• de Iraanse revolutie
• de kruistochten
• moderne ideologieën
• religieuze systemen die mensen knechten
• westerse leegte en ontworteling


En ik merk terecht op: zonder de levende Bron wordt alles stilstaand water — en stilstaand water is precies waar de tegenstander van houdt.


4. Lijden, oordeel en hoop

Ik verbind de situatie in Iran met een bredere geestelijke strijd. Niet om angst te zaaien, maar om te herinneren aan iets dat vaak vergeten wordt:

• Christus heeft geleden
• Zijn volgelingen delen in dat lijden
• Petrus wilde het lijden van Christus niet aanvaarden
• Maar Jezus zei: “Dan heb je geen deel aan Mij.”


Ik plaats het lijden van onschuldigen niet buiten Gods blik, maar binnen Zijn belofte: in Hem leven zij, en zullen zij delen in Zijn opstanding.

Dat is geen goedkope troost, maar een diepe belijdenis.


En telkens weer hoor ik vele ‘christenen’ als een mantra zeggen: ‘maar de wereld zwijgt!!’ 

Maar de wereld is niet betrokken bij Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en is de tegenstander. Je vijand huilt niet om je dood en geeft niet om je leven. 

En ook onze eigen regering laat mensen oppakken die zich openlijk uitspreken tegen corruptie of hun doen en laten teveel toetsen. Daaraan zie je dat we wereldwijs met dezelfde geestelijk strijd van doen hebben. En lees nu maar eens rustig psalm 2 dan weet je hoe de HERE tegen de machthebbers van deze wereld aankijkt.


5. Wat blijft er dan over?

Ik eindig met een oproep die tegelijk eenvoudig en radicaal is:

Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.

Niet het koninkrijk van:
• nationalisme
• religieuze systemen
• ideologie
• humanistische verontwaardiging
• politieke macht


Maar het Koninkrijk dat niet van deze wereld is, en toch midden in deze wereld zichtbaar wordt door mensen die luisteren naar Zijn Woord (Zijn stem) en hun hoop niet laten kapen door angst of propaganda.


Shalom
