Over Adam, Eva en de oerleugen


De uitspraak van de slang — “Gij zult geenszins sterven” en “gij zult als God zijn” — is in de Bijbel het begin van een patroon dat zich door de geschiedenis herhaalt. Het idee dat de mens zelf kan bepalen wat goed en kwaad is, zonder God, is een kernmotief in veel christelijke theologie.


Niet iedereen volgt “de leugen van de slang” Mensen kunnen oprecht zoeken naar vrede en toch de ware vrede missen. We hebben een Prince of Peace, Jezus Christus. Buiten Hem zal er nooit vrede komen.


Over haat en schijnliefde

We zien dat veel mensen haat koesteren onder het mom van liefde. . Vaak komt het voort uit:
• angst
• trauma
• onrecht
• politieke manipulatie
• groepsdruk


Dat maakt het niet goed, maar het maakt het wel menselijk. En juist dat menselijke aspect is belangrijk om te blijven zien, ook als je weet dat er een geestelijke strijd achter zit. De mens moet kiezen en dat is geestelijk. We kunnen geen twee heren dienen. Er is bekering nodig en dat geldt voor ons persoonlijk en ook voor de mensen in Israël, die dagelijks de haat over zich krijgen uitgegoten. God brengt een keer in hun lot. En dan denk ik aan Jeremia 31:31 e.v. 


Jeremia 31:31 Zie, de dagen komen, Is de godsspraak van Jahweh, Dat Ik een verbond zal sluiten Met Israëls huis En het huis van Juda: Een nieuw verbond!

Jeremia 31:32 Niet als het verbond, dat Ik met hun vaderen sloot, Toen Ik ze bij de hand heb gevat, Om ze uit Egypte te leiden: Mijn verbond, dat ze hebben verbroken, Zodat Ik een afschuw van hen kreeg, Is de godsspraak van Jahweh!

Jeremia 31:33 Maar dit is het verbond, dat Ik sluit Met Israëls huis na deze dagen, spreekt Jahweh: Ik zal mijn wet in hun boezem leggen, Ik zal ze schrijven op hun hart; En Ik zal hun God, Zij zullen mijn volk zijn!


Over religie, politiek en de eindtijd

Religie en politiek vallen in de eindtijd samen: De hoer op het beest!

Vele mensen gaan bij religies ten rade, maar niet bij Zijn Woord en de profeten en luisteren evenmin naar Zijn stem. De Vader zegt: Luister naar Hem! We draaien rond in de religieuze draaimolen tot we misselijk van het draaien worden. Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtheid!


Over Jeruzalem als strijdtoneel

Dat Jeruzalem een symbolische én politieke kernplaats is, staat buiten kijf. De wereld wil in dialoog en schakelt religieus en politiek Gods onfeilbaar Woord uit.


Maar de wereld krijgt te doen met de toorn van God, want God laat Zijn Heilige Naam niet ontheiligen. Het gaat in de eerste plaats om Zijn Heilige Naam! En niet om het bestaan van Israël.

Dat heeft Israël te danken aan de trouw van God aan Zijn Verbond met Abraham, Izaäk en Jakob.


Een gedachte om mee te nemen

Christus is werkelijk Heer en geen mens, geen politiek systeem, geen religie en geen vijand in staat om Zijn Koninkrijk te blokkeren. Dat is juist de kern van het evangelie: Gods plan hangt niet af van menselijke macht of menselijke mislukking. Maar ons leven hangt wel af of we Hem geloven op Zijn Woord!


Hoe leef je als gelovige in een wereld die gebroken is, zonder te verharden, zonder te haten, maar ook zonder naïef te worden? Dat kan alleen in Zijn kracht! In Hem zijn we meer dan overwinnaars. 

Satan zal er altijd iets suggestief tegenover stellen om je van de waarheid los te weken.


Maar Jezus zei: Er staat geschreven!
