Jezus de Christus naar de Schriften – is precies de hartslag van het hele Bijbelse getuigenis. Het vormt één samenhangend geheel: de Messias wordt alleen herkend wanneer God zelf onze ogen opent, en de hele Schrift – van Mozes tot Openbaring – wijst naar Hem. 


1. Jezus verwijt de Emmaüsgangers niet dat ze Hem niet herkenden, maar dat ze de Schriften niet geloofden


Jezus zegt tegen hen:
“O onverstandigen, hoe traag van hart om alles te geloven wat de profeten gesproken hebben.” (Lukas 24:25)


Daarna doet Hij iets beslissends:
• Hij opent de Schriften
• Hij opent hun verstand
• Hij opent hun ogen


De volgorde is belangrijk: Eerst het Woord → dan het verstand → dan de ogen.


2. Jezus begint bij Mozes en de Profeten

Lukas 24:27 zegt:
“En Hij begon bij Mozes en al de Profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.”


Dat betekent:
• De Messias is geen nieuw idee uit het Nieuwe Testament.
• Hij is de rode draad van Genesis tot Maleachi.
• Wie de Tenach leest met geopende ogen, ziet dezelfde Messias als in het Nieuwe Testament.


Daarom zegt Jezus in Johannes 5:39: “De Schriften getuigen van Mij.”


3. Wedergeboorte is nodig om het Koninkrijk te zien

Jezus zegt tegen Nicodemus (een Schriftgeleerde!):
“Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3)


Nicodemus kende de Schriften, maar:
• niet geestelijk,
• niet door de Geest,
• niet met geopend hart.


Wedergeboorte is dus geen religieuze stap, maar een geestelijke genezing: God opent ogen, oren en hart.


4. Een Schriftgeleerde die onderwezen is in het Koninkrijk haalt oud en nieuw samen

Jezus zegt:
“Iedere Schriftgeleerde die in het Koninkrijk onderwezen is, is als iemand die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.” (Mat. 13:52)


Dat betekent:
• Het Oude Testament en Nieuwe Testament spreken één taal.
• De Messias van Jesaja 53 is dezelfde als die van Johannes 1.
• De Knecht des HEREN is dezelfde als de Gekruisigde en Opgestane Heer.


Wie door de Geest onderwezen wordt, ziet: Oude dingen → worden nieuw. Nieuwe dingen → blijken oud te zijn.


5. Blindheid en doofheid: zowel Israël als de volken

We hebben van doen met twee sluiers:


Bij Israël
• Paulus zegt dat er een bedekking ligt over het lezen van Mozes (2 Kor. 3:14).
• Die bedekking wordt weggenomen in Christus (3:16).
• Israël zal de Messias als volk herkennen bij Zijn wederkomst (Zach. 12:10).


Bij de volken
• Ook de heidenen zijn blind en doof (Jes. 42:6–7).
• Ook zij hebben geestelijke genezing nodig.
• Ook zij kunnen de antichrist aanzien voor de ware Messias.


Daarom genas Jezus zowel:
• een blinde (zien)
• als een dove (horen)

Het zijn tekenen van wat Hij geestelijk doet.


6. De waarschuwing van Jezus: valse herders en valse messiassen

Jezus zegt dat de eindtijd wordt gekenmerkt door:
• valse profeten
• valse herders
• valse messiassen
• misleiding van velen (Mat. 24:4–5, 11, 24)


De sleutel om niet misleid te worden is:
• Zijn stem kennen
• Zijn Woord kennen
• Zijn Geest ontvangen

Zoals Jezus zegt:
“Mijn schapen horen Mijn stem.”

(Johannes 10:27)


7. De kern: alleen Jezus kan onze ogen openen

Religie verblindt. Traditie kan verblinden. Buitenbijbelse boeken kunnen verblinden. Zelfs kennis van de Schrift kan verblinden — zonder de Geest.


Maar Jezus doet wat niemand anders kan:
• Hij opent de Schriften
• Hij opent het verstand
• Hij opent de ogen
• Hij opent het hart


Zoals bij de Emmaüsgangers:
“Toen werden hun ogen geopend, en zij herkenden Hem.” (Lukas 24:31)


Samenvattende lijn
• De Messias is door heel de Tenach heen aanwezig.
• Alleen door Woord en Geest wordt Hij zichtbaar.
• Zowel Israël als de volken zijn van nature blind.
• Jezus geneest blindheid en doofheid — lichamelijk als teken, geestelijk als werkelijkheid.
• Bij Zijn wederkomst zal Israël Hem als volk herkennen.
• De volken moeten waken voor misleiding.
• Alleen wie wedergeboren is, ziet het Koninkrijk en herkent de ware Messias.


Het sluit precies aan bij de beweging van Lukas 24: van blindheid naar herkenning door het Woord en door de Geest.
