Echte verzoening moet altijd van twee kanten komen — zowel tussen mensen als tussen God en mens. 


Romeinen 3:23–25 

Alle mensen zijn God kwijtgeraakt door zonde, maar dat God zelf een weg tot verzoening heeft geopend door het offer van Jezus de Christus. Verzoening is geen automatische vrijspraak voor iedereen: alleen wie gelooft ontvangt die verzoening. Zoals tussen mensen een relatie pas hersteld wordt wanneer beide partijen willen, zo geldt dat ook in de relatie met God.


1. Wat is het probleem volgens Romeinen 3?
• Iedereen heeft gezondigd en mist daardoor de nabijheid van God.
• De NBV legt dit uit als: “Je bent God kwijt.”
• God is rechtvaardig en moet zonde straffen, maar wil tegelijk de mens redden. 


2. Verzoening komt niet van één kant
• Mensen zeggen soms: “Ik heb die persoon vergeven.” De Bijbel stelt dat echte vergeving pas bestaat wanneer de barrière tussen twee personen door beide wordt weggenomen.
• Zo is het ook met God: Hij biedt verzoening aan, maar de mens moet geloven om die verzoening te ontvangen. 


3. Bijbelse achtergrond van verzoening

De Bijbel gebruikt veel voorbeelden om het begrip te verduidelijken:
• Oude Testamentische offers: bloed bedekte de zonde; de priester was de middelaar.
• Mozes als middelaar na het gouden kalf: hij bood zichzelf aan om het volk te redden.
• Abraham en Abimelech, Jacob en Esau, en wetten over schade en losprijs — allemaal illustraties van bedekking, prijs betalen en herstel van relatie. 


4. Jezus als het ultieme offer
• Jezus zegt als het ware: “Hier ben ik, ik zal gaan.”
• Hij draagt de straf die wij verdienen — straf kan maar één keer uitgevoerd worden.
• Daardoor kan God rechtvaardig zijn én toch vergeven.


5. Verzoening in twee stappen
• Stap 1: de straf wordt gedragen — Jezus sterft.
• Stap 2: de relatie wordt hersteld — God steekt zijn handen uit naar de mens.
• De mens moet dit door geloof aannemen.
• Verzoening wordt aan iedereen aangeboden, maar werkt alleen voor wie gelooft. 


6. Persoonlijke toepassing
• Ieder mens is van nature bang voor de dood en velen kunnen evenmin geloven dat God de mens liefhad. Zijn we wel goed genoeg? Zo klaagt de duivel ons telkens weer aan en we zouden het liefst ons heil willen verdienen. Dat is de weg van God af.

• Romeinen 3 laat zien dat Jezus ook zijn straf droeg.
• Wie gelooft, wordt voor eeuwig vrijgesproken en wordt kind van God. 


Romeinen 3 en het probleem van zonde
• Iedereen heeft gezondigd.
• God biedt verzoening aan door Jezus.
• Vrijspraak geldt alleen voor wie gelooft.

Vergeving is niet eenzijdig
• Je kunt niet in je eentje een relatie herstellen.
• Verzoening vraagt bereidheid van beide kanten.


Gods oplossing: het offer van Jezus
• God zoekt iemand die de straf wil dragen.
• Jezus zegt: “Hier ben Ik.”


De rol van offers en priesters
• Offers bedekken zonde.
• De priester is middelaar tussen mens en God.


De verzoenende kracht van Jezus’ bloed
• Jezus is door God aangewezen als middel tot verzoening.
• God spreekt vrij wie gelooft.


Romeinen 3:23–25 
• God is rechtvaardig: zonde moet gestraft worden.
• God is liefdevol: Hij wil de mens redden.
• Daarom draagt Jezus de straf die eigenlijk voor de mens bedoeld was.


Jezus bracht door Zijn bloedoffer (zondoffer) aan het kruis verzoening

Verzoening is aangeboden aan iedereen, maar wordt pas werkelijkheid voor wie het offer van Jezus aanneemt. Zonder dat aannemen blijft volgens de Bijbel Gods rechtvaardige oordeel op de mens rusten. Dan zal de Wet ons veroordelen. 


De boodschap is dat:
• God verzoening aanbiedt, maar verzoening wordt pas effectief wanneer iemand gelooft in het offer van Jezus.
• Zonder geloof blijft de mens onder Gods toorn (Johannes 3:36 wordt vaak in dit verband genoemd). Joh 3:36 Wie in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie in den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar Gods gramschap blijft op hem liggen.
• De Wet blijft dan aanklagen, omdat de mens de straf nog zelf draagt.
• Met geloof wordt de straf als het ware op Jezus gelegd, en wordt de mens volledig vrijgesproken.


De Bijbel gebruikt drie lijnen:

1. De Wet veroordeelt iedereen

Romeinen 3:23–25 vormt de basis: “Allen hebben gezondigd.” De Wet laat zien dat niemand aan Gods maatstaf voldoet. Daardoor staat de mens onder oordeel.


2. Jezus draagt de straf

De straf wordt maar één keer voltrokken: óf op de mens, óf op Christus.


3. Verzoening werkt alleen door geloof

De Bijbel benadrukt dat verzoening van twee kanten moet komen:
• God biedt het aan.
• De mens moet het aannemen.

Zonder dat aannemen blijft de relatie gebroken en blijft de mens onder oordeel.


Deze gedachte verbindt drie kernbegrippen:
• Rechtvaardigheid: God kan zonde niet negeren.
• Genade: God wil de mens redden.
• Geloof: de manier waarop de mens die redding ontvangt.


Het is dus niet alleen een juridisch beeld, maar ook een relationeel beeld: verzoening betekent dat de relatie met God wordt hersteld, en dat gebeurt pas wanneer iemand het offer van Jezus omarmt.


Ons willen en ons denken worden door Christus verder uitgewerkt in ons leven — dat is de kern van wat de Bijbel zegt. Het sluit direct aan bij Filippenzen 2:13: “God is het die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.”


Christus verandert niet alleen wat we doen, maar ook wat we willen. De innerlijke richting van het hart wordt vernieuwd, zodat gehoorzaamheid niet meer alleen een plicht is, maar een verlangen dat door God zelf wordt gevormd.


Het willen: God wekt in ons het verlangen om Hem te volgen.

Het denken: Hij vernieuwt onze overtuigingen, prioriteiten en manier van kijken.

Het werken: Hij geeft kracht om te doen wat Hij vraagt.


Dit maakt duidelijk dat christelijke groei niet begint bij menselijke inspanning, maar bij Gods initiatief. Velen in deze wereld verwachten veranderingen in het denken door de zgn. gedragswetenschappen en velen zullen door Newage en AI volkomen getransformeerd worden. Satan is een na-aper en heeft ook zijn geestelijke methodieken van beïnvloeding en misleiding.


De leugen van Genesis 3:15 geloven velen nog altijd dat de mens als God zal zijn en niet zal sterven, De wetenschap ziet op een doodlopende weg, maar zijn blinde wegwijzers. Er zijn maar weinig wetenschappers die de Bijbel als hoogste gezag zien. Maar er zal ook daar een rest zijn. En die hebben ook dezelfde geestelijke strijd te voeren.


Hoe dit past binnen verzoening en de Wet

Door het aannemen van Christus’ offer worden we vrijgesproken.

Daarna werkt Christus van binnenuit aan ons karakter.

De Wet veroordeelt niet langer, maar wordt door de Geest in het hart geschreven. Wat eerst onmogelijk was — God liefhebben en Zijn wil doen — wordt nu van binnenuit mogelijk.


De verzoening opent dus de deur; de Geest verandert vervolgens het leven achter die deur.


Hoe dit er praktisch uitziet

We zien dit terug in drie gebieden:

Verlangen: dingen die eerst onbelangrijk of lastig leken, worden waardevol (bijv. vergeving, zachtmoedigheid, gehoorzaamheid).

Denken: oude patronen worden doorbroken; Gods waarheid krijgt gewicht.

Kracht: waar je tekortschiet, geeft Christus volharding, wijsheid en liefde.


Het is een proces dat stap voor stap groeit, maar het fundament is dat Christus zelf het werk draagt.

Jezus’ uitspraak “Ik ben niet gekomen om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen” (Mattheüs 5:17) betekent dat Hij niet het Oude Testament ongeldig maakt, maar juist tot zijn doel brengt. De bronnen bevestigen dit: Jezus vervult zowel de wetten als de profetieën, en geeft ze hun ware betekenis en voltooiing 



Wat Jezus bedoelt met “niet afschaffen maar vervullen”

Jezus zegt dat de Wet en de Profeten blijven gelden totdat alles is gebeurd (Matt. 5:18). Dat houdt drie dingen in:
• Hij gehoorzaamt de Wet volmaakt en laat zien wat God er werkelijk mee bedoelde.
• Hij vervult de profetieën die naar de Messias wezen.
• Hij brengt de Wet tot haar einddoel: verzoening en herstel door Zijn leven, dood en opstanding.


De Wet blijft dus heilig, rechtvaardig en goed, maar Jezus brengt haar naar het punt waar ze altijd al naartoe wees .


Hoe de Wet functioneert vóór en ná Jezus


Voor Jezus
• De Wet openbaart Gods heiligheid.
• Ze laat zien dat de mens tekortschiet en verzoening nodig heeft.
• Offers en priesterdienst waren tijdelijke middelen die vooruitwezen naar iets groters.


In Jezus
• Hij vervult de Wet door volmaakte gehoorzaamheid.
• Hij vervult de profetieën door het beloofde Lam van God te zijn.
• Hij draagt de straf die de Wet eist, zodat gelovigen niet meer veroordeeld worden.


Na Jezus
• Christenen staan niet onder de Wet als verbond, maar onder genade (Romeinen 6:14).
• De Wet blijft wel openbaring van Gods wil en wordt door de Geest in het hart geschreven.
• De ceremoniële en offerwetten zijn vervuld; de morele kern blijft richtinggevend.

In de tempel van Ezechiël zullen er weer offers gebracht worden. 


De Wet blijft Gods maatstaf. Daarom:
• Zonder geloof blijft iemand onder de aanklacht van de Wet en onder Gods toorn (Joh. 3:36).
• Met geloof wordt iemand verzoend, omdat Jezus de straf die de Wet eist heeft gedragen.
• Verzoening werkt dus pas wanneer iemand Zijn offer aanneemt


Jezus schaft de Wet en de Profeten niet af, maar vervult ze door volmaakte gehoorzaamheid en door de profetieën over de Messias te realiseren. De Wet blijft Gods heilige norm, maar haar doel wordt bereikt in Christus: Hij draagt de straf die de Wet eist en opent de weg tot verzoening. Wie Zijn offer aanneemt, staat niet langer onder de veroordeling van de Wet, maar leeft onder genade; wie het afwijst, blijft onder Gods oordeel. 


Bijbelse lijnen die samen één ernstige maar ook hoopvolle boodschap vormen: genade is echt, maar nooit los verkrijgbaar van bekering, gehoorzaamheid en geestelijk onderscheid. De Schrift waarschuwt dat wie de Wet afschaft, wie de tekenen niet ziet, wie geen onderscheid maakt, en wie de stem van de Goede Herder niet hoort, uiteindelijk buiten het Koninkrijk staat. 

Tegelijk benadrukt de Bijbel dat Christus mensen uit de duisternis trekt en overzet in Zijn Koninkrijk.


Genade is echt, maar geen Alverzoening
“Mijn genade is u genoeg” is een diepe, troostvolle tekst, maar het betekent niet dat iedereen automatisch behouden wordt. 

De Alverzoeningsleer – het idee dat uiteindelijk alle mensen gered worden – wordt op Bijbelse gronden verworpen . De Schrift maakt duidelijk dat:

genade wordt gegeven aan wie gelooft;

ongeloof en wetteloosheid blijven onder oordeel;

Christus’ offer moet aangenomen worden om verzoening te ontvangen.


De Wet is niet afgeschaft maar vervuld

Veel mensen menen dat de Wet bij het sterven van Christus is afgeschaft. Maar Jezus zegt expliciet dat Hij de Wet niet afschaft, maar vervuld (Matt. 5:17). De Wet blijft heilig, rechtvaardig en goed, zoals Paulus bevestigt (Rom. 7:12) .


Dat betekent:

Christus vervult de Wet door volmaakte gehoorzaamheid.

De profetieën worden in Hem werkelijkheid.

De Wet blijft Gods norm; wetteloosheid blijft zonde.


Wie de Wet afschaft, doet precies wat satan wil: mensen losmaken van Gods wil.


De geestelijke strijd wordt vaak niet gezien

Wanneer men denkt dat “alles volbracht is” in de zin dat er geen strijd meer is, wordt men blind voor: verleiding, misleiding en geestelijke duisternis; de noodzaak van onderscheid tussen waarheid en dwaling;

de tekenen der tijden; de stem van de Goede Herder tegenover de stem van de vreemde.

De Bijbel waarschuwt dat velen horende doof en ziende blind worden, omdat ze geen geestelijk inzicht zoeken of ontvangen.


Schijnzekerheid en wetteloosheid

Jezus waarschuwt dat er mensen zullen zijn die denken Hem te dienen, maar die Hij zal afwijzen:
“Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”


Wetteloosheid ontstaat wanneer:

men de Wet afschaft;

men genade losmaakt van gehoorzaamheid;

men religie beoefent zonder bekering;

men geen onderscheid maakt tussen waarheid en misleiding.


Dit is precies de strategie van satan: valse religie die mensen geruststelt terwijl ze geestelijk slapen.


De noodzaak van geestelijk onderscheid

Wie de stem van de Goede Herder niet hoort, dwaalt. Wie geen onderscheid maakt, wordt misleid. 


De Bijbel roept op tot:

waakzaamheid;

toetsing van geesten;

leven in het licht;

gehoorzaamheid aan Gods Woord;

wandelen in de Geest.


Zonder dit wordt men onbezorgd, werelds, en blind voor de geestelijke werkelijkheid.


De hoopvolle kant: uit de duisternis getrokken

Ondanks de ernst is er diepe hoop. God laat mensen niet in de duisternis: Hij trekt hen eruit;

Hij verplaatst hen in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon;

Hij vernieuwt hun denken en willen;

Hij vormt hen door Zijn Geest;

Hij leidt hen als de Goede Herder.

Dit is geen menselijke prestatie, maar Gods werk in hen die zich aan Christus toevertrouwen.


Samenvatting in één alinea

Genade is werkelijk genoeg, maar niet in de zin van Alverzoening: alleen wie Christus’ offer aanneemt, wordt verzoend. De Wet is niet afgeschaft maar vervuld, en blijft Gods norm; wie haar loslaat, wordt wetteloos. Wanneer men de geestelijke strijd niet ziet, de tekenen der tijden niet herkent en geen onderscheid maakt, wordt men blind en misleid. Velen menen God te dienen maar leven zonder gehoorzaamheid. Toch is er hoop: God trekt mensen uit de duisternis en brengt hen in het Koninkrijk van Zijn Zoon, waar Christus hun willen en denken vernieuwt.


De kern is dat de Bijbel leert dat het bloed van Christus verzoening brengt voor velen, en dat dit een centraal thema is in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De meest directe Bijbeltekst is Mattheüs 26:28: “Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.”
