Over kwaad dat verborgen wordt

Ik werd geboren in een omgeving waar het socialisme de boventoon voerde en de kerk werd ook min of meer gezien als een soort van politiek die alleen maar voor de adel en de herenboeren was en die de arbeiders afhankelijk maakten van het kapitaal, die hen vervolgens uitbuitte en er slaven zonder rechten van maakte. 


Ik ken de geschiedenis van Groningen en van Nederland op een manier die vaak wordt verzwegen in de geschiedenisboekjes. Maar die in het hart van de mensen leeft die de ellende hebben moeten ondergaan. 

En dat is ook kenmerkend voor de Nederlandse geschiedenis, maar nu betreft het het eigen volk. En kijk nu naar anno 2026. Zien we een heel andere wereld? Natuurlijk niet, want de geestelijke strijd is alleen maar scherper en harder geworden, maar het is geen politieke strijd, maar een strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En zolang we dat niet zien zal er geregeerd worden zoals in de tijd van mijn jeugd en roept men om een sterke man. 

En we hebben met de 'sterke' man al vele oorlogen met vele doden in de geschiedenis gezien en het herhaalt en het herhaalt zich en de beloften van vrede, vrede gaan er aan vooraf en dat men het goede met de mensen voorheeft. Je weet toch wat de duivel de mens wijsmaakte in het paradijs? de mens zou zijn als God en niet sterven. 


En velen willen bewust zonder onze Schepper God leven en erkennen Zijn Autoriteit niet en vallen in de vreselijke wereld van schijn waar de dood regeert en het respect voor het leven niet bestaat. De mens gelooft de leugen en de leugen wil de waarheid niet horen en voor velen blijft de Bijbel dan ook een gesloten boek en men is onderweg op een doodlopende weg die eindigt in de hel.


Zie hoeveel er aan het licht komt en waar de elite bewust van is, maar het altijd nog wist te bedekken. En dat kan alleen maar als vele mensen zwijgplicht kregen opgelegd en zo de media en velen die een goede baan aan de corruptie hadden en hun leven in het hier en nu wilden voorzetten ten kostte van de dood van zelfs vele onschuldige kindertjes. En wie dat doet is zelf een kind van de hel! 


Over kwaad dat verborgen wordt

Voor hen is het vreselijk om in de handen van de levende GOD TE VALLEN. Dan is er geen genade meer, maar enkel Zijn vreselijke toorn. Wee hen die zich aan een van deze kleinen heeft vergrepen het was beter dat een molensteen om zijn nek was gebonden en in de diepte van de zee was geworpen, zegt de Bijbel.
