Yeshua valt niet uit de lucht, maar staat volledig geworteld in Torah, Profeten en Geschriften. 


Zonder dat fundament wordt Hij al snel een soort “losstaande Messias” die niets meer te maken heeft met Israël, terwijl Hij juist de vervulling is van alles wat God vanaf Genesis heeft aangekondigd.


De Messias staat in het hele Tanach (OT) aangekondigd

De lijn – van het offer van Izaäk naar het offer van Yeshua – is precies de lijn die de Schrift zelf trekt.


Het offer van Izaäk als voorafschaduwing
• Izaäk draagt het hout op zijn rug, zoals Yeshua het kruis draagt.
• Abraham zegt: “God zelf zal voorzien in het lam” – en dat doet Hij uiteindelijk in Golgotha.
• De plaats Moria is dezelfde bergketen waar later de tempel staat én waar Yeshua wordt gekruisigd.
• Izaäk sterft niet, maar komt symbolisch terug uit de dood (Hebreeën 11:19).

Het is een profetisch beeld dat pas volledig helder wordt in het Nieuwe Verbond.


Waarom het Nieuwe Testament zonder het Oude onbegrijpelijk wordt

Wanneer mensen alleen het Nieuwe Testament lezen, ontstaat vaak een karikatuur:
• Jezus begint een nieuwe religie
• Hij breekt met Israël
• Hij vervangt de Joden door de kerk
• Hij introduceert iets totaal nieuws 


Maar Yeshua zegt zelf dat dit onmogelijk is:
“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.” — Mattheüs 5:17

Hij is niet de afschaffer, maar de vervulling.


De Emmaüsgangers laten precies zien wat er misgaat

Zij verwachtten een politieke Messias die Rome zou verdrijven. Toen Hij stierf, stortte hun hoop in.


Maar Yeshua doet iets opvallends:
• Hij verwijt hen niet dat ze verdrietig zijn
• Hij verwijt hen dat ze de Schriften niet begrepen hebben
• En Hij begint bij Mozes en de Profeten om te laten zien dat alles naar Hem wijst

Hun ogen gingen pas open toen ze de Messias zagen zoals de Schrift Hem beschrijft, niet zoals zij Hem hadden ingevuld.


Het offer van Yeshua als vervulling van alle voorafschaduwingen

Het hele sacrale systeem van Israël wijst vooruit:
• het Pesachlam
• het bloed aan de deurpost
• de offers in Leviticus
• de hogepriester op Jom Kipoer
• de koperen slang in de woestijn
• de lijdende Knecht in Jesaja 53

Al deze beelden komen samen in één moment: het kruis.


Daarom is deze zin zo raak:
“Wie niet huilt om zichzelf, zal niet begrijpen wat wij Hem hebben aangedaan.”


Het evangelie begint niet met medelijden met Jezus, maar met berouw over onze eigen zonde. Pas dan wordt Zijn bloed niet alleen een historisch feit, maar persoonlijke verzoening.


De Messias van Israël is de Messias van de wereld

Yeshua is geen Romeinse of Griekse figuur. Hij is geen stichter van een nieuwe religie. Hij is de vervulling van het verbond met Abraham, de belofte aan David, en de profetieën van Jesaja, Jeremia, Daniël en Zacharia.


Wie Hem losmaakt van Israël, verliest Hem. Wie Hem leest vanuit de Schriften, vindt Hem.
