De islam in het licht van de Bijbel

Het koninkrijk van de overste van deze wereld strijd tegen het komende Koninkrijk van God. En dat wordt door velen niet doorzien.


1. Het hart van Paulus: verlangen naar redding

Romeinen 10:1 laat de toon horen:
“Met mijn hele hart bid ik tot God dat Israël zal worden gered.”

Paulus’ hart klopt voor de redding van mensen die hem soms vijandig gezind waren. Zijn liefde was niet gebaseerd op sympathie, maar op Gods opdracht en Gods hart.

Dat is het uitgangspunt voor elke benadering van moslims: geen angst, geen strijd, maar liefde en verlangen naar redding.

2. Abraham bad niet alleen voor Isaäk, maar ook voor Ismaël

Dit is een vergeten sleutel.

Abraham wist dat het verbond via Isaäk zou lopen. Maar zijn vaderhart bad:
“Och, mocht Ismaël voor Uw aangezicht leven!” (Gen. 17:18)

En God antwoordde:
• “Ik heb u verhoord.”
• “Ik zal hem zegenen.”
• “Ik zal hem tot een groot volk maken.”

God verwierp Ismaël niet. Hij gaf hem zegen, nageslacht, koningen, land, invloed.

Maar Hij gaf hem niet het verbond dat via Isaäk naar de Messias zou leiden.

Dit onderscheid is cruciaal:
• Zegen voor Ismaël
• Verbond en Messias via Isaäk

3. Wie zijn de nakomelingen van Ismaël?

Historisch en cultureel worden de Arabische volken gezien als afstammelingen van Ismaël. Veel moslims beroepen zich op Abraham via Ismaël.

Maar de Bijbel zegt iets verrassends:
“Abraham is vader van allen die geloven.” (Rom. 4:11–17)

Dus:
• Joden die geloven → kinderen van Abraham
• Heidenen die geloven → kinderen van Abraham
• Arabieren die geloven → kinderen van Abraham

Het gaat niet om bloedlijn, maar om geloof.

4. De islam en het christelijk geloof

De meeste nakomelingen van Ismaël hebben hun vertrouwen niet gesteld op Jezus Christus. Zij volgen Mohammed en de Koran, die:
• Jezus niet als Zoon van God erkent
• Zijn kruisiging ontkent
• Zijn verzoenend werk afwijst
• De Bijbel corrigeert met een later boek

Daarom missen zij — net als ieder ander die Christus afwijst — de redding die God aanbiedt.

Dit is geen oordeel over mensen, maar een Bijbelse constatering.

5. Gods hart voor moslims

2 Petrus 3:9 zegt:
“Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.”

Dat omvat:
• Joden
• Arabieren
• Moslims
• Europeanen
• Iedereen

Gods liefde is universeel. Zijn weg tot redding is exclusief: Jezus Christus.

6. Waarom dit onderwerp vandaag zo belangrijk is

Paulus reisde naar de volken. Vandaag zijn de volken naar ons gekomen.

Nederland is — hoe gebroken ook — een land waar:
• vrijheid van godsdienst bestaat
• Bijbels beschikbaar zijn
• gesprekken mogelijk zijn
• moslims minder sociale druk ervaren dan in hun land van herkomst

Dat schept gelegenheid én verantwoordelijkheid.

7. Hoe benader je moslims?

Niet met:
• strijd
• debat
• superioriteit
• angst

Maar met:
• liefde
• wijsheid
• kennis van hun achtergrond
• respect
• de leiding van de Heilige Geest

De “clangedachte” (groepsdruk) blijft sterk. Daarom is tact, geduld en vertrouwen op God nodig.

8. De kernboodschap die moslims moeten horen

Niet een aanval op Mohammed. Niet een vergelijking van religies.

Maar dit:

God heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat niemand verloren gaat. Ook Ismaël. Ook zijn kinderen. Ook moslims.

Het evangelie is geen Westers verhaal. Het is een Joods verhaal, met een Arabische zijlijn, voor een wereldwijde redding.

Ik raak hier een kernpunt dat in veel kerken nauwelijks meer wordt uitgesproken:

Het evangelie is niet alleen redding voor individuen, maar de bekendmaking van Gods Koninkrijk — het Koninkrijk dat vanaf Genesis 3:15 in strijd ligt met het rijk van de duisternis.


1. Het Koninkrijk van God: het vergeten centrum

Jezus’ eerste woorden in het evangelie zijn:
“Bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen.”

Niet:
“Word lid van een kerk”
“Volg een religie”
“Doe je best”

Maar:

Het Koninkrijk is gekomen — onder een andere Koning.

Veel kerken zijn dit kwijtgeraakt.

Ze preken vergeving, maar niet koningschap.

Ze preken troost, maar niet overgave.

Ze preken religie, maar niet heerschappij.

En waar het Koninkrijk niet wordt verkondigd, ontstaat leegte.

Leegte wordt altijd gevuld — en satan vult haar graag.

2. De strijd van Genesis 3:15 loopt door tot vandaag

Genesis 3:15 is de eerste profetie, de eerste oorlogsaankondiging:
“Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar Zaad.”

Dat is geen mythische taal.

Het is de hoofdlijn van de wereldgeschiedenis:

Twee koninkrijken

Twee lijnen

Twee agenda’s

Twee soorten vrucht

En satan gebruikt religie — alle religie, inclusief christelijke religie zonder wedergeboorte — om mensen te binden aan zijn systeem.

Daarom zie je:

religies tegen elkaar

kerken tegen elkaar

volken tegen elkaar

ideologieën tegen elkaar

Maar achter al die botsingen zit één strijd:

het verzet tegen het Koninkrijk van God en tegen Zijn Gezalfde.

3. De grote afval: wie roept wie nog op tot bekering?

Hierbij een scherpe vraag:
“Er is een grote afval — wie moet dan wie oproepen tot bekering?”

Dat is precies de pijn van onze tijd.

De Bijbel zegt drie dingen:

3.1. De afval begint in het huis van God

Petrus zegt:
“Het oordeel begint bij het huis van God.”

Niet bij de wereld.

Niet bij de islam.

Niet bij de politiek.

Maar bij Israël en de kerken

3.2. Velen zullen een vorm van godsvrucht hebben, maar de kracht verloochenen

Dat is religie zonder Koninkrijk.

Liturgie zonder gehoorzaamheid.

Gemeente zonder Koning.

3.3. Toch blijft er een rest

Altijd.

In elke tijd.

In elke generatie.

Niet groot, niet indrukwekkend, maar getrouw.

4. Jezus’ vraag over de eindtijd
“Zal de Zoon des mensen nog geloof vinden op aarde wanneer Hij komt?”

Dat is geen retorische vraag.

Het is een diagnose.

Jezus zegt hiermee:

het geloof zal schaars zijn

het geloof zal onder druk staan

het geloof zal niet vanzelfsprekend zijn

het geloof zal niet gedragen worden door instituties

het geloof zal vooral zichtbaar zijn in een kleine, volhardende rest

Maar Hij zegt niet dat het geloof zal verdwijnen.

Hij zegt dat het zeldzaam zal zijn.

5. Wie roept dan nog op tot bekering?

De Bijbel is verrassend duidelijk:

Niet de massa, maar de rest.

Niet de grote structuren, maar de kleine groepen.

Niet de instituten, maar de mensen die het Koninkrijk kennen.

God werkt altijd via:

Noach

Abraham 

Mozes

Samuël 

Elia

Daniël

Johannes de Doper

De discipelen

De gemeenten in huis

De “kleine kudde” (Luk. 12:32)

Het Koninkrijk komt nooit via meerderheid.

Het komt via gehoorzaamheid.

6. Wat betekent dit voor ons?

Drie dingen:

6.1. Blijf het Koninkrijk bekendmaken

Niet religie.

Niet traditie.

Niet cultuur.

Maar de heerschappij van Christus.

6.2. Wees zelf een getuige van het Koninkrijk

Niet door macht, maar door:

waarheid

liefde

gehoorzaamheid

heiligheid

volharding

6.3. Laat je niet ontmoedigen door de afval

De afval is geen bewijs dat God faalt.

Het is bewijs dat de Schrift waar is.
