
De wereld is vol kennis, maar zonder wijsheid

We raken hier een diep en pijnlijk punt dat in veel kerken speelt: we hebben geleerd om psychologisch te denken, maar niet om bijbels te leven. En daardoor ontstaat precies wat de Bijbel beschrijft: kunstlicht in plaats van licht, zelfverandering in plaats van bekering, therapie in plaats van Tora, kennis van goed en kwaad in plaats van leven uit God.


1. De kerk is psychologisch geworden

Veel gelovigen kennen:
• copingstrategieën
• therapietaal
• zelfverbeteringsmodellen
• emotionele zelfanalyse


Maar ze kennen niet:
• Gods wet als levensweg
• Gods Woord als vormende kracht
• gehoorzaamheid als vreugde
• bekering als dagelijkse beweging
• het kruis als plaats van sterven aan jezelf

We zijn opgeleid in zelfredzaamheid, niet in discipelschap.


2. De bron is verschoven
“We gaan met onze visie kijken naar de Bijbel en niet zoals God het leven ziet.”

Dat is precies de kern van de crisis.

Wanneer de mens het uitgangspunt wordt:
• het Woord wordt therapie
• zonde wordt trauma
• bekering wordt zelfzorg
• gehoorzaamheid wordt optioneel
• heiliging wordt een proces van zelfontwikkeling


Dan drinken we niet meer uit de bron van leven, maar uit de bron van kennis van goed en kwaad — dezelfde bron die de mens ooit van God losmaakte.


3. Kunstlicht in plaats van Licht

Psychologie kan beschrijven hoe een mens functioneert, maar het kan geen nieuw hart geven. Het kan gevoelens ordenen, maar geen zonde vergeven. Het kan gedrag sturen, maar geen geestelijk leven wekken.


Daarom voelt het als kunstlicht:
• het lijkt warm, maar het verwarmt niet
• het lijkt helder, maar het opent geen ogen
• het lijkt wijs, maar het verandert geen hart

Het is niet per se kwaad — maar het is niet het Licht van God.


4. De wereld is vol kennis, maar zonder wijsheid
“Nu we leven in de eindtijd zien we de vruchten van de vele studies zonder God.”


We hebben:
• meer informatie dan ooit
• meer therapieën dan ooit
• meer zelfhulp dan ooit
• meer wetenschap dan ooit


En toch:
• meer angst
• meer chaos
• meer onveiligheid
• meer verdeeldheid
• meer leegte


Waarom? Omdat kennis zonder God geen leven voortbrengt. Omdat wetenschap zonder wijsheid geen vrede schept. Omdat autonomie zonder waarheid geen vrijheid geeft.


De mens wilde de wereld maakbaar maken — maar de wereld is onbestuurbaar geworden. (chaos)


5. De enige hoop: “Als ik niet had geloofd…”

Ik eindig met de woorden van Psalm 27:
“Als ik niet had geloofd dat ik het goede van de HEERE zou zien…”

Dat is het kantelpunt.


Niet:
• als ik niet had geanalyseerd
• als ik niet had geleerd
• als ik niet had gewerkt aan mezelf


Maar:

Als ik niet had geloofd.

Geloof is geen psychologie. Geloof is geen techniek. Geloof is geen zelfverbetering. Geloof is overgave aan de Waarachtige. Geloof is een gave Gods!



Daarom is dit de kern van de hele tekst:

Onze hoop en moed keren terug wanneer we weer drinken uit de bron van Gods Woord, niet uit de bron van menselijke wijsheid.


6. In één zin samengevat:

De kerk is haar kracht kwijtgeraakt omdat ze het Woord heeft ingeruild voor psychologie, maar wie terugkeert naar Gods Tora vindt licht, leven, waarheid en moed.
