
Het afwijzen van de ware Messias

1. De wereld en haar begeerten
1 Johannes 2:15–17, waarin staat: “Hebt de wereld niet lief… Want al wat in de wereld is… is niet uit de Vader.” De schrijver benadrukt dat de huidige wereld zonder God in morele en geestelijke chaos verkeert en dat Jezus niet bidt voor een wereld die Hem afwijst.


2. Jezus als Messias en komende Koning

Het Bijbel beschrijft Jezus als:
• de Messias van Israël
• de Redder van de wereld
• Degene die mensen terugbrengt in harmonie met God

Zijn wederkomst wordt gezien als het moment waarop Hij orde en vrede zal herstellen.


3. De eindtijd en het oordeel

Er wordt uitgebreid verwezen naar Openbaring 19, waar Jezus verschijnt als de ruiter op het witte paard: “Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.”


Belangrijke elementen:
• De vier apocalyptische paarden (Openbaring 6) gaan vooraf aan Zijn komst.
• De wereld bereikt een dieptepunt van chaos.
• Jezus maakt een einde aan oorlog, onderdrukking en onrecht.
• De “Dag des Heren” is het beslissende moment van Gods oordeel.


4. Het vrederijk van Christus

Na Zijn komst:
• zullen de rechtvaardigen in vrede leven
• zal er een duizendjarig vrederijk zijn
• zal Israël een zegen worden voor de wereld
• zullen volken jaarlijks optrekken naar Jeruzalem (Zacharia 14:16)

De aarde zal “vol zijn van de kennis des Heren” (Jesaja 2:3).


5. De zichtbare wederkomst

Jezus verschijnt zichtbaar op de Olijfberg (Zacharia 14:4). “Elk oog zal Hem zien” (Openbaring 1:7). Voor gelovigen is dit vreugde; voor Zijn vijanden schrik.


6. Profetische bevestigingen

Er is verband verband tussen:
• Daniëls visioen aan de Tigris (Daniël 10)
• Johannes’ visioen op Patmos (Openbaring 1)

Beide beschrijven een hemelse figuur die sterk lijkt op de verheerlijkte Christus.


7. De rol van satan

Ezechiël wordt aangehaald om te beschrijven dat satan:
• een hooggeplaatste cherub was
• door hoogmoed viel
• een bijzondere haat heeft tegen Israël en Jezus

Hij probeert Gods plan te dwarsbomen, maar zal uiteindelijk vernietigd worden.


8. De tekenen van de tijd

De Bijbel stelt dat:
• alle door Jezus genoemde eindtijdtekenen nu zichtbaar zijn
• de mensheid, net als in de dagen van Noach en Lot, het oordeel niet wil geloven
• velen denken dat de wederkomst nabij is

God zal de mensheid wakker schudden door oorlogen, rampen en moreel verval.


9. De zekerheid van Jezus’ terugkeer

De Bijbel eindigt met de overtuiging dat:
• God Zijn beloften houdt
• Jezus werkelijk terugkomt
• Hij zal regeren als Koning der koningen
• Zijn koninkrijk eeuwig zal zijn


De laatste zin vat de boodschap samen: “Hij is de komende Koning.”
“Ik ben gekomen in de naam van Mijn Vader, maar gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen” — komt uit Johannes 5:43.


Hier is een duidelijke uitleg in context.

De uitspraak van Jezus

Jezus zegt tegen de Joodse leiders:
“Ik ben gekomen in de naam van Mijn Vader, maar gij neemt Mij niet aan…” (Johannes 5:43)

Hij komt met Gods autoriteit, in volledige gehoorzaamheid aan de Vader, maar wordt door velen verworpen.

Daarna volgt:
“…maar als een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”

Hier waarschuwt Jezus dat het volk wél iemand zal aannemen die niet door God gezonden is, maar zichzelf verheerlijkt.


Wie is “die ander”?

1. De valse messias / antichrist

Het is een verwijzing naar de antichrist, iemand die:
• zichzelf centraal stelt
• niet in Gods naam komt
• door velen wél geaccepteerd wordt


Dit past bij andere teksten zoals:
• 2 Thessalonicenzen 2:3–4 (de “mens der wetteloosheid”)
• Johannes 5:44 (zoeken van eer bij mensen i.p.v. bij God)


2. Algemene waarschuwing voor menselijke leiders

We zien in onze tijd dat mensen vaak liever luisteren naar:
• charismatische leiders
• zelfverklaarde profeten
• politieke bevrijders
…dan naar de ware Messias die in nederigheid komt.


Waarom namen ze Jezus niet aan?

Volgens het evangelie:
• Hij kwam niet zoals zij verwachtten
• Hij zocht geen menselijke eer
• Hij confronteerde hun zonden
• Hij kwam in nederigheid, niet in politieke macht


Zoals Jezus eerder zegt:
“Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkaar zoekt?” (Johannes 5:44)

Jezus zegt eigenlijk:
“Jullie verwerpen de ware Messias die door God gezonden is, maar jullie zullen iemand accepteren die zichzelf verheerlijkt.”


Het is een waarschuwing voor:
• geestelijke blindheid
• het zoeken van menselijke glorie
• het missen van Gods werk omdat het anders komt dan verwacht
“en ieder oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben” — komen uit Openbaring 1:7.
“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.” 

(Openbaring 1:7)


Wat betekent deze uitspraak?

1. Een universele, zichtbare wederkomst

De tekst benadrukt dat de wederkomst van Jezus niet verborgen of symbolisch zal zijn.

Het is een wereldwijde, zichtbare gebeurtenis:
“elk oog zal Hem zien” 
→ niemand zal eraan kunnen ontkomen of het kunnen missen.


2. “Ook zij die Hem doorstoken hebben”

Dit verwijst naar:


a) De Joden die Jezus verwierpen

Niet als beschuldiging, maar als profetische vervulling van Zacharia 12:10:
“Zij zullen Hem aanschouwen die zij doorstoken hebben.”

Het gaat om een nationaal herkennen van de Messias bij Zijn terugkeer.


b) De Romeinse soldaten die Hem letterlijk doorstaken

Maar in bredere zin:

de mensheid die Hem verworpen heeft, ongeacht tijd of plaats.

Het is een beeld van confrontatie met de waarheid.


3. Reactie van de wereld

De tekst zegt:
“alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen”

Dat betekent: diepe schrik voor Zijn vijanden

diepe rouw en berouw voor Israël

diepe vreugde voor wie Hem verwachten

Dezelfde gebeurtenis, maar totaal verschillende reacties.


De kern van de boodschap

Openbaring 1:7 is een krachtige samenvatting van de Bijbelse verwachting: Jezus komt zichtbaar terug, voor de hele wereld, en niemand zal onwetend blijven.

Het is zowel:

een waarschuwing

een troost

een bevestiging van Gods trouw aan Zijn beloften


Openbaring 22:20-21

20 Hij, die dit alles betuigt, Hij zegt: Ja, Ik kom haastig! "Amen! Heer Jezus, kom!"

21 De genade van den Heer Jezus zij met u allen. Amen!
