We leven in de tijd van de leugengeesten en dat is profetisch!


In het heden regeert de leugen en het is goed de dingen aan het licht te brengen. In de wereld zijn er ook velen die het onrecht scherp zien, maar alles 'in het hier en nu' zien en vele 'christenen' zijn ook vaak door politiek met de duisternis verbonden en enkel op het 'hier en nu' gefocust. En de profetie wordt veracht. We luisteren vaak liever naar politieke commentators. 


1 Korintiërs 15:19 (Statenvertaling):
“Indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende,

zo zijn wij de ellendigste (SV: beklagenswaardigste) van alle mensen.”


In modern Nederlands: 
“Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen,

zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.”


Het gaat dus om Paulus’ argument over de opstanding van Christus.

Paulus zegt:

Als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan:

is het christelijk geloof leeg

is de verkondiging zinloos

zijn de gelovigen nog in hun zonden

zijn gestorven gelovigen verloren

en zijn christenen de meest beklagenswaardige mensen op aarde


Waarom?

Omdat zij hun leven bouwen op iets dat dan niet waar zou zijn.

De kern is dus:

Zonder de opstanding is het christendom waardeloos.

Met de opstanding is het de meest hoopvolle boodschap die bestaat.


Waarom “beklagenswaardigste”?

Het woord betekent:

te beklagen

medelijden waard

misleid of misleidend

iemand die zijn leven inzet voor iets dat niet bestaat


Paulus gebruikt het als retorische krachtterm:

Als Christus niet leeft, dan is het hele christelijke leven een tragische vergissing.


Maar…

Paulus zegt dit juist om te benadrukken dat Christus wél is opgestaan (vers 20).


De uitdrukking raakt aan drie grote thema’s:

1. De opstanding als fundament

Het christelijk geloof staat of valt met de opstanding.

Niet met ethiek, niet met religieuze gevoelens, maar met een historisch feit.


2. De waarde van lijden en volharding

Christenen in de eerste eeuw leden vaak zwaar.

Zonder opstanding zou dat lijden zinloos zijn.


3. De toekomstverwachting

Paulus verbindt geloof altijd met toekomst:

opstanding, oordeel, nieuw leven, nieuwe schepping.


1 Korinthiërs 15:19-28 HSV (Herziene Statenvertaling)

Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.


Zonder toekomstverwachting is geloof slechts een morele hobby.
