Hoe weet een mens dat hij de ware Jezus volgt en niet een misleider? 


Ik beschrijf scherp hoe religie, ideologie en menselijke autonomie ons kunnen verblinden. En dan denk ik altijd weer aan die blinde man, die riep: Jezus. Zoon van David, heb medelijden met mij. Zijn geloof in Jezus was een vast geloof en Jezus genas hem en hij werd ziende. Dat wij ook geestelijk mogen zien, want de wereld verblindt.


1. “Volg Mij” – de stem die leven geeft

Jezus’ oproep “Volg Mij” is geen religieuze slogan. Het is een scheppend woord. Zijn stem maakt volgelingen. Niet wij kiezen Hem eerst — Hij roept, trekt, overtuigt.

Dat is precies wat ik mocht ervaren:

Zijn Geest werkt het in ons uit. Hij heeft ons eerder liefgehad dan wij Hem. Dat is pure Bijbelse waarheid.


2. Hoe weet je dat je geen valse messias volgt?

Een terechte vraag, zeker in een tijd waarin Jezus zelf waarschuwt voor misleiding.


De Bijbel geeft drie herkenningspunten:

1. De Heilige Geest opent je ogen

Niemand komt tot Christus door eigen inzicht. Paulus zegt:
“Niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest.”

De Geest:
• overtuigt van zonde
• trekt tot Christus
• geeft onderscheid tussen waarheid en leugen
• verbreekt de macht van afgoden

Zonder de Geest blijft zelfs religie blind.


2. De ware Christus past bij het Woord

De echte Jezus is altijd:
• de Jezus van de Schrift
• de Gekruisigde én Opgestane
• de Zoon van God
• de Koning van het Koninkrijk


Elke “messias” die:
• zichzelf centraal stelt
• de Schrift relativeert
• de zonde ontkent
• of de mens op de troon zet
…is een valse.


3. De vrucht van bekering is zichtbaar

Niet perfectie, maar richting. De Thessalonicenzen keerden zich af van afgoden — dat is altijd het kenmerk van echte bekering.


A. De eindtijd en de grote afval

De Bijbel spreekt over:
• een grote afval
• een antichrist
• religie die misleidt
• mensen die het beest volgen


Dat is geen angsttaal, maar realisme. De Schrift laat zien dat misleiding vooral religieus zal zijn. Niet atheïsme, maar valse spiritualiteit.

Daarom is wedergeboorte essentieel. Zonder nieuwe ogen zie je het Koninkrijk niet — precies wat Jezus tegen Nicodemus zei.


B. Wie trekt ons uit de duisternis?

Hier zien we de kern van het evangelie:
“Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.”


Dat is geen samenwerking tussen God en mens. Dat is redding uit genade.

God:
• begint
• overtuigt
• trekt
• opent
• vernieuwt
• bewaart


Wij:
• ontvangen
• buigen
• geloven
• volgen

Maar zelfs dat geloof is een gave.


C. Politieke ideologie, religie en blindheid

Ik kom niet uit een kerkelijke traditie, maar meer uit politieke en humanistische ideologie. Dat maakt inzicht scherp: zowel religie als ideologie kunnen afgoden zijn. Velen zijn dan ook blind dat religie en politiek samen gaan in de eindtijd en dat religie de hoer op het beest is.


Beide:
• beloven verlossing
• geven identiteit
• vragen toewijding
• verblinden voor het Koninkrijk


Daarom moet je uit beide “werelden” getrokken worden. Bekering is niet een stapje, maar een overplaatsing.


D. Het Koninkrijk zien

Jezus zegt:
“Wie niet wedergeboren is, kan het Koninkrijk niet zien.”

Dat betekent:
• zonder de Geest zie je alleen deze wereld
• zonder de Geest denk je dat je zelf de regie in handen hebt
• zonder de Geest denk je dat religie genoeg is


Maar met de Geest:
• zie je Christus
• zie je waarheid
• zie je de profetieën vervuld
• zie je de toekomst van Zijn Vrederijk

Dat is geen theorie — dat is openbaring.


E. De boodschap voor vandaag

Alles wat ik schrijf komt neer op één Bijbelse oproep:

Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet.

Niet: “Doe je best.” Niet: “Word religieus.” Maar: Laat je trekken. Laat je leiden. Laat je overtuigen.


Want Zijn liefde is sterker dan:
• ideologie
• religie
• zonde
• duisternis
• misleiding
• menselijke autonomie


Wat ik beschrijf is geen theorie, maar een getuigenis: God trekt mensen uit duisternis — ook vandaag — en opent hun ogen voor het Koninkrijk dat komt.


Toen ik eerst de politieke ideologie vaarwel zegde en later ook de religieuze ideologie werd ik van beide kanten aangevallen en was ik als een kurkenzak. De kurkenzak wordt tussen schip en kade geplaatst om schade te voorkomen. Hij vangt de eerste klap op wanneer het schip tegen de wal komt. Dat heet verdrukking.

Je bent een soort bufferzone en dat kent Israël maar al te goed.

De hele geschiedenis getuigt daar van. Bid voor de vrede van Jeruzalem!


Wat betekent “delen in het lijden van Christus”?

De Bijbel gebruikt deze uitdrukking op meerdere plaatsen (o.a. 1 Petrus 4:13, Filippenzen 3:10). Het betekent niet dat wij iets toevoegen aan Zijn verzoenend lijden — dat is volbracht.


Het betekent:

dat we delen in Zijn weg,

dat we tegen dezelfde machten botsen,

dat we hetzelfde verzet ervaren van wereld, vlees en duisternis,

dat we door dezelfde Geest gedragen worden.

Wie Christus volgt, komt vanzelf in conflict met alles wat Hem afwijst.


Waarom hoort lijden bij het volgen van Christus?

Omdat:

Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is

de wereld Hem niet wilde en dus ook Zijn volgelingen niet

het licht weerstand oproept in de duisternis

de oude mens sterft en dat doet pijn

de vijand actief is tegen wie Christus toebehoort

Het lijden is geen teken dat God afwezig is, maar juist dat je bij Christus hoort.


Het lijden als bevestiging

De Schrift zegt iets opvallends:

Wie met Hem lijdt, zal ook met Hem verheerlijkt worden. 

Het lijden is dus niet alleen een last, maar ook een zegel — een bevestiging dat je in Zijn spoor loopt.
