Wie kennis vergaart, vergaart smart ……

1. Kennis kan ons verblinden als het losraakt van God
“Wie kennis vergaart, vergaart smart” — komt uit Prediker 1:18.


In gewoon, hedendaags Nederlands wordt deze tekst meestal zo weergegeven:

Prediker 1:18 (in eenvoudig Nederlands)
• “Hoe meer kennis iemand heeft, hoe meer verdriet hij krijgt.”
• “Wie veel weet, heeft veel zorgen.”


Dat is de kern van wat Prediker bedoelt: inzicht in de werkelijkheid maakt je ook gevoeliger voor de gebrokenheid ervan.


Wat Prediker ermee wil zeggen

Kennis op zichzelf geeft geen vervulling.
• Hoe meer je begrijpt van het leven, hoe duidelijker je ziet dat de wereld gebroken is.
• Zonder God leidt kennis niet tot wijsheid, maar tot zwaarte.

Ware wijsheid begint niet bij menselijke kennis, maar bij de vreze des Heren.


De mens ontdekt wetmatigheden, bouwt systemen, scholen, theorieën — en al die dingen zijn op zichzelf niet verkeerd. Maar zodra ze worden gebruikt om God buiten te sluiten, worden ze een afgod. Dan wordt kennis een bron van smart, omdat ze ons confronteert met onze grenzen zonder dat we de Bron van wijsheid kennen.


Ook als je groeit in Bijbelse kennis krijg je veel verdriet, omdat je ziet hoe de wereld onderweg is naar zijn eigen ondergang en dat vele mensen het beest volgen. En ook dat je merkt hoe alleen je in het leven kan staan, omdat het denken en doen van de wereld tegendraads is van wat de wil van God is.


Jezus zegt: ‘ze hebben Mij vervolgd en zullen u vervolgen. Ze hebben Mij gehaat en ze zullen u haten. Velen in de kerk willen graag juist sympathiek en lief overkomen om door de wereld geaccepteerd te worden. Ze zijn verbonden met schijn liefde, maar de liefde voor de waarheid ontbreekt veelal. 


2. De Bijbel begint niet met menselijke nieuwsgierigheid, maar met openbaring

Dat is precies wat de Bijbel zegt: zonder Gods spreken zouden we nooit weten wie we zijn, waar we vandaan komen, of waarom de wereld is zoals ze is. Genesis is geen verslag van menselijke observatie, maar van goddelijke zelfonthulling. Daarom begint ware kennis niet bij de mens, maar bij God.


3. De zondeval is geen verhaal over “fout gedrag”, maar over vervreemding

Na de zondeval stond de mens met de rug naar God:
• de mens wilde als God zijn,
• de slang fluisterde autonomie,
• en sindsdien zoekt de mens zekerheid in zichzelf, in leiders, in systemen.

Het gevolg is een wereld die inderdaad vaak voelt als een jammerdal — niet omdat God afwezig is, maar omdat de mens Hem heeft losgelaten.


4. Wedergeboorte is het kantelpunt

Zonder wedergeboorte blijft de mens gevangen in het horizontale: het hier en nu, de zichtbare wereld, de menselijke oplossingen. 

Met wedergeboorte opent zich een nieuwe werkelijkheid:
• het Koninkrijk wordt zichtbaar,
• de Schrift gaat spreken,
• de mens wordt levend gemaakt.

Niet door eigen inzicht, maar door de Geest.


5. De mens zonder God zoekt altijd een sterke leider

Dat zie je in de Bijbel telkens terug:
• Israël wilde een koning “zoals de volken”.
• De farao zag zichzelf als god.
• De profeten waarschuwden voor vertrouwen op mensen in plaats van op de HEER.


Het is een patroon dat zich herhaalt in elke tijd. Zonder God zoekt de mens zekerheid in macht, systemen, ideologieën — en raakt juist daardoor dieper verstrikt.


We leven in een wereld vol kennis, maar arm aan wijsheid. En De Bijbel laat zien dat kennis niet begint bij menselijke analyse, maar bij bekering, nederigheid en het horen van Gods stem.


Dat is geen pessimisme, maar juist hoop: want als de mens geestelijk dood is, kan hij ook levend gemaakt worden.


Maar dat kunnen we niet zelf bewerken.

Het is een kwestie van Jezus willen erkennen als Koning en Heer van ons leven. Het heeft met onze 'wil' te maken.


Hij alleen kan ons het eeuwig leven schenken uit genade.

Hij betaalde voor onze zonden en voor de zonde van heel de wereld.

Maar wil de wereld Hem ontvangen of een ander, die in zijn eigen naam komt?


Zijn Koninkrijk kome!

Shalom!
