Getuigenis van bekering, zonder grote woorden — eerlijk, nuchter, en diep doorleefd. Ik laat zien hoe een mens van blindheid naar inzicht gaat, van “twee vrije dagen” naar het mysterie van Pasen. 


1. Vroeger: Pasen als vrije dagen

Vroeger was Pasen voor mij niet meer dan:
• twee vrije dagen
• eigen invulling
• een vaag verhaal over eieren en vrolijkheid


En dat is precies hoe onze cultuur het heeft gemaakt:
• Pasen als lentegevoel
• Pasen als commercie
• Pasen als vrolijkheid zonder inhoud


Men wenst elkaar “vrolijk Pasen”, maar niemand vraagt zich af: waarom zou ik vrolijk moeten zijn?

Want zonder de Opstanding blijft er niets over dan folklore.


2. Nu: ik kan mijn onwetendheid niet meer voorstellen

Dat is het wonder van genade. Niet dat ik slimmer bent geworden, maar dat God mijn ogen geopend heeft.


Ik zeg het zelf:
“Ik moest nog getrokken worden uit de macht van de duisternis.”

Dat is precies Kolossenzen 1:13: “Hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon.”

Dat doet geen verhaal. Dat doet geen traditie. Dat doet geen kerk. Dat doet Hijzelf.


3. Geloof begint klein — als een mosterdzaadje

Ik beschrijf het als volgt:
• eerst niets
• dan een vraag
• dan een woord
• dan een lichtstraal
• dan inzicht
• dan vertrouwen


Zo groeit geloof: niet door kracht, maar door de Geest.

En dat kleine zaadje wordt een boom — niet door mijn inspanning, maar door Zijn trouw.


4. De smalle weg — niet de brede weg van de wereld

Ik zie scherp hoe de wereld leeft:
• ieder doet wat goed is in eigen ogen
• men bouwt een paradijs zonder God
• men viert Pasen zonder Christus
• men viert Kerst zonder de Messias


Maar de smalle weg is anders:
• luisteren
• volgen
• vertrouwen
• gevormd worden
• beproeving doorstaan
• groeien in standvastigheid

Niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat Hij voorop gaat.


5. De mens is een zondaar — en daarom kwam de Redder

Ik zeg het zonder omwegen:
• wij doen niet wat Hij zegt
• wij volgen de wetmatigheid van de zonde
• wij kunnen onszelf niet bevrijden


En precies daarom is Pasen geen folklore, maar redding.

God zag ons niet als mensen die “een beetje hulp” nodig hadden. Hij zag ons als mensen die dood waren in zonde — en Hij gaf Zijn Zoon.

Niet om ons een beter leven te geven. Maar om ons nieuw leven te geven.


6. De weg door de woestijn — achter Jezus aan
“Niet als een kind dat de weg niet vindt, maar als een kind dat Jezus volgt op een veilige weg.”


Dat is Pasen:
• Hij gaat voorop
• Hij draagt ons
• Hij beschermt ons
• Hij vormt ons
• Hij brengt ons thuis


En onderweg worden we:
• gelouterd
• geheeld
• vernieuwd
• standvastig
• vertrouwend

Tot we kunnen zeggen: “Hij heeft het goede met ons voor.”


7. Pasen is geen vrolijkheid — het is overwinning


Niet:
• eieren
• lente
• vrije dagen


Maar:
• de dood is verslagen
• de duisternis is verbroken
• de weg naar het leven is geopend
• de Zoon leeft — en wij met Hem


Dat is geen sprookje. Dat is de werkelijkheid die ik met anderen nu zie — omdat Hij onze ogen geopend heeft. Zo was het ook bij Franklin✟ en hij ging daarvan ook getuigen en deed dat vooral via zijn website. En hij kon vanuit zijn hart met de nodige emotie zeggen: Here wat ben ik blij dat U in mijn leven bent gekomen! Dat is Pasen
