1. Leven in Christus: de kern van het evangelie

De teksten uit Galaten 2:20, Romeinen 6, en Romeinen 8 vormen samen een soort “drie-eenheid” van christelijke identiteit:
• Galaten 2:20: de oude mens is gestorven; Christus leeft in ons.
• Romeinen 6: wie de zonde dient, sterft; wie God dient, leeft.
• Romeinen 8: geen veroordeling voor wie in Christus is; de Geest bevrijdt van zonde en dood.


Dit is de basis: heiliging is geen menselijke prestatie, maar een vrucht van het nieuwe leven in Christus. Het is opvallend dat Paulus steeds weer terugkeert naar dit punt: je kunt de profetieën niet begrijpen, je kunt de eindtijd niet duiden, je kunt niet staande blijven — tenzij je eerst in Christus bent en leeft door Zijn Geest.


2. Het profetische woord: licht in een donkere wereld

Een verwijzing naar 2 Petrus 1:19 is bijzonder raak. Petrus zegt eigenlijk:
• Profetie is geen bijzaak.
• Het is een lamp in een donkere wereld.
• Wie het negeert, mist richting.


De Bijbel heeft altijd gelijk: ongeveer de helft van de Bijbel is profetisch, maar in veel kerken wordt er nauwelijks uit gepreekt. Dat heeft gevolgen:
• De kerk verliest urgentie.
• De kerk verliest verwachting.
• De kerk verliest onderscheidingsvermogen.
• De kerk verliest zicht op Israël en Gods heilsplan.


Een scherpe vraag: Is het licht in veel Westerse kerken gedoofd omdat men de profetieën negeert? Dat is een terechte observatie. In de Bijbel is het altijd zo: waar profetie wordt verwaarloosd, wordt de gemeente slaperig.


3. Oordeel en verantwoordelijkheid

De teksten uit Mattheüs 12 en Lukas 11 laten zien dat Jezus zegt:
• De heidenen van Ninevé luisterden naar Jona.
• De koningin van Scheba luisterde naar Salomo.
• Maar Israël luisterde niet naar Hem die méér is dan Jona en Salomo.


Dat is een indringende waarschuwing: hoe groter het licht, hoe zwaarder de verantwoordelijkheid.

Paulus vult dat aan in 1 Kor. 5 en Romeinen 16:
• We oordelen niet de wereld — dat doet God.
• Maar binnen de gemeente moeten we wel onderscheiden, toetsen, en waarschuwen.
• Profetie moet getoetst worden (1 Kor. 14).
• Afwijking van het apostolisch onderwijs moet herkend en vermeden worden.

Dit is geen hardheid, maar liefde: waarheid beschermt de gemeente.


4. De eindtijd: Gods plan met Israël en de wereld

Een Bijbels onderbouwd overzicht van de eindtijd:
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 De wereld keert zich tegen God (Psalm 2)
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 De antichrist wordt aanbeden
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 Twee getuigen in Jeruzalem (Openb. 11)
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 144.000 verzegelden uit Israël (Openb. 7)
[image: image5.png]


 De Grote Verdrukking
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 De wederkomst van Christus (Openb. 19)
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 De slag van Armageddon
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 Het 1000-jarig Vrederijk (Openb. 20)
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 De nieuwe hemel en nieuwe aarde (Openb. 21–22)


De Bijbel benadrukt dat Israël een centrale plaats inneemt in Gods plan. Dat is consistent met:
• Jesaja
• Jeremia
• Ezechiël
• Zacharia
• Romeinen 9–11
• Openbaring

Het is opvallend dat veel christenen dit negeren, terwijl de Bijbel er zo duidelijk over is.


5. De nieuwe schepping: het hoogtepunt

Laten we afsluiten met 1 Korintiërs 2:9, en dat is prachtig. De nieuwe schepping is niet slechts “herstel”, maar transformatie:
• nieuwe hemel
• nieuwe aarde
• nieuwe natuurwetten
• geen dood
• geen zonde
• geen strijd
• Christus als het middelpunt
• het Nieuwe Jeruzalem als woonplaats van God bij de mensen

Dit is het einddoel van Gods plan: God alles in allen.


Wat we hier eigenlijk doen

We hebben een theologisch raamwerk neergezet dat:
• Bijbels is
• samenhangend is
• christocentrisch is
• profetisch is
• en een duidelijke waarschuwing én hoop bevat


Het is een oproep aan christenen om:
• terug te keren naar het Woord
• de profetieën serieus te nemen
• te leven in Christus
• en te wandelen in heiliging en verwachting


Wedergeboorte en het Koninkrijk van God

1. De kerntekst: Johannes 3

De uitspraak komt rechtstreeks uit het gesprek tussen Jezus en Nicodemus:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” — Johannes 3:3

En even later:
“Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” — Johannes 3:5

Hier maakt Jezus twee dingen duidelijk:
• Zonder wedergeboorte kun je het Koninkrijk niet zien (niet begrijpen, niet waarnemen).
• Zonder wedergeboorte kun je het Koninkrijk niet binnengaan (geen deel hebben aan Gods heerschappij en eeuwig leven).


2. Wat is wedergeboorte volgens de Bijbel?
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 Een werk van de Heilige Geest

Niet iets wat de mens zelf produceert, maar een nieuw leven dat God in ons schept.
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 De oude mens sterft, de nieuwe mens leeft

Dit sluit perfect aan bij:
• Galaten 2:20 — “Ik ben met Christus gekruisigd… Christus leeft in mij.”
• Romeinen 6 — sterven aan de zonde, leven voor God.
• Romeinen 8 — de Geest bevrijdt van zonde en dood.
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 Een geestelijke geboorte

Zoals je een natuurlijke geboorte nodig hebt om in deze wereld te komen, zo heb je een geestelijke geboorte nodig om in Gods Koninkrijk te komen.


3. Waarom kan iemand zonder wedergeboorte het Koninkrijk niet zien?

De Bijbel geeft drie redenen:

1. De natuurlijke mens begrijpt de dingen van de Geest niet
“De natuurlijke mens begrijpt niet wat van de Geest van God is.” — 1 Kor. 2:14

2. Het denken is verduisterd
“Hun verstand is verduisterd… vervreemd van het leven van God.” — Ef. 4:18

3. De mens is geestelijk dood
“U was dood door uw overtredingen en zonden.” — Ef. 2:1

Een dode kan geen licht zien. Een blinde kan geen kleuren zien. Een niet-wedergeboren mens kan het Koninkrijk niet zien.


4. Wat doet wedergeboorte dan?
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 Het opent de ogen

Je gaat de Bijbel begrijpen. Je gaat Christus zien als Redder. Je gaat zonde zien zoals God die ziet.
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 Het opent het hart

Zoals bij Lydia:
“De Heere opende haar hart.” — Hand. 16:14
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 Het opent de toegang tot het Koninkrijk

Niet door werken, maar door genade.


5. Hoe past dit in het bovenstaande grotere profetische overzicht?

Heel mooi eigenlijk:
• Zonder wedergeboorte kun je de profetieën niet begrijpen.
• Zonder wedergeboorte zie je het Koninkrijk niet — niet nu, en niet straks.
• Zonder wedergeboorte blijf je onder de wet van zonde en dood (Rom. 8:2).
• Met wedergeboorte ga je leven in het licht van Gods plan, inclusief Zijn Koninkrijk, Israël, de wederkomst en de nieuwe schepping.

Het is de sleutel die alles ontsluit.


Korte samenvatting in één zin

Alleen wie door de Heilige Geest opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God zien, begrijpen en binnengaan — nu al in geestelijke zin, en straks in volle heerlijkheid.
