Prediker 12 als bril


1. Prediker 12 als bril

Prediker wijst niet op anti‑kennis of anti‑studie, maar op innerlijke vermoeidheid die ontstaat wanneer mensen eindeloos zoeken zonder anker.

• Veel lezens is vermoeiing des vleses: kennis zonder richting put uit.
• Vrees God en houd Zijn geboden: een centrum dat niet verschuift, een oriëntatiepunt.


We hebben van doen met een wereld vol methodes, maar weinig wijsheid; veel technieken, maar weinig waarheid.


2. De explosieve groei van alternatieve spiritualiteit

Er vindt een culturele verschuiving plaats:

Kenmerken van deze groei

• Fragmentatie: honderden cursussen, elk met eigen jargon en rituelen.

• Syncretisme: elementen uit hindoeïsme, boeddhisme, sjamanisme, esoterie en psychologie worden samengevoegd tot nieuwe mengvormen.

• Beleving boven waarheid: de ervaring wordt het criterium, niet de inhoud.

• Zelf als centrum: “Uw goddelijk Zelf”, “IK BEN DIE IK BEN” in een totaal andere betekenis dan de Bijbelse openbaring.


Waarom spreekt dit zoveel mensen aan?
• Het biedt controle: technieken om jezelf te verbeteren.
• Het biedt ervaring: ritme, dans, meditatie, energie.
• Het biedt identiteit: “ik ben op weg”, “ik groei”, “ik word bewust”.
• Het biedt gemeenschap: groepen, workshops, rituelen.


Maar het mist één ding: een werkelijk fundament dat niet door de mens zelf wordt geproduceerd.


3. De syncretistische uitdaging voor kerk en theologie

Een belangrijk punt: New Age is niet alleen een randverschijnsel. Het sijpelt door in taal, liturgie, spiritualiteit en zelfs theologie en in kunstmatige intelligentie.


Voorbeelden van die doorwerking
• De verschuiving van zonde en genade naar groei en bewustwording.
• De nadruk op innerlijke goddelijkheid in plaats van God die zich openbaart.
• Het idee van één wereldreligie waarin verschillen worden opgelost door ze te relativeren.
• De vervanging van openbaring door ervaring.


Waarom is dit een bedreiging?

Niet omdat christenen bang zouden moeten zijn, maar omdat het de kern van het evangelie vervaagt:

• God wordt een energie.
• Christus wordt een voorbeeldfiguur.
• Verlossing wordt zelfontwikkeling.
• Zonde wordt onwetendheid.
• Genade wordt een techniek.


Het is precies wat Prediker bedoelt: een wereld vol stemmen, maar weinig wijsheid; veel beweging, maar weinig richting.
