Wedergeboorte en het kennen van Christus


Ik benadruk dat geboorteplaats, gezin of kerkelijke achtergrond geen garantie zijn voor geloof. Net als Nicodemus kan iemand veel religieuze kennis hebben en toch het Koninkrijk niet zien.
• Wedergeboorte is een werk van God, niet van traditie.
• De mens is als de blinde bedelaar die roept: “Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij.”
• Alleen Christus kan de ogen openen, zoals bij de Emmaüsgangers, waardoor het hart brandend wordt en iemand werkelijk tot Zijn Lichaam gaat behoren.


Levende stenen versus bakstenen

Er is een scherp onderscheid tussen:
• Gods werk: levende stenen, verbonden met Christus als Hoofd.
• Menselijk streven: bakstenen, zoals in Babel — uniformiteit zonder leven.


De wereld zoekt eenheid, maar zonder de Geest is dat geen geestelijke eenheid. Het is een menselijke constructie, geen goddelijke gemeenschap.


Jeruzalem als steen van aanstoot

De Bijbel verbindt dit met de profetieën over Jeruzalem:
• God legt een Steen in Jeruzalem die zwaar te tillen is voor de volken.
• Religie en politiek zullen zich eraan vertillen.
• De strijd in de wereld concentreert zich uiteindelijk rond Jeruzalem, precies zoals de profeten voorzegden.


Veel mensen kennen de profetieën niet en worden daardoor misleid door een valse vrede.


Religie, wereldmacht en misleiding

De Bijbel waarschuwt voor:
• Religie die zich verbindt met wereldmachten.
• De “hoer op het beest” die mensen misleidt en dronken is van het bloed van de martelaren.
• Vermenging en ruis binnen het christendom die het zicht op de waarheid verduisteren.

Daartegenover staat het eenvoudige, zuivere woord van Jezus:
“Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, daar ben Ik.”

Het Offer van Christus en het onderwijs van de Geest


De kern van ware eenheid en leven ligt in:
• Het aanvaarden van het Offer van Jezus, die onze schuld droeg.
• Het onderwijs van de Heilige Geest, die ons leidt in waarheid.
• Het leven uit genade, niet uit religieuze vormen.


Israël is ons tot voorbeeld gesteld: beproefd, geleid, maar ook gewaarschuwd.


Overkoepelende boodschap

Gods Woord laat zien dat:
• Ware eenheid alleen ontstaat door Christus en Zijn Geest.
• Religie zonder wedergeboorte dood is.
• Jeruzalem het geestelijke brandpunt van de wereldgeschiedenis is.
• Profetieën essentieel zijn om de tijd te verstaan.
• Valse vrede en vermenging grote gevaren vormen.
• Christus’ lichaam bestaat uit levende stenen, niet uit menselijke systemen.
