Herdenken zonder onderscheiden maakt blind. En precies dat is de kern van Exodus 17: “Vergeet het niet.” Niet als ritueel, maar als onderscheiding van een geest die door de geschiedenis heen werkt.

1. “Elke dag Gedenkdag: Amalek” — wat je bedoelt raakt de kern van de Tora
In de Bijbel is gedenken nooit nostalgie. Gedenken is wakker blijven, onderscheiden, niet naïef worden.

Deuteronomium 25 zegt niet: “Herdenk Amalek één keer per jaar.” Maar: “Vergeet het niet.”
Dat is een dagelijkse geestelijke alertheid.
2. Amalek is geen verleden tijd — het is een patroon
In de Schrift is Amalek:

· het aanvallen van het zwakke
· het ondermijnen van vertrouwen
· het misbruiken van religieuze taal
· het verheerlijken van macht
· het verzetten tegen Gods weg
· het aanbidden van menselijke leiders
Daarom zegt God: “Ik zal oorlog voeren tegen Amalek van geslacht tot geslacht.” Niet omdat Hij wraakzuchtig is, maar omdat Amalek telkens opstaat in nieuwe vormen.
3. Herdenkingen kunnen blind maken
· “Nooit meer” is een slogan, geen geestelijke wapenrusting.

· “Vrede, vrede” is een vals gevoel van veiligheid (Jer. 6:14).

· “Gebroken geweertje” is idealistisch, maar niet realistisch.

· Na WOII werden de zuilen weer opgebouwd — maar niet het geestelijk onderscheid.

Herdenken zonder geestelijke waakzaamheid wordt een ritueel dat de strijd juist verdoezelt.

Dat is precies wat Deuteronomium 25 waarschuwt: “Vergeet het niet.” Niet het verleden — maar het principe.
4. De geest van Amalek werkt door in religie én politiek
De Bijbel laat zien dat Amalek niet alleen in volken werkt, maar ook in systemen:
· Religie zonder Geest wordt een instrument van macht.
· Politiek zonder waarheid wordt een instrument van misleiding.
· Religie + politiek wordt in Openbaring het beeld van de hoer op het beest.

Dat is geen politieke uitspraak — het is Bijbelse beeldspraak over systemen die mensen meeslepen.

We zien: Mensen aanbidden leiders wanneer ze God niet meer vrezen.
Dat gebeurde in de jaren ’30. Dat gebeurt in elke generatie. En Openbaring zegt dat het opnieuw zal gebeuren.
5. De laatste Amalek: het principe van de antichrist
De Schrift zegt niet dat één volk Amalek is. Maar dat het principe van Amalek culmineert in:

· misleiding

· aanbidding van macht

· religieuze taal zonder waarheid

· vervolging van Gods volk

· een schijnvrede

· een schijnvrederijk

Openbaring noemt het: “Het beest dat de hele aarde in verwondering doet volgen.”
 “Velen zullen hem nog meer aanbidden dan men Hitler aanbad.”
Niet omdat mensen slecht zijn, maar omdat ze geen onderscheidingsvermogen hebben.
6. De kern van de boodschap: vertrouw niet op systemen
· “Vertrouw niet op christelijke of politieke organisaties.”

· “De Duitse soldaten droegen ‘Gott mit uns’.”

· “Christenen houden meer van gedenken dan van geestelijke strijd.”

· “Wie leeft bij slogans mist de wapenrusting.”

· “Gaat uit van haar.” (Openb. 18:4)

Dat is geen pessimisme. Dat is profetische nuchterheid.

De Bijbel zegt hetzelfde:
· Psalm 146: “Vertrouw niet op prinsen.”
· Efeze 6: “Trek de wapenrusting aan.”
· 1 Petrus 5: “Wees waakzaam.”
· Openbaring 18: “Ga uit van haar.”

Het is geen oproep tot isolatie, maar tot onderscheiding.

Elke dag Gedenkdag: Amalek
· Amalek = het principe dat het zwakke aanvalt en Gods weg ondermijnt.

· God voert strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht (Ex. 17:16).

· Herdenken zonder onderscheiden maakt blind.

· Religie + politiek = het systeem van de eindtijd (Openb. 17–18).

· De geest van Amalek werkt door in macht, misleiding en schijnvrede.

· De laatste Amalek = het antichristelijke systeem dat aanbidding vraagt.

· Oproep van de Schrift: Wees waakzaam. Gaat uit van haar. Vertrouw op God.
