Gods Koninkrijk en Religie


Het onderscheid tussen Gods Koninkrijk en religie, de betekenis van de offers, de profetische structuur van de Bijbelse feesten, en de geestelijke machtsspelletjes die in Jezus’ dagen én in onze tijd zichtbaar zijn – raakt precies de zenuw van de Schrift. Het is een thema dat door heel de Bijbel heen loopt: God bouwt een Koninkrijk, maar mensen bouwen systemen. En die twee staan vaak tegenover elkaar.


Onderstaande structuur helpt om onze gedachten te ordenen en te verdiepen, en tegelijk te laten zien hoe dit alles samenkomt in Pasen, de feesten, de offers en Openbaring 17.


1. Waarom Pasen niet te begrijpen is zonder de Offers

De offers in de Thora zijn geen rituelen om God gunstig te stemmen, maar profetische schaduwen die vooruitwijzen naar Christus.


De kernpunten:
• Het brandoffer toont totale overgave.
• Het zondoffer toont verzoening door plaatsvervanging.
• Het vredeoffer toont gemeenschap met God.
• Het spijsoffer toont het leven van gehoorzaamheid.
• Het Paaslam toont redding door bloed en uittocht uit slavernij.

Al deze lijnen komen samen in Jezus, het Lam van God. Zonder deze achtergrond wordt Pasen een vaag verhaal over liefde of lijden, maar niet het hart van Gods reddingsplan.


2. De Bijbelse Feesten als profetische kalender

De feesten zijn geen Joodse folklore, maar Gods eigen tijdschema.

De voorjaarsfeesten (vervuld in Jezus’ eerste komst):
• Pesach – het Lam wordt geslacht → kruisiging
• Ongezuurde Broden – het oude zuurdesem weg → Jezus’ begrafenis
• Eerstelingen – de eerste vrucht van de oogst → opstanding
• Wekenfeest (Shavuot) – de oogst begint → uitstorting van de Geest


De najaarsfeesten (vervuld bij Zijn terugkomst):
• Bazuinenfeest – de roep, de opwekking, de komst van de Koning
• Grote Verzoendag – nationale verzoening van Israël
• Loofhuttenfeest – God woont bij de mensen → het Messiaanse Rijk

Het Loofhuttenfeest is bijna onbekend in de kerk, terwijl Zacharia 14 zegt dat alle volken het zullen vieren wanneer de Messias regeert.


3. Religie versus Koninkrijk

Hier raken we een diepe waarheid: religie is het menselijke systeem dat probeert te beheersen wat God geeft.

Religie:
• bouwt hiërarchie
• controleert mensen
• beschermt eigen macht
• gebruikt angst en schuld
• werkt samen met politieke macht


Het Koninkrijk:
• bouwt relatie
• bevrijdt mensen
• erkent Jezus als Koning
• werkt door liefde en waarheid
• confronteert onrecht en leugen


Jezus predikte niet een nieuwe religie, maar het Koninkrijk van God. Daarom botste Hij met de religieuze leiders: zij voelden hun macht verdwijnen.


4. Waarom religie Jezus wilde doden

De leiders zagen Hem als een bedreiging:
• Hij sprak met autoriteit, niet als hun systeem.
• Hij doorbrak hun regels om mensen te genezen.
• Hij ontmaskerde hun hypocrisie.
• Hij trok het volk aan.
• Hij claimde koninklijke en goddelijke autoriteit.


Religie kon Hem niet verdragen. Politiek kon Hem niet negeren. Dus sloten ze een duivels verbond: religie leverde de aanklacht, politiek de executie.

Dat patroon herhaalt zich door de geschiedenis heen.


5. De Hoer en het Beest – Openbaring 17

Een Bijbelse verwijzing naar Openbaring 17 is precies raak. Daar zien we:
• De Hoer = religieus systeem dat macht zoekt
• Het Beest = politiek systeem dat geweld gebruikt
• Ze zitten op elkaar, profiteren van elkaar
• Ze vervolgen de heiligen
• Ze drinken het bloed van getuigen
• Uiteindelijk vernietigt het beest de hoer: religie wordt opgegeten door de politieke macht die ze zelf heeft gevoed


Dit is geen fantasie, maar een geestelijk patroon dat door de geschiedenis heen zichtbaar is – en opnieuw zichtbaar wordt in onze tijd.

En wie nog steeds niet weet wat de hoer aan het doen is in onze tijd mag deze Bijbelteksten ter harte nemen uit Openbaring 17

Johannes op Patmos krijgt de Openbaring van Jezus Christus.


Opb 17:3-6

3 De Geest kwam over mij, en de engel bracht me naar een woestijn. Daar zag ik een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, vol met godslasterlijke namen; het had zeven koppen en tien hoorns.

Opb 17:4 De vrouw was gekleed in purper en scharlaken en was getooid met talrijke gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand hield ze een gouden beker, gevuld met de schande en het vuil van haar hoererij.

Opb 17:5 Op haar voorhoofd stond een naam geschreven met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, de moeder van alle hoeren en van alle gruweldaden op aarde.’

Opb 17:6 Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van hen die God toebehoren, en van het bloed van hen die van Jezus getuigd hadden. Toen ik haar zag, was ik vol verwondering.
