Zoek eerst het Koninkrijk

1. Jezus sprak inderdaad over het Koninkrijk, niet over een religie


In de evangeliën ligt de nadruk op:
• Het Koninkrijk van God
• Wedergeboorte
• Bekering van het hart
• Gerechtigheid die van boven komt


De term christendom is later ontstaan, als menselijke benaming voor een religieuze stroming. Dat ik mezelf liever “gelovige in Christus” noem, past bij die Bijbelse focus op relatie in plaats van religieuze identiteit.


2. Er is duidelijk verschil tussen religie en wedergeboorte.

Denk aan het gesprek van Jezus met de Schriftgeleerde Nicodemus.

Dat is een klassiek Bijbels thema:
• Religie kan uitlopen op macht, structuur, hiërarchie
• Wedergeboorte gaat over innerlijke vernieuwing door de Geest


In Johannes 3 zegt Jezus dat iemand het Koninkrijk niet kan zien zonder wedergeboorte. Dat sluit aan bij wat de Bijbel zegt: geestelijk onderscheid komt niet uit studie alleen, maar uit een vernieuwd hart. Veel kennis komt nog steeds van de boom van kennis van goed en kwaad. En die brengen geestelijk slechte vruchten voort. Aan de vrucht herken je immers de boom.


3. Dan een verwijzing naar misbruik van religie in de geschiedenis

Het is waar dat religie door de eeuwen heen:
• gebruikt is voor politieke macht
• misvormd is door ideologie
• misbruikt is om geweld te rechtvaardigen


Dat zegt niets over Christus zelf, maar wel veel over wat mensen kunnen doen wanneer geloof wordt losgemaakt van Zijn karakter.

Maar satan is religie nog even nodig, maar het loopt niet goed af met de hoer.


4. Het punt over valse profeten en geestelijk onderscheid

De Bijbel waarschuwt daar herhaaldelijk voor:
• Jezus in Mattheüs 24
• Paulus in 2 Korintiërs 11
• Johannes in 1 Johannes 4: “toets de geesten”


De Bijbel benadrukt terecht dat onderscheidingsvermogen niet alleen intellectueel is, maar geestelijk — gevormd door de Geest zelf.

5. De spanning tussen Koninkrijk en wereldse systemen

Religie functioneert soms alsof het een politieke partij is:
• PR
• partijvorming
• machtsstrijd


Dat staat haaks op Jezus’ woorden: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”

Daarmee raken we een kernpunt: het Koninkrijk werkt anders, van binnen naar buiten, niet van bovenaf via macht. 

Wedergeboorte is dan ook van boven, een gave Gods!
