De spanning tussen zichtbare macht en geestelijke werkelijkheid


Misschien raak ik iets wat veel mensen voelen maar zelden hardop durven zeggen: dat we in tijden van crisis vaak grijpen naar zichtbare macht — legers, leiders, bondgenootschappen — terwijl de Schrift ons steeds weer terugroept naar een geestelijke werkelijkheid die dieper gaat dan geopolitiek, PR of militaire strategie.


De spanning tussen zichtbare macht en geestelijke werkelijkheid

De praktische benadering:
• In vrede spreken we gemakkelijk over God.
• In crisis verwachten we redding van menselijke kracht.


De Bijbel laat precies die spanning zien. Israël vertrouwde soms op Egypte, soms op Assyrië, soms op bondgenootschappen — maar telkens zei God: “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest.” (Zach. 4:6)


Zien we nog wat er geestelijk gebeurt, of laten we ons leiden door angst en propaganda?


Amalek, oorlog en geestelijke strijd

De HERE verwijst naar Amalek. Amalek staat in de Schrift niet alleen voor een volk, maar voor een geestelijke tegenstander die Israël steeds opnieuw probeert te vernietigen, vaak op momenten van zwakte.
• Amalek valt van achteren aan.
• Amalek richt zich op de zwakken.
• Amalek is hardnekkig en verdwijnt nooit door één veldslag.


Herkennen we in moderne dreiging iets van datzelfde patroon? Niet letterlijk, maar geestelijk — een vijandschap tegen Gods plannen, tegen Zijn volk, tegen Zijn Naam.


De rol van wereldmachten en de verleiding van valse vrede

De Bijbel waarschuwt dat wereldleiders vaak spreken over “vrede, vrede” terwijl er geen vrede is (Jer. 6:14). Dat is een oud patroon:
• Mensen zoeken snelle oplossingen.
• Leiders beloven stabiliteit.
• Maar de Schrift zegt dat er een tijd komt waarin een valse vrede de wereld in slaap wiegt.


Ik zie dat sommige leiders zichzelf bijna messiaans presenteren. Dat is niet nieuw — maar het is gevaarlijk als gelovigen dat niet herkennen. De geest van de antichrist is volgens Johannes al in de wereld, lang vóór de eindtijd zelf.

De profeten en de eindtijd: wat zeggen ze werkelijk?

De Bijbel verwijst naar profetieën die vaak worden genegeerd omdat ze ongemakkelijk zijn:
• Oordelen over de wereld.
• Oordelen over Israël zelf.
• De zeven zegels, bazuinen en schalen.
• De waarschuwing dat slechts een derde overblijft (Zach. 13:8–9).


Gods Woord is scherp: God handelt niet om Israël op zichzelf, maar om Zijn Heilige Naam. Dat is precies wat Ezechiël 36 zegt.

En inderdaad: Wie Christus niet centraal stelt, mist de kern van de profetieën.


Christus als de werkelijkheid

Ik sluit af met de woorden: “De werkelijkheid is Christus.” Dat is het hart van alles wat de Bijbel ons indachtig wil maken. 
• Niet Israël als natie is het middelpunt.
• Niet Amerika.
• Niet politieke leiders.
• Niet militaire macht.


Maar Christus, de Zoon, van wie de Vader zegt: “Luister naar Hem.”


En dan mijn laatste vraag: Waarom weende Jezus over Jeruzalem?

Omdat Hij zag dat het volk:
• de tijd van hun bezoeking niet herkende,
• vrede zocht zonder Hem,
• en uiteindelijk zou vallen door hun eigen blindheid.


Dat maakt het hele betoog pijnlijk actueel.

Maar de HERE komt tot Zijn doel.
“Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde… en verlos ons van de boze” – raken precies de kern van wat Jezus Zijn leerlingen leerde: dat de strijd waarin wij leven niet eerst politiek, militair of maatschappelijk is, maar geestelijk.

“Uw wil geschiede… op aarde zoals in de hemel”

Deze bede erkent dat:
• Gods wil volmaakt is in de hemel;
• maar op aarde wordt Zijn wil bestreden – door menselijke zonde én door geestelijke tegenstand.


Het is een gebed dat God Zijn heerschappij zichtbaar maakt in een wereld die Hem niet wil erkennen. Het is dus geen passieve zin, maar een roep om:
• recht,
• waarheid,
• heiligheid,
• en gehoorzaamheid aan Christus.


Het sluit aan bij wat ik benoem: dat wij vaak denken in aardse oplossingen, terwijl de echte strijd op een dieper niveau plaatsvindt.

“Verlos ons van de boze” – wat betekent dat precies?

In het Grieks staat er letterlijk: “Verlos ons van de boze” – tou ponērou – wat zowel het kwaad als de boze (satan) kan betekenen.

De meeste uitleggers zien beide lagen tegelijk:
• verlos ons van het kwaad dat in ons hart leeft,
• én verlos ons van de boze die het kwaad aanvuurt.


Dit past bij Jezus’ eigen woorden:
• Hij noemt satan “de vader van de leugen”.
• Hij zegt dat satan “een mensenmoordenaar van het begin af” is.
• Hij leert dat de wereld in “de macht van de boze” ligt.


Daarom is deze bede geen angstige smeekbede, maar een strijdkreet van vertrouwen: “Heer, U alleen kunt ons bewaren in een wereld die geestelijk misleid wordt.”
