In Christus zijn Jood en Griek één. 


Eenheid in Christus, de eerste liefde, de verleiding van religieuze systemen, de oordelen van God, en de spanning tussen genade en afval. 


I. Eenheid in Christus: geen theorie maar relatie

Ik begin bij iets heel fundamenteels: in Christus zijn Jood en Griek één. Dat is geen dogmatische stelling, maar een nieuwe schepping (Ef. 2:14–16). 

De scheidsmuur is afgebroken, niet door leerstellingen maar door liefde die zichzelf geeft.
• De eenheid is relationeel, niet institutioneel.
• Ze ontstaat niet door overeenstemming in leer, maar door deelhebben aan dezelfde Heer.
• Waar systemen, tradities of identiteiten belangrijker worden dan Christus zelf, komt die eenheid onder druk te staan.


We zien dat veel geloofsleer in de praktijk de muur weer opbouwt. Dat is precies wat Paulus bedoelt met “u bent van Christus vervreemd… u bent uit de genade gevallen” (Gal. 5:4). Niet omdat mensen verkeerde leer hebben, maar omdat ze de relatie vervangen door menselijke regels.


De eerste liefde: niet rationeel maar ontvangen

De Bijbel legt de vinger op iets essentieels: liefde begint bij Jezus, niet bij ons. “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad” (1 Joh. 4:19).


Die liefde is niet een gevoel, niet een leer, maar een werkelijkheid die ons verandert.
• Ze is niet rationeel te omschrijven.
• Ze is niet te organiseren.
• Ze is niet te vervangen door religieuze activiteit.


Wanneer die liefde verdwijnt, blijft er alleen een systeem over. Dat is precies wat Jezus tegen Efeze zegt: “Gedenk vanwaar u gevallen bent… anders neem Ik uw kandelaar weg” (Openb. 2:5). Niet als straf, maar omdat een kerk zonder de eerste liefde geen licht meer heeft.


Gods liefde en Gods oordeel: geen tegenstelling

Een belangrijke vraag: Is Gods liefde veranderd wanneer Hij oordeelt? Nee. Zijn oordeel is een uiting van Zijn liefde.
• Hij oordeelt omdat Hij het kwaad niet laat winnen.
• Hij oordeelt omdat Hij mensen blijft roepen tot bekering.
• Hij oordeelt omdat Hij trouw is aan Zijn eigen goedheid.


In Openbaring zie je dat de plagen komen, maar dat mensen zich niet bekeren. Dat is geen bewijs dat God hard is, maar dat de mens hard wordt. De liefde van God verandert niet; het hart van de mens wel.


De grote afval: religie zonder Christus

Er is iets wat veel mensen voelen maar weinig kerken durven te zeggen: de afval begint niet bij de wereld, maar bij de kerk.
• Lauwheid is geen gebrek aan activiteit, maar gebrek aan liefde.
• De valse vrede van de antichrist is religieus, niet atheïstisch.
• De grootste misleiding is een geloofsleer zonder Christus.


Paulus zegt dat de mens der wetteloosheid “in de tempel van God” gaat zitten (2 Thess. 2:4). Dat betekent: de misleiding komt van binnenuit religie.


Israël, het land en de beloften

Er is een belangrijk onderscheid:
• Israël heeft geen recht op het land door etniciteit of leer.
• Het land is van God.
• De beloften worden vervuld in Christus, niet buiten Hem om.


Dat betekent niet dat God Israël heeft afgeschreven — integendeel! Maar het betekent wel dat de vervulling van de beloften altijd door Jezus heen gaat, omdat Hij de Messias is van Israël én de Heer van de volken.


Waar dit alles samenkomt

Wat ik beschrijf is eigenlijk één grote beweging:

1. Gods liefde roept.

2. De mens bouwt systemen.

3. De liefde wordt vervangen door leer.

4. De afval begint.

5. God oordeelt om te redden.

6. Christus blijft roepen tot bekering.

7. Wie Hem liefheeft, blijft in het licht.


Het is geen pessimistisch verhaal, maar een waarschuwing vol hoop. Want de eerste liefde kan altijd worden hersteld — persoonlijk én gezamenlijk.


Het gaat uiteindelijk niet om leer, traditie of identiteit, maar om de levende relatie met Christus


Hij heeft ons eerst lief gehad ……. draai het niet om, want dan kom je bij de pseudo Christus uit.

Shalom!
