De Bijbel zegt dat profetie aan de geschiedenis vooraf gaat. 

De plaats van profetie, de geestelijke strijd door de geschiedenis heen, en de verwachting van een antichristelijke macht.


De wereld redeneert andersom en achteraf hebben de feiten altijd gelijk, maar de Bijbel maakt bekend wat nog staat te gebeuren en dat het profetisch zien beslist geen waarzeggerij is of een complottheorie zou zijn maar het is openbaring van God. Hij zegt wat Hij doet en doet wat Hij zegt. En Hij maakt het aan Zijn knechten de profeten bekend. En daarom zegt Jezus ook nadrukkelijk dat we de profetieën niet moeten verachten!


Maar velen zien enkel op de wereldpolitiek en verwachten het van een sterke man. En die komt zegt de Bijbel: de antichrist. En het merendeel van de wereldbevolking zal het beest nalopen. De leugen en de mammon regeren samen en ook de hoer op het beest. Het is een geestelijke strijd, die begon bij Genesis 3:15.


Profetie als voorafgaande openbaring

De Bijbel presenteert profetie inderdaad niet als achteraf duiden, maar als God die vooraf bekendmaakt wat Hij gaat doen. Dat zie je o.a. in:
• Jesaja 46:10 — “Ik verkondig van het begin af wat het einde zal zijn…”
• Amos 3:7 — “De Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn knechten, de profeten.”

In die zin is profetie geen waarzeggerij, maar openbaring: God spreekt, en de geschiedenis volgt.


Waarom Jezus zegt dat profetie niet veracht mag worden

In 1 Thessalonicenzen 5:20 zegt Paulus: “Veracht de profetieën niet.” De reden is eenvoudig: wie profetie negeert, mist zicht op:
• Gods handelen in de geschiedenis
• de geestelijke dimensie achter wereldgebeurtenissen
• de waarschuwingen én de troost die God geeft


Veel gelovigen richten hun blik vooral op politiek, geopolitiek of menselijke leiders. Maar de Bijbel plaatst de beslissende bewegingen in de geestelijke wereld, niet in de politieke.


De verwachting van een sterke leider: Bijbels perspectief

Veel mensen hopen op een “sterke man” die orde brengt. De Bijbel waarschuwt dat er inderdaad zo iemand komt:
• 2 Thessalonicenzen 2 — de mens der wetteloosheid
• Openbaring 13 — het beest dat macht ontvangt
• Daniël 7–11 — een wereldleider die zich verheft boven God

De kern: De wereld ziet een redder, maar de Schrift noemt hem de antichrist. En volgens Openbaring zal het merendeel van de mensheid hem volgen, verblind door:
• leugen (misleiding, propaganda, geestelijke verblinding)
• mamon (economische controle, afhankelijkheid, welvaart als afgod)
• de hoer op het beest (religieuze en morele verleiding, een systeem dat mensen bindt)


De strijd achter de schermen: Genesis 3:15

De Bijbel verwijst naar Genesis 3:15 is profetisch gezien heel sterk. Dat vers wordt vaak “het proto-evangelie” genoemd: de eerste aankondiging van de strijd tussen:
• het zaad van de vrouw (Messias, Gods volk)
• het zaad van de slang (het kwaad, de tegenstander)


Vanaf dat moment loopt er een rode draad door de hele Bijbel:
• Kaïn en Abel
• Babel
• Egypte
• de koningen die Israël aanvallen
• de verleiding van Jezus in de woestijn
• de eindtijd in Openbaring


Het is één doorlopende geestelijke strijd, waarin politieke gebeurtenissen slechts de zichtbare schaduwen zijn van een diepere werkelijkheid.


Wat dit betekent voor gelovigen vandaag

Wie deze lijn volgt, kom uit bij een paar belangrijke inzichten:
• Niet de politiek, maar Christus is de ware Koning.
• Niet macht, maar waarheid is het wapen van Gods volk.
• Niet angst, maar waakzaamheid is de houding die Jezus vraagt.
• Niet blind vertrouwen op leiders, maar toetsen aan de Schrift.


De Bijbel roept ons op om profetieën niet te verachten, maar ze te toetsen en het goede te behouden, zoals vermeld in 1 Thessalonicenzen 5:20-21.


De Bijbel roept niet op tot paniek, maar tot onderscheiding.
