De Opstanding als Werkelijkheid 
De Opstanding als Werkelijkheid — 1 Korinthe 15:19 & Mattheüs 22:23‑33

1. Paulus: Hoop die verder reikt dan dit leven (1 Korinthe 15:19)

Paulus zegt scherp: Als onze hoop op Christus alleen voor dit leven zou zijn, dan zijn wij de meest beklagenswaardige mensen.

Hij bedoelt:
• Als Christus niet werkelijk is opgestaan,
• en als geloof slechts troost biedt voor hier en nu,
• dan missen we de kern van het evangelie.
• Dan is ons geloof leeg en zonder toekomst.

Maar Paulus schrijft dit juist om te benadrukken dat de opstanding wel realiteit is. Christus’ opstanding is:
• het fundament van ons geloof,
• de garantie dat God recht doet,
• de zekerheid dat leven sterker is dan dood,
• de bron van hoop die verder reikt dan de grenzen van dit bestaan.


Geloof is geen coping‑mechanisme, maar deelname aan Gods nieuwe schepping. Hoop is niet psychologisch, maar eschatologisch: gericht op Gods toekomst. Ons leven nu krijgt waarde, juist omdat het ingebed is in de opstanding die komt.


2. Jezus: God is de God van levenden (Mattheüs 22:23‑33)

De Sadduceeën — die niet in de opstanding geloven — proberen Jezus vast te zetten met een theoretische casus over een vrouw die zeven broers trouwt. Hun vraag is bedoeld om de opstanding belachelijk te maken.

Jezus antwoordt:
• “U dwaalt, omdat u de Schrift en de kracht van God niet kent.”
• In de opstanding gelden niet de aardse structuren zoals huwelijk.
• Hij verwijst naar Exodus 3: “Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob.” → Niet was, maar ben. → God blijft hun God, ook voorbij de dood.


De menigte is diep onder de indruk. Jezus opent een venster naar Gods levende werkelijkheid.

Opstanding is geen filosofie, maar een daad van God. Gods verbond is sterker dan de dood. Het leven na de opstanding is vernieuwd, niet een kopie van het aardse leven. Jezus leest de Schrift vanuit Gods levende aanwezigheid, niet vanuit menselijke redeneringen.


3. Twee soorten ‘geloof in de opstanding’

Door de eeuwen heen zijn er altijd drie groepen geweest:


1. Mensen die niet in de opstanding geloven

Zij rekenen alleen met het zichtbare, het materiële. Voor hen eindigt alles bij de dood.


2. Mensen die de opstanding wel belijden, maar er niet uit leven

Zij onderschrijven de leer, maar het verandert hun leven niet. Hun geloof blijft theoretisch, een religieuze geruststelling. Paulus noemt zulke mensen beklagenswaardig: ze hebben een ‘onze lieve Heer’ gecreëerd die hun eigen levensdoelen bevestigt.


3. Mensen die werkelijk leven uit de opstanding

Zij laten hun leven bepalen door Gods toekomst. Voor hen is de dood geen muur, maar een doorgang. Zij vertrouwen op de Levende, die de Eerste is die opstond uit de doden.


Wie zo leeft, kan — in Paulus’ woorden — niet meer beklagenswaardig zijn.

De toekomst is niet een ontsnapping, maar een voltooiing.
