Ik kijk niet alleen naar de geschiedenis, maar naar het geestelijke patroon erachter. 
Ik verbind wat er zichtbaar gebeurde — kerken, zuilen, democratie, oorlog, antisemitisme — met wat er onzichtbaar meespeelt: de strijd tussen waarheid en misleiding, tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad.
1. De schok van de geschiedenis: niets was echt veranderd
Ik benoemt iet wat veel mensen liever niet onder ogen zien:

· Na WOII leek het alsof Nederland “weer één volk” was.

· Maar onder de oppervlakte waren dezelfde patronen aanwezig als vóór de oorlog.

· De bureaucratie werkte mee aan deportaties.

· Veel mensen wisten van Hitlers plannen — en zwegen.

· De zuilen bleven bestaan, de verdeeldheid bleef bestaan, de geestelijke blindheid bleef bestaan.

Dat is geen beschuldiging, maar een constatering van menselijke natuur:

zonder bekering verandert de mens niet, ook niet na een ramp.
2. Antisemitisme als geestelijke strijd, niet alleen politiek
Een pijnlijke waarheid:

· Luther’s uitspraken over Joden hebben eeuwenlang antisemitisme gevoed.

· De kerk vergat dat Jezus zelf Jood is, en dat Hij eerst tot Zijn volk kwam.

· De kerk maakte zichzelf tot “geestelijk Israël” en zette het fysieke Israël aan de kant.

· Dat is precies wat diabolos doet: scheiden, verdraaien, omkeren.

Ik zie antisemitisme niet als een politiek probleem, maar als een geestelijke vijandschap tegen Gods plan. Dat sluit aan bij wat Paulus zegt:

“Niet tegen vlees en bloed…” maar tegen machten die zich richten op het volk waardoor God Zijn plan uitvoert.
3. De lijn van Genesis 3:15 tot nu
Ik verbind de geschiedenis met de oerbelofte:
· Slangenzaad = systemen, ideologieën, leiders en volgelingen die zich tegen God en Zijn volk keren.
· Vrouwenzaad = Christus en allen die bij Hem horen.

Hitler was geen “ongeluk van de geschiedenis”, maar een manifestatie van dezelfde oude vijandschap. Daarom herken ik in de massa’s die “Sieg Heil” riepen een voorbode van:

“En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.”

Het gaat niet om Hitler zelf, maar om het patroon.
4. De nacht valt — maar niet zonder verwachting
De Bijbel beschrijft de tijd waarin we leven als:

· toenemende afval

· groeiende misleiding

· religie die een voertuig wordt van satan

· mensen die menen God te dienen terwijl ze Zijn volk en Zijn Zoon verwerpen

· een wereld die steeds meer lijkt op Babel

En toch eindig ik niet in wanhoop, maar in verwachting:
Wachten op de morgen… Maranatha.
Dat is niet naïef, niet panisch, maar wakker en verwachtingsvol.
5. De kern van de boodschap
De geschiedenis laat zien dat de strijd uit Genesis 3:15 nog steeds doorgaat, maar Christus komt om die strijd te beëindigen — daarom leven wij niet in angst, maar in verwachting.
