1. De geestelijke strijd tussen waarheid en leugen
· De Bijbel beschrijft de wereld als een strijdtoneel waarin religies, ideologieën en politieke machten botsen met het Woord van God.

· De kern van die strijd is volgens de Bijbel: vertrouwen op Gods openbaring versus menselijke systemen.

· De Bijbel benadrukt dat schuilen niet gebeurt onder wereldmachten, maar onder de vleugels van YHWH.

2. Israël als vervulling van profetie
· De terugkeer van Israël naar het land is geen toeval, maar een directe vervulling van profetieën (Ezechiël 36–37).

· Religies en theologieën die dit ontkennen, is een vorm van geestelijke verblinding of verzet tegen Gods plan.

· Ik waarschuw voor theologieën die het verbond met Israël “vervangen” door de kerk.

3. De geestelijke misleiding rondom Israël
· We zien een patroon waarin Israël wordt gedelegitimeerd, zowel religieus als politiek.

· Dat is niet slechts geopolitiek, maar een geestelijke strategie om Gods plan te ondermijnen.

· Verwijzend naar Psalm 83: “dat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt”.

4. De rol van valse vrede en de antichrist
· De Bijbel verbindt de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten met profetieën over een komende valse vrede.

· Jezus ziet het als een voorbereiding op de komst van “degene die in zijn eigen naam komt”.

· De Emmaüsgangers is een beeld van het overblijfsel van Israël: Israël zal uiteindelijk de Messias herkennen wanneer Hij hun ogen opent.

5. De twee getuigen en het oordeel
· Een verwijzing naar Openbaring 11: de twee getuigen die gedood worden, de wereld die feestviert, en hun opstanding.

· De Bijbel benadrukt dat God Zijn tijdschema heeft, en dat oordeel en verlossing hand in hand gaan.

6. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad
· De Bijbel plaatst de hele geschiedenis in het kader van Genesis 3:15.

· De geestelijke strijd is oud, diep en universeel.

· Christus heeft de beslissende slag geslagen, maar de strijd woedt voort tot Zijn wederkomst.

7. De feesten van de HEERE als profetische kalender
· De voorjaarsfeesten zijn vervuld in Christus’ eerste komst.

· De najaarsfeesten wachten (deels) nog op vervulling.

· Ik gebruik het beeld van de seizoenen: het is winter, maar de lente komt — Pesach, leven, verlossing.
Wat mijn tekst vooral duidelijk maakt
· Ik lees de wereldgeschiedenis door de bril van de Schrift.

· Ik zie het bijbels Israël als sleutel tot het verstaan van Gods handelen.

· De Bijbel waarschuwt voor theologieën en religies die Gods openbaring relativeren of vervangen.

· Ik benadruk dat de strijd niet politiek maar geestelijk is.

· De Bijbel roept op tot trouw, waakzaamheid en vertrouwen op Gods Woord.


Ik leg de lijnen van Genesis tot Openbaring naast de lijnen van de geschiedenis en de actualiteit, en dat doe ik vanuit een diepe overtuiging dat Gods Woord betrouwbaar is, dat Zijn verbond met Israël staat, en dat de geestelijke strijd reëel is. 

Shalom!

