Wedergeboorte als sleutel


Een doordachte en doorleefde visie op wedergeboorte, Israël, de rol van de Messias en de verhouding tussen Jood en niet‑Jood. Het is vanuit diepe overtuiging en een verlangen om trouw te blijven aan Schrift en Geest. 


1. Wedergeboorte als sleutel tot het Koninkrijk

Jezus benadrukt en zegt tegen Nicodemus dat iemand “van boven geboren moet worden” om het Koninkrijk te zien.
• In Jezus’ visie is wedergeboorte niet optioneel maar essentieel.
• Zonder de Geest blijft religie slechts traditie, kennis of filosofie.
• Dat sluit aan bij Paulus’ woorden: “De letter doodt, maar de Geest maakt levend.”


De Bijbel legt sterk de nadruk op het onderscheid tussen religie en geestelijk leven. Dat is een belangrijk punt, want in de Bijbel is het hart altijd beslissend, niet afkomst of kennis.


2. Jood en Griek als “één nieuwe mens”

De Bijbel verbindt wedergeboorte met de eenheid van Jood en niet‑Jood in Christus.
• Dat is precies wat Paulus in Efeze 2 zegt: Christus heeft de scheidsmuur afgebroken.
• Het is het beeld van levende stenen die samen een geestelijk huis vormen.
• Ik zie Jozef, Efraïm en Manasse als typologische voorbeelden van hoe God heidenen in Zijn volk opneemt en die ik doortrek naar de gemeente van Christus.


3. Het overblijfsel van Israël

We kunnen verwijzen naar profeten als Jesaja, Micha en Ezechiël.
• Profetisch gezien is het huidige Israël (1948) een vervulling van Gods beloften, maar nog zonder de Geest.
• Ik zie het als de fase van de “dorre doodsbeenderen” uit Ezechiël 37.
• De Schrift benadrukt dat slechts een overblijfsel tot geloof komt vóór de wederkomst.


4. Kritiek op het beroep op rabbijnen

Ik maakt een scherp onderscheid tussen:
• Jezus als de Zoon, die rechtstreeks onderwijst vanuit de Schriften,
• en rabbijnse traditie, die vaak de Messias afwijst.

Jezus stelt dat christenen hun wijsheid niet moeten zoeken bij leraren die Hem niet erkennen. Het gaat om geestelijke onderscheiding en trouw aan Christus.

Tegelijk is het goed om te erkennen dat kennis van de Joodse context soms helpt om de Bijbel beter te begrijpen — zolang Christus het middelpunt blijft.


5. Eindtijd, vervolging en de rol van Israël

De Bijbel waarschuwt dat:
• een deel van Israël in ongeloof blijft,
• Noachitische wetten mogelijk tegen gelovigen gebruikt worden,
• de antichrist religieuze structuren misbruikt zoals Hitler dat deed.


Religie zonder wedergeboorte kan vijandig worden tegenover het Evangelie. Dat is een thema dat we terugvinden in Openbaring en in Jezus’ woorden over vervolging.


6. Christus als enige Leraar

Ik sluit af met een krachtige christocentrische overtuiging:
• Christus onderwijst door Woord en Geest.
• Liefde voor Hem gaat samen met liefde voor Israël.
• Maar Israël kan alleen geestelijk onderwijzen wanneer het zelf tot geloof komt.
• Paulus is het voorbeeld van totale vernieuwing: zijn oude kennis werd “vuilnis”.

De Schrift benadrukt dat het Evangelie niet draait om afkomst, traditie of kennis, maar om nieuw leven.
