De huidige staat van de wereld en het christelijk geloof. 


Kernpunten van mijn overdenking:

1. Gods zorg voor kwetsbaren:
· Weduwen, wezen en jonge mensen mogen gebed ontvangen zodat ze Gods liefde ervaren en niet verbitterd raken, ondanks het geweld en kwaad om hen heen.
2. De harde werkelijkheid van de wereld:
· Mensen kunnen gruwelijke dingen doen: geweld, misbruik, drugs, en moord.

· Satan werkt als een “briesende leeuw” die probeert te vernietigen, met de medewerking van de “hoer op het beest” (symboliek van zonde en corruptie).
3. Het oordeel van God en de volheid van de zonde:
· De tijd van vrome praatjes is voorbij; het kwaad groeit.

· Vrede komt pas als Jezus terugkeert, het kwaad vernietigt, satan bindt en Zijn Koninkrijk van gerechtigheid vestigt.
4. Waarschuwing voor valse evangelieën:
· Veel “mooie woorden” zijn bedrog; Satan gebruikt vleierij en valse beloften van voorspoed om mensen te misleiden.

· Elke generatie is kwetsbaar voor deze misleiding.
5. Het gebed en inzicht dat nodig is:
· Zoals bij de Emmaüsgangers mogen Jezus’ volgelingen hun oren en ogen geopend krijgen om de waarheid te zien en Zijn leiding te volgen.

