Gods Woord raakt een zenuw die vandaag pijnlijk zichtbaar is: een liefde voor Jezus die losgemaakt is van Zijn woorden, Zijn geboden en Zijn Tora. 
De liefde die geen Tora kent, is geen liefde voor Christus
Jezus zegt het zelf, zonder omwegen:
“Wie Mij liefheeft, bewaart Mijn geboden.” — Johannes 14:21

In onze tijd horen we veel over “liefde”, maar weinig over gehoorzaamheid. Veel over “Jezus begrijpen als mens”, maar weinig over Hem erkennen als Heer. En zo ontstaat een liefde die warm voelt, maar niet Bijbels is.

1. Liefde zonder gebod is humanisme met een christelijk sausje
Wanneer liefde wordt losgemaakt van Gods Tora, wordt Jezus een spiegel van onze eigen verlangens. Een Jezus die altijd bevestigt, nooit confronteert. Een Jezus die lijkt op een baby in de kribbe — lief, ongevaarlijk, aaibaar.

Maar de Schrift zegt:

· Hij is de Zoon van God
· Hij kwam om te redden én te oordelen
· Hij roept tot bekering
· Hij vraagt gehoorzaamheid
Wie Zijn geboden loslaat, houdt geen Christus over, maar een gouden kalf met een christelijk gezicht.

2. Wetteloosheid is geen vrijheid maar rebellie
Jezus waarschuwt:
“Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” — Mattheüs 7:23

Wetteloosheid is niet alleen zonde doen. Wetteloosheid is Gods wil vervangen door onze eigen norm. Het is precies wat Israël deed bij het gouden kalf: ze dansten uitbundig, religieus, enthousiast — maar God had er een afkeer van.

Goede bedoelingen redden niemand. Alleen gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

3. De liefde van Christus wordt alleen verstaan in het licht van de Tora
Wie de Tora niet kent, kent Gods wil niet. En wie Gods wil niet kent, kan Christus niet volgen.

Want:

· Hij leefde de Tora

· Hij vervulde de Tora

· Hij onderwees de Tora

· Hij schreef de Tora (als het Woord dat vlees werd)

Liefde voor Christus zonder liefde voor Zijn geboden is als een schip zonder kompas: het beweegt wel, maar het komt nergens aan.

4. De Heilige Geest maakt ons niet vrij van de geboden, maar vrij voor de geboden
De Geest is niet gegeven om ons comfortabel te maken, maar om ons te veranderen.

“Ik zal Mijn Geest in u geven, en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen wandelt.” — Ezechiël 36:27

De Geest vervangt wereldse liefde door heilige liefde. Niet een liefde die wij projecteren op Jezus, maar een liefde die van Hem uitgaat en die wij beantwoorden.

5. Daarom vraagt Jezus drie keer: Heb je Mij lief?
Niet omdat Hij onzeker was. Maar omdat Hij Petrus terugbracht naar de kern:
Liefde blijkt uit gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid blijkt uit navolging. Navolging blijkt uit het kruis opnemen.
Wie Hem liefheeft, volgt Hem. Wie Hem volgt, verlaat de wereld. Wie de wereld verlaat, deelt in Zijn lijden én Zijn opstanding.
Kernzin
Liefde voor Christus zonder gehoorzaamheid aan Zijn geboden is geen liefde, maar zelfbedrog. Ware liefde wordt geboren uit Zijn liefde voor ons — en blijkt in het wandelen in Zijn Woord.
