Wij leven vrij – in een nieuw jasje van misleiding


1. Niet de mens is de vijand, maar de misleiding

De Bijbel leert dat de ware strijd niet tegen vlees en bloed is, maar tegen “de geestelijke machten van de duisternis”.


Daar zit de kern: 
satan werkt niet met open geweld, maar met vermomming. 

Niet met zichtbare wolven, maar met schapenvachten.

Mensen kunnen misleid worden, systemen kunnen misleid worden, kerken kunnen misleid worden — maar de vijand is de misleiding zelf, niet de mens die erin verstrikt raakt.


2. Uit die duisternis moeten we worden uitgetrokken

De weg naar vrijheid is geen PR-campagne, geen politiek programma, geen religieuze façade.

Het is eenvoudig en radicaal:


Lees je Bijbel

Bid elke dag

Bekeer je tot Jezus


Want Hij is niet vermomd.

Hij is niet dubbel.

Hij is het Licht dat de duisternis ontmaskert.


3. De wereld belooft vrede, maar kan die niet geven

Wereldmachten, religieuze systemen, politieke allianties —

ze presenteren zichzelf als bewakers van vrede.

Maar het is vaak PR, een zorgvuldig geregisseerd beeld.

De Bijbel waarschuwt dat in de eindtijd religie en politiek

hand in hand gaan en dat velen zullen geloven dat dit de weg naar vrede is.


Maar Jezus zegt: 
“Mijn vrede geef Ik u — niet zoals de wereld die geeft.”


De vrede van de wereld is een masker.

De vrede van Christus is waarheid.


4. Sinterklaastijd is voorbij

Er zijn nog steeds mensen die geloven in verklede figuren —

niet in een rode mantel, maar in vrome taal,

mooie beloften,

grote woorden over veiligheid en eenheid.

Dat zijn de wolven in schaapskleren van nu.

En het pijnlijke is:

de kerk geloofde het toen,

en gelooft het vaak nog steeds.


5. Na WOII werd de geestelijke strijd niet gezien

De zuilen werden herbouwd,

de structuren hersteld,

de rituelen hervat.

Maar de geestelijke wortel van het kwaad achter het naziregime

werd nauwelijks benoemd.


Men keek naar politiek, naar wederopbouw, naar orde —

maar niet naar de geestelijke misleiding die eraan voorafging.

En zo herhalen patronen zich.

Niet omdat mensen slecht zijn,

maar omdat duisternis zich opnieuw vermomt.


6. De profetieën worden vervuld — letterlijk

Niet als angstverhalen,

maar als waarschuwingen en wegwijzers.


Daarom zegt Paulus:
“Veracht de profetieën niet.”


En daarom klinkt de Bijbelse kernzin zo scherp en zuiver:

Geloof de Schriften.

Geloof Hem alleen.
