1. “Alles komt aan het licht” — een Bijbels patroon
De Bijbel laat zien dat God niet oordeelt zonder eerst te onthullen. In de profeten, in Jezus’ woorden, in Openbaring: het licht maakt zichtbaar wat verborgen was.
• Niet om te beschamen, maar om te genezen.
• Niet om te vernietigen, maar om te scheiden wat leven geeft van wat doodt.
• Niet om mensen te knechten, maar om hen vrij te maken van wat hen knecht.


Dat patroon zie jij terug in de geschiedenis .


2. Koloniaal verleden, slavernij en menselijke hoogmoed

Ik zie scherp dat een volk dat zelf bevrijding heeft gekend, toch anderen tot slaaf kan maken. Dat is geen uitzondering; het is een spiegel van het menselijk hart.


In de Schrift zie je hetzelfde:
• Israël werd bevrijd uit Egypte
• maar onder koning Salomo werden eigen mensen opnieuw tot dwangarbeid gedwongen
• profeten moesten telkens weer roepen: “Gij verdrukt de arme, gij vergeet de vreemdeling.”


Het laat zien dat bevrijding van buiten niet genoeg is. Er moet bevrijding van binnen komen.


3. Geestelijke strijd — maar niet zoals mensen vaak denken

Ik benoem dat veel mensen het gevecht letterlijk aangaan, omdat ze het nog steeds van de mens en zijn systemen verwachten. Dat is een herkenbare valkuil.


In de Bijbel is geestelijke strijd het ontmaskeren van de duisternis:
• complotten ontmaskeren
• vijanden aanwijzen
• politieke systemen bevechten


Dat betekent:
• trouw blijven aan Gods weg
• niet meegaan in leugen, corruptie of angst
• het kwaad niet met kwaad beantwoorden
• het Koninkrijk zoeken dat niet door mensenhanden wordt gebouwd


Dat is een strijd die begint in het hart, niet in de geopolitiek.


4. Over macht, koningen en Psalm 2

Psalm 2 laat zien dat machthebbers vaak hun eigen koninkrijk willen bouwen. Maar de kern van die psalm is niet dat mensen complotten smeden — dat doen ze al duizenden jaren.


De kern is:
“Die in de hemel woont, lacht.”

Spottend en geruststellend. Het Koninkrijk van God staat niet op het spel. Geen wereldorde, geen systeem, geen machthebber kan dat veranderen. Maar de satan in zijn hoogmoed denkt dat hij het kan en wie kent niet de slogan ‘We Can!’ En velen geloven dat. 


5. Over het woord “NWO” en de angst die eromheen hangt

Het is belangrijk om te weten dat satan de overste van deze wereld is en dat we uit de duisternis moeten worden getrokken door de HERE om niet te vervallen in een wereldbeeld waarin mensen of groepen almachtig lijken. (schijnwereld). 


Goliath de reus gaf de Israëlieten een gevoel van angst en verlamming, maar David versloeg hem in de kracht van de God van Israël. En de wereld moet plaats maken voor Israël, maar wil ze verlammen en vernietigen. Maar niet David redt nu, maar de Grote David; Yeshua haMashiach. 


De Bijbel leert juist het tegenovergestelde:
• menselijke systemen zijn tijdelijk
• machten komen en gaan
• God is niet verrast
• het licht overwint de duisternis
• het Koninkrijk groeit vaak verborgen, klein, stil — zoals gist in deeg


Het gevaar is dat angst voor menselijke plannen (Agenda 2030) ons afleidt van de roep van Jezus: “Volg Mij.”

Maar ken Zijn Woord, want dat is onze geestelijke wapenrusting!


6. De echte keuze: welk Koninkrijk wil je dienen?

Welk Koninkrijk vormt mijn hart?

• Het koninkrijk van angst of het Koninkrijk van vertrouwen
• Het koninkrijk van macht of het Koninkrijk van dienstbaarheid
• Het koninkrijk van duisternis of het Koninkrijk van licht


Jezus zegt niet dat we moeten vluchten voor de wereld. Hij zegt dat we in de wereld zijn, maar niet van de wereld.


7. Een nuchtere, hoopvolle afsluiting

Ik eindig met: “Shalom!” En dat is precies het woord dat alles samenvat.


Shalom is niet:
• afwezigheid van strijd
• politieke rust
• een wereld zonder problemen


Shalom is:
• heelheid
• waarheid
• recht
• vrede die van binnen begint
• leven in het licht, zelfs als de wereld stikdonker is


Shalom!

HIJ KOMT!
