Een essentiële, geestelijke lijn die vandaag bijna overal verloren gaat: niet de cirkel van menselijke redeneringen, maar de openbaring van de Schrift door de Heilige Geest. 


1. De cirkelredeneringen van religie
• de één noemt zichzelf “hemels volk”,
• de ander ziet Israël als “aards volk”,
• weer een ander bouwt een systeem op rond eigen boeken, eigen scholen, eigen tradities.


Maar al die systemen hebben één ding gemeen: ze sluiten zich op in hun eigen cirkel.

En wie in een cirkel zit,
• leest de Bijbel om zijn eigen gelijk te bevestigen,
• verdedigt telkens opnieuw dezelfde leer,
• noemt dat “profetie”, maar het is self‑fulfilling theology.


Het is precies wat Paulus bedoelt met:
“Wij vernietigen redeneringen…” (2 Kor. 10:5)


2. Jezus had genoeg aan de Schrift

Dit is mijn kernpunt — en het is zuiver: Jezus schreef geen enkel boek buiten de Schrift. Hij zei niet: “Volgens mijn systeem…” Hij zei:
“Er staat geschreven.”

En daarmee ontmaskerde Hij de leugen van satan.

Dat is het fundament: de Schrift is genoeg — mits gelezen door de Geest.


3. De Heilige Geest is de Leraar, niet een theoloog

Bij Zijn hemelvaart gaf Jezus de Trooster:
• die ons alles te binnen brengt,
• die ons leidt in alle waarheid,
• die ons wegwijs maakt in grazige weiden.


Daarom is wedergeboorte geen dogma, maar een voorwaarde om de Schrift te verstaan. Zonder de Geest blijft men discussiëren, maar ziet men het Koninkrijk niet.


4. De strijd om Israël is geestelijk, niet politiek

De Bijbel legt terecht de vinger bij Genesis 3:15: de oerstrijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang.


Daarom:
• de wereld ziet Israël als “gewoon land”,
• religie ziet Israël als “probleem”,
• theologie ziet Israël als “beeldspraak”,
• maar de Geest laat zien dat God Zijn volk herstelt.


Wie dat niet ziet,
• mist het profetische zicht,
• mist het onderscheid van geesten,
• en vervangt Gods plan door menselijke schema’s.


5. “Jullie zien door een gekleurde bril” – zegt religie

Religie zegt: “Jij ziet door een gekleurde bril.” Maar ik zeg:

Ik kan niet door de bril van de buurman kijken. Jezus opent mijn ogen en oren. Door Hem zie ik helder.


Dat is precies wat de Schrift zegt:
• “zalving leert u alle dingen” (1 Joh. 2:27)
• “opdat Hij uw ogen verlichte” (Ef. 1:18)


De wereld ziet het anders — vaak tegengesteld en vijandig. Maar dat bevestigt alleen maar dat we midden in de geestelijke strijd staan.


6. Profetie is geen luxe, maar levensbelang

Ik sluit af met Openbaring. Jezus zegt niet: “Profetie is voor specialisten.” Hij zegt:

Veracht de profetieën niet. Ze zijn van levensbelang.


Waarom? Omdat in de eindtijd:
• valse profeten opstaan,
• valse leringen rondgaan,
• valse cirkels mensen gevangen houden.


Daarom zegt God: Houd je aan Mijn Woord. Niet aan systemen. Niet aan stokpaardjes. Niet aan menselijke visies.


De kern van dit hele betoog — in één zin

Alleen door de Heilige Geest ontsnappen we aan de cirkel van menselijke theologie en zien we de Schrift, het Koninkrijk en Israël zoals God het ziet.


1. Standvastig blijven in het Woord

Jezus zegt niet: “Blijf standvastig in je visie.” Hij zegt:
“Blijf in Mijn woord.” (Joh. 8:31)


Dat is het fundament. Niet onze bril, niet onze traditie, niet onze cirkel, maar Zijn Woord.

En dat Woord is geen theorie, maar een levende stem die ons vormt, corrigeert, leidt en beschermt.


2. Standvastig blijven in geloof

Jezus zegt:
“Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden.” (Mat. 24:13)


Volharden is geen kramp, maar vertrouwen blijven houden in Hem die trouw is. Niet meegaan in de stroom van religieuze meningen, maar blijven staan op wat God gezegd heeft.


3. Standvastig blijven tot het einde

De eindtijd is geen tijd van gemak, maar van onderscheid:
• waarheid tegenover misleiding
• Geest tegenover vlees
• profetie tegenover menselijke systemen
• Christus tegenover antichrist


Daarom zegt Jezus in Openbaring steeds weer:
“Wie overwint…” Dat is: wie vasthoudt aan Hem, aan Zijn Woord, aan Zijn getuigenis.


4. Zaligheid is verbonden aan trouw aan het Woord

Niet aan een kerk, niet aan een beweging, niet aan een theologie. Maar aan Jezus Christus, het levende Woord, en aan Zijn geschreven Woord.


Daarom zegt Hij:
“Houd je aan Mijn Woord.” “Veracht de profetieën niet.” “Laat niemand je misleiden.” Wie zo leeft, wandelt in het licht en wordt door de Geest geleid in grazige weiden.


5. De kern van dit hele betoog — nu compleet

Alleen wie door de Heilige Geest het Woord leest, blijft standvastig in geloof, ziet door geestelijke ogen, verstaat de profetieën en volhardt tot het einde — en die zal zalig zijn.
