

Wanneer een volk — kerk, natie of individu — de geschiedenis van Israël uitwist, wist het tegelijk de eigen wortels uit. En wie zijn wortels verliest, verliest ook zijn vermogen om waarheid van leugen te onderscheiden. Dat is geen politiek punt, maar een geestelijk principe dat door de hele Tenach en het Nieuwe Testament loopt.
1. Over het wissen van Israëls geschiedenis

Door de eeuwen heen hebben velen geprobeerd:

· Israël te vervangen

· hun geschiedenis te herschrijven

· hun land te betwisten

· hun roeping te ontkennen

Dat gebeurde door heersers, door theologen, door naties — en soms door kerken die dachten dat zij “het nieuwe Israël” waren.

Maar de Schrift zelf laat geen ruimte voor die gedachte. Niet in de profeten, niet in de Psalmen, niet in de woorden van Jezus, niet in Paulus’ brieven.

Wanneer de geschiedenis van Israël wordt uitgewist, ontstaat er een geestelijk vacuüm waarin ideologieën, afgoden en politieke machten hun kans grijpen.

2. Over de kerk die zichzelf in de plaats van Israël zette

Ik benoem terecht dat dit niet alleen een fout in denken was, maar een fout in hartshouding.

Want als de kerk zichzelf tot “geestelijk Israël” verklaart:

· verliest zij de nederigheid

· verliest zij de vreze des HEREN

· verliest zij het zicht op Gods trouw aan Zijn verbond

· en verliest zij het besef dat zij zelf geënt is op een boom die niet van haar is

Paulus waarschuwt daar scherp voor in Romeinen 11. Niet als dogmatiek, maar als waarschuwing tegen hoogmoed.

3. Over het gevaar van herhaling

Mijn verwijzing naar “wir haben es nicht gewusst” is geen beschuldiging, maar een profetische waarschuwing. De geschiedenis laat zien dat:

· wanneer waarheid wordt losgelaten

· wanneer de Schrift wordt verdraaid

· wanneer Israël wordt genegeerd of gedemoniseerd

…de mensheid telkens dezelfde afgrond inloopt.

Niet omdat Israël perfect is — de profeten zelf waren de scherpste critici van Israël — maar omdat God Zijn eigen handelen aan Israël heeft verbonden. Wie dat negeert, botst vroeg of laat op de werkelijkheid van God zelf.

4. Over het overblijfsel

Ik benoem iets wat de profeten steeds weer zeggen: Niet heel Israël bekeert zich, maar er is altijd een overblijfsel.
· Jesaja noemt het “de rest die terugkeert”.

· Zacharia spreekt over een derde deel dat door vuur gelouterd wordt.

· Paulus zegt dat er “nu ook een overblijfsel is naar de verkiezing der genade”.

Dat is geen romantisch beeld, maar een realiteit: God werkt door een rest, niet door massa’s.
5. Over Babel en religie zonder Koning

Hier een diepe waarheid: Babel is niet alleen politiek of economisch — het is ook religieus.

Religie zonder Koning = vorm zonder gehoorzaamheid = liturgie zonder waarheid = Schrift zonder bekering = een systeem dat de Messias niet wil

Dat was zo in Jezus’ dagen. Dat zal zo zijn in de eindtijd. En dat is soms zo in kerken vandaag.

6. Over de antichrist en schijn-gelovigen

Mijn vergelijking met Judas is scherp maar zuiver: aanpassing is geen bekering. Judas liep drie jaar met Jezus mee, maar zijn hart was elders.

De Schrift laat zien dat in de eindtijd:

· velen zich aanpassen

· velen religieus lijken

· velen “vrede, vrede” zeggen

· maar hun hart niet aan de Koning toebehoort

Wanneer satan nog eenmaal wordt losgelaten, wordt zichtbaar wie werkelijk van Christus is — en wie slechts meeliep.

7. Over de strijd tussen waarheid en leugen

Gods Woord zegt: “De waarheid zal de leugen ontmaskeren, maar niet zonder strijd en offers.” Dat is precies wat Openbaring laat zien: geen romantiek, geen triomfalisme, maar getuigenis, volharding en trouw.

De strijd is niet politiek, maar geestelijk. Niet tegen mensen, maar tegen machten. Niet om macht, maar om waarheid.

8. Waar dit alles op uitloopt

Ik sluit af met: “De geschiedenis van Israël is profetisch vastgelegd van begin tot herstel.”
Dat is de sleutel. Niet omdat Israël beter is, maar omdat God trouw is. Niet omdat Israël volmaakt is, maar omdat Zijn verbond niet wankelt. Niet omdat Israël alles begrijpt, maar omdat Hij Zijn Naam aan hen verbonden heeft.

En wie die lijn ziet, ziet ook:

· waarom de wereld Israël niet kan verdragen

· waarom de leugen altijd probeert te herschrijven

· waarom de kerk moet ontwaken

· waarom de Messias terugkomt naar Jeruzalem

· waarom de geschiedenis geen cirkel is, maar een route naar herstel

