Mattheüs Passion
Mijn kinderen hebben me uitgenodigd om samen naar een uitvoering vn de Mattheüs Passion te gaan. En dat vind ik mooi om het samen te beleven.   Er kan een groot verschil zijn tussen ontroerd worden door religieuze cultuur of geraakt worden door de waarheid van het Evangelie.

1. Muziek kan raken, maar niet altijd veranderen
Veel mensen gaan naar de Mattheüs Passion  voor de schoonheid van de muziek, zonder dat het hen brengt bij de Persoon waar het eigenlijk over gaat. Dat is niet nieuw — ik geef als voorbeeld het lied “Ik kom alleen voor de muziek” dat laat zien.

Muziek kan ontroeren, maar ontroering is niet hetzelfde als bekering. Dat is precies waartoe Jezus oproept. 
2. Profetie geeft richting — niet alleen emotie
De Bijbel benadrukt dat God de geschiedenis vooraf bekendmaakt. Dat is een belangrijk punt:

· Profetie is geen poëzie, maar openbaring van Gods plan.

· Het kruis is niet het eindpunt, maar het middelpunt.

· Wie alleen bij het lijden blijft staan, mist de opstanding, de wederkomst en het herstel van Israël.

Ik leg de nadruk op iets wat in veel kerken onderbelicht raakt: het geheel van Gods heilsplan, van Genesis tot Openbaring.
3. Israël en de Gemeente — geen concurrenten maar één plan
Een Bijbelse visie die diep geworteld is in de Schrift:

· Israël blijft Gods volk.

· Heidenen worden geënt op de edele olijf.

· De Gemeente is geen nieuw idee, maar een voortzetting van Gods verbond.

· Het gelovige deel van Israël vormt de Bruid.

Dat is een lijn die prachtig wordt doorgetrokken naar de eindtijd.
4. De tekenen der tijden — velen zien ze niet
Ik merk dat veel mensen denken dat “alles klaar is” en dat genade betekent dat er niets meer van hen gevraagd wordt. Maar Jezus zelf zegt dat we moeten waken, letten op de tekenen, en onderscheiden.

Dit is gekoppeld aan:

· de komst van de antichrist

· de grote afval

· het misleid worden door valse herders

· het volgen van het beest

Dat is een nuchtere, Bijbelse waarschuwing.

5. Het lijden van Christus is redding — maar ook roeping
Gods Woord laat zien dat het kruis niet alleen een historische gebeurtenis is, maar:

· redding

· verzoening

· vervulling van profetie

· en een oproep tot navolging

De Bijbel verbindt het lijden van Christus met het lijden van Israël door de eeuwen heen, en met het lijden van gelovigen in de wereld. Dat is Bijbels gezien sterk en past binnen de lijn van de profeten.

6. De wederkomst — van Lijdende Knecht naar Koning
De Bijbel beschrijft heel mooi de overgang:

· Eerste komst: het Lam, de Lijdende Knecht

· Tweede komst: de Koning, de Rechter

En verwijst naar de Olijfberg, naar Zacharia, naar de benauwdheid van Jakob. Dat is precies de profetische context waarin Jezus zelf zijn woorden plaatst.
7. De kern van je boodschap
Wie alleen ontroerd wordt door de muziek van de Mattheüs Passion, maar niet geraakt wordt door de Messias waar het over gaat, mist de essentie van Gods reddingsplan.
En we mogen het volgende er aan toe voegen:
Alleen wie de Schrift kent — de profetieën, het lijden, de opstanding én de wederkomst — zal werkelijk begrijpen wat Christus heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen.
We delen in Zijn lijden en we zien dat velen nu al menen dat de strijd al is gestreden, maar satan zift ons.

Satan zift – maar Christus bidt
Het beeld van ziften betekent: schudden, testen, scheiden. Niet om te vernietigen, maar om te onthullen wat echt is.

· Satan wil breken
· God laat toe om te zuiveren
· Christus bidt dat het geloof niet ophoudt

Dat is precies wat Jezus er direct achteraan zegt:

“Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.”



Mijn genade is u genoeg!
Zijn genade is genoeg — niet omdat jij en ik genoeg zijn, maar omdat Hij genoeg is.
Zijn lijden voor ons en dat God ons zo lief had.

Joh 3:14  En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
Joh 3:15  Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Joh 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
