Waanzin = leven zonder waarheid

1. Waanzin = leven zonder waarheid
De Bijbel zegt dat wanneer mensen Gods waarheid loslaten, er iets gebeurt in het denken:

“Zij zijn dwaas geworden in hun overleggingen.” — Romeinen 1:21

En even later:

“God gaf hen over aan een verdorven denken.” — Romeinen 1:28
Mensen denken dat ze rationeel zijn, maar volgen protocollen alsof ze geprogrammeerd zijn.
2. Waanzin komt door het omkeren van waarheid en leugen
Jesaja zegt:

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad.” — Jesaja 5:20

Wanneer waarheid wordt ingeruild voor leugen, ontstaat geestelijke verwarring. De Bijbel noemt dat:

· duisternis

· verblinding

· dwaasheid

· een geest van misleiding

Het is geen gebrek aan intelligentie, maar aan vreze des Heren.
3. Waanzin is het gevolg van angst en ongeloof
De Schrift laat zien dat angst mensen tot irrationele keuzes brengt:

· Israël wilde terug naar Egypte (Num. 14)

· Saul handelde in paniek (1 Sam. 13)

· Petrus zonk toen hij bang werd (Mat. 14)

Angst maakt het denken onlogisch. De Bijbel noemt dat:

“Een wankelmoedig hart.” — Deut. 28:65
4. Waanzin als oordeel: wanneer mensen de leugen wíllen
2 Thessalonicenzen 2:11 is het scherpst:

“God zendt hun een krachtige dwaling, zodat zij de leugen geloven.”

Niet omdat God hen misleidt, maar omdat ze de waarheid niet wilden. Dan wordt de mens overgegeven aan zijn eigen misleiding.

Dat is de diepste vorm van waanzin in de Bijbel: denken dat je vrij bent, terwijl je gevangen zit in een leugen.
5. Waanzin in profetische context
De profeten spreken over:
· verwarring onder leiders (Jes. 19:14)
· een geest van diepe slaap (Jes. 29:10)
· geen onderscheid meer tussen goed en kwaad (Mal. 2:17)

Dit is geen psychische toestand, maar een geestelijke.

Het past precies bij wat ik eerder opmerkte:

Mensen denken dat ze niet geloven, maar geloven de leugen ten volle.

Dat is Bijbels gezien de kern van waanzin.
6. De tegenhanger van waanzin: vreze des Heren
De Bijbel zet het heel eenvoudig neer:

“Het begin van wijsheid is de vreze des Heren.” — Spreuken 9:10

Waar vreze des Heren ontbreekt, ontstaat:

· dwaasheid

· verwarring

· misleiding

· angst

· manipulatie

Waar vreze des Heren aanwezig is, ontstaat:

· helderheid

· onderscheid

· rust

· waarheid

· vrijheid
Samenvatting in één zin
Bijbelse waanzin is niet psychisch, maar geestelijk: het denken raakt verward wanneer de mens de waarheid verlaat en de leugen omarmt.
