
Besneden en Onbesneden

In het Nieuwe Testament wordt steeds benadrukt dat besnedenen én onbesnedenen op dezelfde manier toegang hebben tot God: door geloof in Christus, niet door etnische of rituele status.


Waar komt deze gedachte vandaan in de Bijbel?

1. Romeinen 3:29–30

Paulus stelt de vraag scherp:
“Is God alleen de God van de Joden? Niet ook van de heidenen? Zeker, ook van de heidenen.” Hij vervolgt dat God zowel besnedenen als onbesnedenen rechtvaardigt door geloof.

Dit is een theologische aardverschuiving: de toegang tot het verbond wordt niet afgeschaft, maar verruimd.


2. Romeinen 4 – Abraham als vader van beiden

Paulus laat zien dat Abraham rechtvaardig werd verklaard vóór zijn besnijdenis. Daarmee wordt hij:
• Vader van de besnedenen (Joden)
• Vader van de onbesnedenen die geloven (heidenen)

De besnijdenis is dus teken, niet voorwaarde.


3. Galaten 5–6 – Geen voordeel of nadeel

Paulus zegt radicaal:
“In Christus Jezus heeft besnijdenis geen kracht en onbesneden zijn ook niet, maar het geloof dat door liefde werkt.” (Gal. 5:6)

En nog eens:
“Besnijdenis betekent niets, onbesneden zijn betekent niets; het gaat om een nieuwe schepping.” (Gal. 6:15)

Hier wordt de nieuwe identiteit in Christus centraal gezet.


4. Efeziërs 2 – Eén nieuwe mens

Paulus beschrijft hoe Christus de muur tussen Jood en heiden afbreekt:
• Heidenen waren “ver van het verbond”
• Door Christus zijn ze “dichtbij gekomen”
• Hij maakt één nieuwe mens uit beiden

Dit is geen nivellering, maar vervulling: de belofte aan Israël wordt universeel.

5. Handelingen 15 – Het apostelbesluit

De vroege kerk moest deze vraag concreet oplossen: Moeten heidenen eerst Jood worden (besnijdenis) om Christus te volgen?

Het antwoord van de apostelen: nee.

Ze leggen slechts vier praktische richtlijnen op om tafelgemeenschap tussen Joden en heidenen mogelijk te maken. Het hart van het evangelie blijft: redding door genade.

Wat betekent dit theologisch?


1. De Torah blijft heilig, maar niet als toegangspoort

Voor Joden blijft de besnijdenis een verbondsteken. Voor heidenen is het geen verplichting. Beiden worden door dezelfde Messias gedragen.


2. Geloof is de nieuwe grenslijn

Niet etniciteit, niet ritueel, maar vertrouwen op Christus.


3. Eén lichaam, verschillende roepingen

Paulus erkent verschillen, maar benadrukt eenheid:
• Jood blijft Jood
• Heiden blijft heiden
• Christus is de verbindende kern
