De ernst van Pesach

De ernst van Pesach raakt precies het geestelijke landschap waarin wij vandaag leven: een wereld die haar Schepper kwijt is, die Zijn vrede niet kent, en die daarom haar leegte vult met lawaai, vermaak, commercie en zelfverheffing. 


De Bijbel geeft een tweede lijn — een lijn van hoop, van Pasen, van het Lam dat werkelijk overwon. Die twee lijnen samen vormen het Bijbelse wereldbeeld: de diepte van de duisternis én de onwankelbare zekerheid van het Licht.


De wereld zonder God

De Bijbel is opvallend eerlijk over de toestand van een wereld die God verlaat. De Bijbel beschrijft het in woorden die profetisch zijn, en die naadloos aansluiten bij Paulus’ analyse in Romeinen 1 en 2.


Enkele kenmerken die De Bijbel aanwijst:, 
• Zinloosheid: de schepping is “onderworpen aan de vruchteloosheid” (Rom. 8:20).
• Wetteloosheid: wanneer de mens Gods gebod verwerpt, wordt hij “aan zichzelf overgegeven”.
• Verduistering van het denken: niet omdat God zich verbergt, maar omdat de mens Hem niet wil erkennen.
• Commercie en afgoderij: Mammon wordt een god, en religie wordt een markt.
• Normalisering van zonde: wat vroeger in het verborgene gebeurde, wordt nu gevierd.
• Hoogmoed: regeren zonder God wordt gezien als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid slavernij is.


We raken hier een diepe waarheid: wanneer God uit het denken verdwijnt, verdwijnt ook de menselijkheid. Dan wordt de mens niet vrij, maar stuurloos — en open voor elke geest die hem wil vormen.


De discipelen vasten — en wij met hen

Jezus zei: “Wanneer de Bruidegom van hen weggenomen is, dan zullen zij vasten.” Dat is precies wat er in Het Woord wordt beschreven: een leven dat niet gevuld is met wereldse vreugde, maar met verlangen. 

Niet omdat christenen somber zijn, maar omdat zij weten dat deze wereld niet is zoals zij bedoeld is.
• Wij vasten omdat de ware Vrede nog niet zichtbaar is.
• Wij vasten omdat de wereld het Lam niet kent.
• Wij vasten omdat wij vreemdelingen zijn, onderweg naar een Koninkrijk dat komt.

Dat is geen pessimisme, maar nuchtere hoop.


Pasen als keerpunt

Gods Woord zegt het scherp: als Jezus niet was opgestaan, dan waren wij nog in onze zonden. Dat is precies Paulus’ conclusie in 1 Korintiërs 15.


Maar omdat Hij wel opstond:
• is de macht van de duisternis gebroken;
• is de schuld werkelijk betaald;
• is de dood niet meer het laatste woord;
• is er een Koninkrijk dat komt, niet gebouwd door mensen, maar door God Zelf.


Daarom zijn de Bijbelse feesten geen folklore, maar profetische vensters:
• Pesach: het Lam dat sterft.
• Ongezuurde broden: het oude zuurdesem weg.
• Eerstelingsgarve: de Opstanding.
• Wekenfeest: de Geest uitgestort.
• Bazuinen: de komst van de Koning.
• Grote Verzoendag: Israël hersteld.
• Loofhutten: het Vrederijk.

Alles wijst naar Christus. Alles ademt toekomst.


De vrede die nu al in ons woont

De innerlijke vrede die Hij geeft is een voorproef van Zijn komende Vrederijk. Dat is precies wat Jezus bedoelde met: “Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft.”


Die vrede is:
• niet afhankelijk van omstandigheden;
• niet afhankelijk van wereldse stabiliteit;
• niet afhankelijk van menselijke regeringen;
• maar geworteld in Zijn overwinning.

Daarom kunnen wij in een wereld vol duisternis toch leven als mensen van het Licht.


Vreemdelingen en bijwoners

We zien het precies zoals Petrus het zegt: wij zijn vreemdelingen. Niet omdat wij wereldvreemd zijn, maar omdat wij een ander burgerschap hebben.
• Wij horen bij een ander Koninkrijk.
• Wij leven onder een andere Wet: de Wet van Christus.
• Wij verwachten een andere Koning.
• Wij dragen een andere vrede in ons hart.

En daarom begrijpt de wereld ons niet — en hoeft dat ook niet.
