Mijn Vrede geef IK u!


De meeste kerkmensen lezen de profetieën niet omdat ze in het kerkelijk systeem er niets mee kunnen. Luther vond dat het Boek Openbaring helemaal niet in de Bijbel thuis hoorde en Calvijn gaf geen enkele commentaar. Mensen die wel kerkvorsten waren, maar blind voor de vervulling van de profetieën. Zo kan religie tot opium voor het volk worden en de mensen een valse vrede voorhouden en waarin niet Christus centraal staat maar de kerk en zijn kerkvorsten. Dezelfde hiërarchische structuur zoals we dat ook zien in de wereld en samen met de kerken verwacht men het van politieke leiders en hebben daarmee meegewerkt dat mensen het beest gingen volgen in plaats van de Christus. De Bijbel is een open Boek en stelt ook met nadruk dat de valse religie, de hoer op het beest is, en in de eindtijd bewust de ware volgelingen van Christus gaat vervolgen, omdat ze geen gehoor geven aan de vleierijen van satan en standvastig Gods Koninkrijk voor ogen hebben. En het onderscheid zien tussen waarheid en leugen, tussen licht en duisternis. De tijd van kerkcultuur is over en wie Jezus nu werkelijk volgt zal vervolgd en gehaat worden en vele mensen ervaren aan de lijve dat satan als een brullende leeuw tekeer gaat om te verslinden. Vele kerkmensen kunnen niet geloven dat gelovigen als slachtschapen zijn gerekend. Velen zijn dan ook niet wedergeboren en kunnen Gods Koninkrijk ook niet zien en ze maken zich met de politieke wereld op voor een valse vrede waar uiteindelijk de antichrist een totale institutie vanuit Jeruzalem begint. Ze zitten vast in het compromis denken van religie en politiek! De mens die buiten Christus rekent zal ook buiten Zijn Koninkrijk komen te staan en dat betekent dat ze satan zullen volgen en dat het kwaad tot een climax komt. Het is enkel genade dat je het mag zien, maar velen merken de tekenen van de tijd niet op, want ze geloven niet wat de Bijbel OVER DE GESCHIEDENIS HEEFT GESCHREVEN EN DAT DE PROFETIE AAN DE GESCHIEDENIS VOORAF GAAT. Voor de wereld dwaasheid, maar voor de HERE is het Zijn WERKELIJKHEID. 

Ga uit van hen, zegt de Bijbel en weet dat het blijven vertrouwen op Zijn Woord leven betekent. De mens, die dat veracht en zo ook de profetieën, zal niet geschreven worden in het Boek des Levens. Het staat allemaal nauwkeurig opgetekend in Gods Woord. Maar velen spotten met Zijn Woord en willen een maakbare wereld naar de mens. 


Dat de HERE zich over ons mag ontfermen. 
“In al hun benauwdheid was Hij benauwd.” (Jesaja 63:9)
• “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” (Handelingen 9:4) — waar Jezus het lijden van Zijn volgelingen als Zijn eigen lijden ziet.
• De angst of benauwdheid van mensen wanneer zij lijden, en dat God hen daarin nabij is:
• “Toen ik bang was, vertrouwde ik op U.” (Psalm 56:4)
• “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart.” (Psalm 34:19)


Johannes 14:27. Jezus zegt daar:
“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.”


Het is een moment vlak voor Zijn lijden, waarin Hij Zijn discipelen voorbereidt op moeilijke tijden — precies het soort thema waar ik eerder over sprak.

Wat deze woorden betekenen
• Zijn vrede is anders dan wereldse vrede. Geen politieke stabiliteit, geen religieuze rust, geen menselijke zekerheid — maar een innerlijke vrede die blijft, zelfs in vervolging of chaos.
• Het is een gegeven vrede. Niet iets dat je moet verdienen, maar iets dat Hij schenkt.
• Het is een vrede die angst verdrijft. Jezus zegt dit juist op een moment dat Zijn volgelingen bang zouden worden.


Hoe dit aansluit bij wat ik eerder schreef

Ik sprak over:
• het lijden van ware gelovigen,
• de geestelijke strijd,
• het onderscheid tussen waarheid en misleiding,
• en de oproep om Christus te volgen, ook wanneer dat vervolging betekent.


Juist in die context klinkt Johannes 14:27 als een tegenstem: niet een valse vrede van systemen, kerken of politiek, maar de vrede van Christus zelf.


Die vrede is niet afhankelijk van omstandigheden — ze komt voort uit Zijn aanwezigheid.


Shalom!
