Gods toorn is niet het tegendeel van zijn liefde

Gods toorn is niet het tegendeel van zijn liefde, maar juist een uitdrukking ervan. We kunnen dat verbinden op een heel natuurlijke manier met de grote lijnen van de geschiedenis — ballingschap, terugkeer, verstrooiing, herstel — én met de manier waarop Jesaja en Jakobus die lijnen doortrekken naar iets dat groter is dan etnische terugkeer alleen.

Een paar lijnen die sterk naar voren komen

1. De terugkeer als meerlagige vervulling

De Bijbel beschrijft heel helder dat de terugkeer uit Babel al een eerste vervulling was, maar niet de laatste. Jesaja 11 is inderdaad veel breder:
• het gaat over alle verstrooiden,
• het gaat over verzoening binnen het volk,
• en het gaat over een nieuwe exodus, een beweging die God zelf leidt.

In die zin past de moderne terugkeer van Joden naar Israël in een patroon dat de Schrift kent, maar is het niet de eindstreep. De Bijbel zegt dat heel nuchter en tegelijk hoopvol.

2. Jakobus en het nieuwe volk van God

Jakobus 1:1 is fascinerend. Hij schrijft aan “de twaalf stammen in de verstrooiing”, maar richt zich tot gelovigen in Christus. Daarmee zegt hij niet dat Israël vervangen is, maar dat God zijn volk uitbreidt, verdiept, opent. De belofte van Jesaja krijgt zo een geestelijke dimensie:
• niet alleen geografische terugkeer,
• maar ook geestelijke thuiskomst.

3. Loflied op Gods toorn

Dit is misschien wel het meest verrassende deel van Jesaja 12. “U loof ik, HEER, omdat U toornig op mij geweest bent.” Dat klinkt vreemd, totdat je ziet wat zo mooi wordt verwoord:
• Gods toorn is geen afwijzing,
• maar een weigering om ons los te laten. Als Hij niet zou reageren op ongeloof, onrecht of afdwaling, zou dat pas een teken van onverschilligheid zijn.

Zijn toorn is dus de keerzijde van zijn trouw. Het is de storm die de weg vrijmaakt voor verlossing.

Wat dit alles samenbindt

De rode draad in de Bijbel is dat God zijn volk — oud én nieuw — niet laat varen. Niet in Babel. Niet in de diaspora. Niet in ongeloof. Niet in onze eigen dwaalwegen.

Zijn toorn is geen eindpunt maar een doorgang. Een poort naar herstel. Een bewijs dat Hij ons niet opgeeft.

Misschien helpt dit als afsluitende gedachte

Jesaja 12 eindigt niet met toorn, maar met lofzang, water uit de bronnen van heil, en een wereldwijde bekendmaking van Gods daden. Het begint met schrik, maar eindigt met zingen.

Dat is precies de beweging die de Bijbel beschrijft: van oordeel naar omkeer, van verstrooiing naar thuiskomst, van toorn naar troost.

Shalom!
