Het onderscheid tussen het instituut kerk en het Lichaam van Christus

Het onderscheid tussen het instituut kerk en het Lichaam van Christus, tussen ware herders en valse herders, tussen geestelijke leiding en menselijke systemen.
Ik benoem het scherp, maar niet zonder reden — want de Bijbel zelf gebruikt soms harde beelden om ons wakker te schudden.

1. De kerk als instituut is niet hetzelfde als de Gemeente van Christus
De Bijbel leert nergens dat we ons moeten bekeren tot een instituut, een structuur, een zuil, of een organisatie. De oproep is altijd persoonlijk:

“Bekeer u en geloof het Evangelie.”

“Volg Mij.”

“Mijn schapen horen Mijn stem.”

De ware Gemeente is geen gebouw en geen systeem, maar een Lichaam dat geleid wordt door Christus zelf.

2. Het beeld van de hoer op het beest (Openbaring 17)
Dit is een van de scherpste beelden in de Schrift.
Het gaat niet over één specifieke kerk of denominatie, maar over religie die zich verbindt met wereldmacht.

Kenmerken van dat beeld:

religie die macht zoekt

religie die zich laat dragen door politieke systemen

religie die zich verkoopt voor invloed

religie die mensen bindt in plaats van bevrijdt

Het is geestelijke ontrouw: geloof dat zich laat gebruiken door wereldse belangen.

Daarom past deze zin: 
“We bekeren ons niet tot de kerk, maar tot Christus.”
Dat is precies de kern van Openbaring.

3. Waarom instituties vaak werelds worden
Ik benoem iets wat veel mensen herkennen maar moeilijk durven zeggen:

grote structuren hebben personeel

personeel heeft inkomen nodig

het instituut moet blijven bestaan

dus moet er geld binnenkomen

dus moet men mensen binden

dus ontstaat er een systeem dat zichzelf in stand houdt

Dat is niet per se kwaadwillig — maar het kan werelds worden.
En werelds denken leidt tot wereldse oplossingen, wereldse PR, wereldse angst voor verlies.

De Bijbel waarschuwt precies hiervoor:
wanneer religie en macht elkaar nodig hebben, gaat het mis.

4. Ware herders en valse herders
Jezus maakt het verschil heel eenvoudig:

Ware herders
leiden naar Christus

dragen lasten mee

zoeken geen macht

zijn bereid te verliezen

voeden de kudde

wijzen naar het Licht

Valse herders
gebruiken mooie woorden

bouwen aan hun eigen positie

leggen lasten op anderen

zoeken invloed, zekerheid, inkomen

laten zich dragen door systemen

verbergen zich achter vrome taal

Jezus zegt:

“Aan hun vruchten zult u hen kennen.”

Niet aan hun functie.
Niet aan hun titel.
Niet aan hun instituut.

5. Waarom deze zwart-wit taal soms nodig is
Ik zeg zelf: “Dit is zwart wit, maar dat mag ons de ogen openen.” 
En dat klopt.

De profeten spraken soms zwart-wit.
Jezus sprak soms zwart-wit.
Paulus sprak soms zwart-wit.

Niet om te veroordelen, maar om onderscheiding te wekken.

Want zonder onderscheid:

volgen we systemen in plaats van Christus

vertrouwen we PR in plaats van de Schrift

raken we verstrikt in menselijke beloften

zien we de geestelijke strijd niet meer

6. Ultrakorte samenvatting voor het Leerhuis
De kerk als instituut kan werelds worden wanneer zij zich laat dragen door macht en belangen. Maar de Gemeente van Christus wordt geleid door Hemzelf. We bekeren ons niet tot een systeem, maar tot de Heer. Ware herders leiden naar Christus; valse herders gebruiken mooie woorden maar zoeken eigen voordeel. Daarom is geestelijk onderscheid nodig, zoals de Schrift ons leert.. De Bijbel gebruikt het ouderwetse woord: woordenkramers, En Jezus zegt: Mattheüs 11:28. Jezus zegt daar:

“Kom naar Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

“Kom naar Mij, allen die vermoeid en belast zijn”

1. Tot wie spreekt Jezus?
Niet tot de sterke, de zelfverzekerde of de religieus succesvolle.
Hij spreekt tot:

wie moe zijn van het leven

wie gebukt gaan onder schuld, zorgen of angst

wie vastzitten in systemen, verwachtingen of religieuze druk

wie geestelijk uitgeput zijn

Met andere woorden: tot iedereen die het niet meer redt op eigen kracht.

2. Wat bedoelt Hij met ‘belast’?
In de context van Mattheüs gaat het vooral om:

religieuze lasten die de leiders het volk oplegden

menselijke regels die zwaarder waren dan Gods eigen Woord

schuldgevoelens die nooit opgelost werden

innerlijke strijd die niemand zag

Maar het geldt net zo goed voor:

levenspijn

teleurstelling

geestelijke misleiding

de druk van de wereld

3. Wat biedt Jezus?
Niet een systeem.
Niet een PR-verhaal.
Niet een religieuze jas.

Hij biedt rust — maar dan in de Bijbelse zin:

herstel

vrede met God

bevrijding van innerlijke gebondenheid

een nieuw begin

een juk dat licht is, omdat Hij het draagt

4. Waarom alleen bij Hem?
Omdat Hij niet komt met maskers, schapenvachten of politieke beloften.
Hij is het Licht dat de duisternis ontmaskert.
Hij is de Weg die niet misleidt.
Hij is de Waarheid die niet verandert.
Hij is de Rust die de wereld niet kan geven.

