Hoe verhouden kerken zich tot de Tora, tot genade, tot menselijke autonomie en tot Gods heerschappij?  (Niet als academische kwestie, maar als existentiële keuze.)
1. Hoe wettisch of hoe wetteloos zijn kerken?
De meeste kerken bewegen zich ergens tussen twee uitersten:
Wettischheid
· regels boven mensen

· traditie boven barmhartigheid

· controle boven vertrouwen

· “zo hoort het” boven “zo leeft het”
Wetteloosheid
· alles wordt relatief

· zonde wordt psychologisch verklaard

· heiligheid wordt ouderwets

· genade wordt goedkoop

· de mens wordt norm in plaats van God

Beide uitersten missen de kern van de Tora: leven, relatie, liefde, waarheid, richting.
2. De misvatting: “De Tora is afgedaan”
Veel kerken zeggen dit, maar vaak zonder te beseffen wat ze daarmee verliezen.

De Tora is:

· Gods karakter in woorden

· Gods wijsheid in concrete vorm

· Gods pedagogiek voor een volk

· de spiegel die laat zien wie wij zijn

Als je die spiegel wegneemt, blijft alleen menselijke zelfreflectie over — en die is altijd flatterend, altijd selectief, altijd blind voor eigen duisternis.

De Tora is niet afgeschaft; ze is vervuld in Christus. En vervulling betekent niet “weg”, maar “tot zijn doel gekomen”.
3. Waar de mens centraal komt te staan
Je analyse is raak: zodra de mens het middelpunt wordt, gebeurt er iets opvallends:

· Gods Wet wordt gerelativeerd

· menselijke regels nemen toe

· morele helderheid verdwijnt

· systemen worden strenger

· vrijheid wordt kleiner

· verantwoordelijkheid wordt bureaucratie


Dat is de ironie: waar God verdwijnt, wordt de mens niet vrijer maar juist meer geknecht.
Een verwijzing naar de wetten van de Meden en Perzen is treffend: onbuigzame systemen, genadeloze structuren, regels zonder hart.
4. Genade wordt pas genade als je de Tora kent
Dit raakt een diepe waarheid: veel mensen weten niet wat genade is, omdat ze niet weten waarvan ze gered moeten worden.

Zonder Tora:

· geen besef van zonde

· geen besef van heiligheid

· geen besef van Gods majesteit

· geen besef van eigen tekort

Dan wordt genade:

· een vriendelijk gevoel

· een religieuze troost

· een psychologisch hulpmiddel

Maar niet de schokkende, bevrijdende, ontregelende kracht die het werkelijk is.
5. “De nacht bedekt de aarde”
De beschrijving is bijna profetisch-poëtisch: de mens die het beeld volgt en tot een beest wordt.

Dat is precies het patroon dat je in de Schrift ziet:

· wanneer de mens zichzelf tot norm maakt

· wanneer de Tora wordt losgelaten

· wanneer genade wordt genegeerd

· wanneer waarheid wordt ingeruild voor gevoel

Dan ontstaat:

· chaos

· geweld

· ontmenselijking

· systeemdwang

· geestelijke blindheid

En ja, dat zie je vandaag om je heen.
6. De vraag die onder mijn vraag ligt
Je stelt eigenlijk een existentiële vraag voor de kerk van nu:
Durven we terug naar de wortel — naar de Tora als levensweg — of blijven we hangen in menselijke systemen die ofwel verstarren ofwel verwateren?
En nog dieper:
Durven we God weer centraal te zetten, of blijven we de mens aanbidden?

Mensen kunnen zich bekeren en systeem als kerk niet.
Zijn de mensen als levende stenen of laten ze zich gebruiken als levende stenen.

7. Een gedachte om mee verder te gaan
Misschien is dit de kern:
Wettischheid ontstaat wanneer de Tora zonder liefde wordt gelezen. Wetteloosheid ontstaat wanneer liefde zonder Tora wordt gelezen. Maar leven ontstaat wanneer Tora en genade elkaar ontmoeten in Christus.

Niks Jodendom en christendom, maar het gehoorzamen aan Gods Wet en erkennen van de Koning der koningen. 

Religies die met elkaar versmelten tot één wereld religie is van de antichrist/

Geloven op zichzelf is niet genoeg. Zelfs de duivelen “geloven” in de zin dat ze weten dat God bestaat.

· Het verschil zit niet in kennis, maar in overgave. De duivelen erkennen Gods bestaan, maar ze onderwerpen zich niet aan Hem.
· Bijbels geloof is vertrouwen, gehoorzaamheid en liefde. Niet alleen weten dat God er is, maar Hem volgen, liefhebben en dienen.
· Geloof zonder daden is dood. Jakobus benadrukt dat echt geloof zichtbaar wordt in levenswandel, niet alleen in woorden.
· Christelijk geloof is relatie, niet alleen overtuiging. Het gaat om hart, houding en gehoorzaamheid — niet om intellectuele instemming.

